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Dünyanın Durumu adlı bölümde, Bennett'in çizdiği tablo, kendi zamanının çok ötesindedir, ancak şimdi onun uzak görüşünün doğruluğunu kanıtlayabiliyoruz. Bennett izlememiz'gereken yolu gösteriyor bizlere. İçimizden herhangi biri -tüm insanlığın üyeleri- günlük ve geleceğe dönük tüm güçlüklerimizden sıyrılıp yolumuzu bulmak 20- rundaysak eğer, izlenecek yön Bennett'in gösterdiği yön olmalıdır elbette. İnsanlık, birbirini sömürmek yerine, birlikte çalışmanın yollarını öğrenmek ve uygulamak zorundadır. Çok daha önemlisi, insanın şuan olduğu gibi -kendimizin şu an olduğumuz gibi- çaresiz bir başıboşluk içinde bulunduğumuzu idrak etmek durumundayız. 

Şu an bulunduğumuz seviyeden kendimizi kurtarıp, ayrı tutabilmemiz için hiçbir yol yok. Kendimizi her zaman görmeye alışık olduğumuz yerde görmemeye, olduğumuz aşamadan çok daha üstün aşamalara bakmaya mecburuz, çünki seçeceğimiz yön, sadece kendimizi değil, üzerinde yaşadığımız bu gezegeni de kurtaracaktır. Ve artık boşa harcayacak zamanımız kalmadı. 

Bu kitap yazıldığından beri, durumun önemi daha da arttı. Bennett'in de söylediği gibi , zamanın şu içinde yaşadığımız diliminde dünyamızın ruhsal bir etki alanı içinde bulunduğunu ve Gurdjieff"in de belirttiği gibi, bu etkinin Yukarı'dan geldiğini söyleyen insanlara rastlıyoruz her yerde. Bu güce karşı nasıl bir tepki gösterebiliriz ve onunla 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nasıl işbirliği içine girebiliriz, bu gücün araçları hâline na- * 


sıl gelebiliriz? Bennett bize "ruhun madde olmadan çalışamayacağı"nı da anımsatıyor, ki bu da İsa'nın bir duasında, 

"Krallığınız geliyor. Cennette olduğu gibi dünyada da bu krallığı kuracaksınız." diyerek ifade ettiği şeyi söylemenin bir başka yoludur. , 

Buradan da seziyoruz ki Tanrısal İradeyi bazılarımız çok daha önçeden tanıyıp, yaşama geçirebilecekler. Bugün pek çok yerde, pek çok insan, bu sona doğru bir çağrının 


sesini işitiyor, fakat "pek çoğunun çağrıldığı ve pek azının: 


seçildiği" de bir doğru olduğuna göre, sadece bu çağrının sesini izlemeyi değil, kendimizi bu görevi gerçekleştirecek etkili araçlar hâline getirmeyi de sağlayacak bir seçim yapabilmek için atmamız gereken o adımı nasıl atabiliriz? 
Topluluk: Üzerinde teoriler kurulacak bir şey ve varoluşunu gerçekleştirmek üzere üzerinde çalışılacak bir şey. Yoldaşlar neredeler? Rehber nerede? 

Günümüzde hem çok büyük çaplı, hem de küçük çaplı tüm meselelerin temelindeki, özündeki çarpık olan, yo- 


lunda gitmeyen her şeyin, insanlar arası ya da uluslar arası 


ilişkilerden kaynaklandığı artık gittikçe daha açık bir hâle 


geliyor. Karşılıklı ilişkilerimizde bizleri güven, anlayış, * 


sevgi ve tahammüle davet eden sesten hiç de yoksun ol- 
- mamamıza rağmen her tarafta kuşku, nefret ve şiddet kol geziyor. Açıkçası, bu sesleri duyabilecek kulaklara ve sonra da -aslında önce yaklaşımlarımızı ve değerlerimizi, yani 


önemli olduğunu hissettiğimiz şeyleri ve arkasından da- 


yaşam biçimimizi değiştirmemizi sağlayacak gerçek çaba- 


© ları öğrenmeye ihtiyacımız var. Zamanımızda, gezegeni- 


mizin her yerinde şu ya da bu görüşü temel taşı yaparak “küçük topluluklar oluşturmaya yönelik pek çok çaba sarf edildiği kayda değer bir gelişmedir. Bir şablona gereksinim vardır ama suvadan yaşam düzeyinde bulunamaz bu 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şablon. Sonuç olarak bu çabaların çoğu başarısızlığa uğramaya mahkümdur. Uygun şablonu bulabilmek için; 1) Bizim bulunduğumuz seviyeden daha yüksek bir yerde bulunan birinden gelecek olan yardımı tanıma yeteneğine sahip özel bir tür zekâya ve 2) Yaşamlarımızın, isterseniz toplumun diyelim, içimizde köklendirdiği pek çok fikir ve değerden, kendi adımıza vazgeçme istek ve azmine ihtiyacımız vardır. 

Bu kitapta adı geçen Mutlak Saadet (Beatitudes) (*) hakkinda pek çok şey söylüyor Bennett. Bunlar, daha yüksek bir seviyeden çıkan ilke ve kanunları, bu dünyada gü- 
.nümüzden iki bin yıl önce, ciddi olarak yaşama geçirme konusunda çaba göstermeye kararlı birtakım insanlara yönelik pratik öğütlerdir. Bu öğütler, eğer uygulamaya konulurlarsa, insana yaraşan o biricik sona ve hedefe ulaşmamız için muhtaç olduğumuz yardımı bize sağlarlar ve şimdi'ilk kez derlendikleri zamana göre çok daha uygulanabilir hâldedirler. Tıpkı o zamanlarda olduğu gibi, günümüzde de aynı hedeflere sahip toplulukların esas alındığı bir 


“temelin şart olduğu son derece açıktır. Nedenlerden biri de 


şudur ki, Tanrı' yı sevmeye komşumuzu severek başlayabileceğimiz düşüncesinde, aynı hedefleri benimseyen, ulaşabileceğimiz komşulara sahip olmamız gerektiği gerçeği vardır! Ancak yine de, iki bin yıl geçti ve insanın durumu bugün Roma İmparatorluğu'nun yıkıldığı zamandan çok daha fazla istikrarsız olmakla kalmayıp, tüm gezegen de bu rizikodan payını alıyor. Bugün çok daha fazlası gerekiyor. İnsanlığın kendisi o gün olduğu yerden farklı bir noktadan işe başlıyor artık. Günümüzde insanlığın, kendisini genelde tehdit eden çok büyük tahiibat dalgası ile karşı karşıya olduğu açıkça görülse de, başlama aşamasındaki yepyeni bir şeyin kanıtı olarak, birlikte çalışmayı ve birlik- 


©) Beatitudes; Hz. İsa'nın Dağdaki Vaazı (Matta 5:3-12). 
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te yaşamayı öğrenme çabaları olduğunu gösteren birtakım işaretler de vârdır. Yön her yerde açıktır: Küçük insan toplulukları birlikte çalışmanın, birlikte yaşamanın, daha az boşa harcanmış, daha normal yaşamlara sahip olmanın; yabancılaşma, ayrılık ve övünmeyi daha başka, daha arilamlı şeylere dönüştürmenin yollarını bulmak için gruplar oluşturuyorlar. i i 

Gurdjieff'den Hepsi ve Her Şey ya da Beelzebub'dan Torununa Masallar adlı çalışmaları inceleyenler, her tür pratik yol için'en çok gereken şeyin bu kitaplarda bulunduğunu göreceklerdir. Bu şey, çağımıza ait olan bir şeydir. 
Tıpkı Mutlak Saadet'te olduğu gibi, içimizin en derin bölümüne, kendisiyle tüm bağlantımuzın neredeyse kesildiği bir parçamıza, insanın şuurunun gömülü kaldığı kısmına hitap eden bir şeydir bu elbette. Fakat "Cennetin Krallığı" 


için hazırlanmanın bir yolunu keşfetmeyi arzulayan her- , 


hangi bir insan topluluğu, öncelikle burada, dünyamız üzerinde, her birimizin içinde bulunan o rehber şuuru şu an elimizin altında olmasa da, hâlâ gerçek potansiyelimiz olan o güdüyü yeniden arayıp bulmak zorunda kalacaktır. 


Gurdijieff 1949'da öldü, ama bildiği her şeyi kitabına koy- - 


duğunu kendisi söylemiştir. 

, — Benmett'in okumak üzere olduğumuz bu kitabı, ister İsa'nın, ister Gurdjieff'in öğretilerinin olsun, bir öğretinin pratik olan yönünü gerçekten de vurgulama gereksinimi- 
.nin altını çizmektedir. Kendisini dikey bir çizgi boyunca yükseltmek isteyen -sıradan yaşamlarının yatay bir çizgi boyunca ilerlemesine son vermek ve bir topluluğun gereksinimlerinin neler olduğunu söyleyen materyalist görüşlerinden kurtulmak için savaş veren- Yeni Çağ Toplulukları, hemen bir anda gelmese de, Bennett'in kitabında da tıpkı Gurdjieff'in kitabında buldukları yardımı bulacaklardır. Bu konuyu ısrarla ele alanlar için birlikte yaşayan ve çalışan 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varlıkların tezahür etmesi maksadıyla bir hayat plânı oluş- 


masına, gaye hazırlanmasına kadar varan hususlar üzerinde çalışmak ve araştırmak gerekir; sanılanın aksine kitap-. 
larda değil, onları tetkik eden insanlarda araştırılması gerekir. i 

Ancak bütünüyle anlayabilmek için, birbirini dinlemeyi arzu eden pek çok insana gereksinim vardır. Bu şekilde dinlemek, pratik olarak etkin bir topluluğa kavuşmak üzere yapılan çalışmanın ilk koşullarından biridir. Daha yüksek bir seviyeden gelen yardıma ihtiyaç olduğu gerçeği bir kez kabul edildi mi, o yüksek seviyenin kanun ve ilke- 


» lerinin burada yaşama geçirilmesi bizler için bir hayal ol- 


maktan çıkıp, çok daha yakın bir gerçek olabilecektir. 

Bir Yeni Çağ Topluluğunun İhtiyaçlarının, Bay Bennett'in bu uzak görüşlü kitabının büyük bir kitleye hitap €deceğini umuyoruz. 


Bayan A.L. Staveley 
Two Rivers Farm, Oregon 
Ekim 1989 


A.L. Staveley otuz yıldan daha uzun bir süre İngiltere'de yaşarken, orada, birlikte Gurdjieff'in fikirlerini çalıştıkları Jane Heap ile tanıştı. 
1946'da, İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda, öğrencileri ile birlikte Paris'e Gurdjieff"'in kendisiyle birlikte çalışmaya gitti. Kendisi ve öğrencileri, Gurdjieff'in 1949'daki ölümüne kadar, onunla birlikte çalışmak için Paris'e gidip.gelmeye devam ettiler. 

Bayan Staveley, bugün Oregon'da bir kırsal bölgede yaşamaktadır. 
Orada, birkaç arkadaşıyla Gurdjieff'in görüşlerini deneysel olarak -bilinebildiği kadarıyla bir çiftlikte yaşama dönüştürerek- pratiğe geçirmek üzere çalışmalarını sürdürmektedir. 
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El Uluslararası Sürekli Eğitim Akademisi çizgisini izleyen DÖRDÜNCÜ YOL OKULLARI, geleceğin ihtiyaçlarına yönelik bir yolu izleyecek topluluklar kurma aşamasında atılacak ilk adımı oluşturagelmişlerdir. Son yıllarda on binlerce pilot (deneysel içerikli) topluluk sınanmış ve çogunun da istekli olduğu ortaya çıkmıştır. Sherborne deneyimi, çok yüksek düzeyde bir işbirliği ve disiplinin mümkün olabileceğini ortaya çıkarmıştır, ancak bu deneyim, bu işbirliği ve disiplinin yapay koşullar ve teknik liderlik söz konusu olmadan nasıl sürdürülebileceğini göstermemekte- 
“dir. İşte bu nedenledir ki, Bay Bennett'in Yeni Çağ Toplu-Tuklarının İhtiyaçları konusunda yaptığı konuşmaları yayınlama kararı, teorik olmaktan çok daha öte bir anlamda ilgi çekecektir. Fakat bu konuşmalarda herhangi bir formül yoktur. Formül, bir tür oligarşi veya seçkinler sınıfı tarafından empoze edilip uygulamaya konabilir ve bu da toplumdaki dengeleri alt üst edip, hiyerarşik statüde geri çekilmelere (regresyon) neden olabilir. Bir toplulukta, gerçek fedakârlığı ve hayali olmayan bir sevgiyi yaratmanın yolu ne olabilir öyleyse? Cevap, kozmik rolümüz ve "inkâr etme ilkesi"nin tekâmüle yönelik potansiyelini anlama konusunda ihtiyaç duyulan enerjilerin üretimi için gerekli olan teknik ve bilgilerin bir birleşiminde gizlidir. Sadece dünya 


14 


ÖNSÖZ 


enerjilerine karşı uyanmayı becerebilenler ve dışsal olmaktan.çok içsel olarak kendini inkâr konusunda savaş vermeye hazırlananlar yeni bir tüysosyal düzenleme oluşturmayı başarabilirler. Ancak bu kişiler dışa dönük bir görevi de başarmak zorundalar; inzivaya çekilemezler.. 

Bu konuşmalar Bay Bennett'in Dağdaki Vaaz hakkındaki yorum ve açıklamalarını da içermektedir. Bennett, vaazı insanların sevgisinin gün ışığına çıkmasını nasıl algıladıklarını ve İsa'dan sonraki ilk bin yılın başlarında geçen o zor günlerin tecrübesini nasıl idrak edebildiklerini gösteren bir belge olarak gördüğü kadar, enegram üzerine temellenmiş bir legominism olarak da görmektedir. Son notlar; kayıtlara geçirilmemiş konuşmalardan sonra, bazı parçaların hemen hemen kelimesi kelimesine yazılması suretiyle derlenmişlerdir. Bu notlar, yeni bir yaşam tarzını vaat etmenin lezzetini okuyucuya iletmek amacını taşırlar. 


A.G.E. Blake 
Sherborne House, England 
Ekim 1976 


A.G.E. Blake ,).G. Bennett'in öğrencisiydi ve onun'Sherborne House'daki asistanıydı. Bu kitabın orijinal baskısını derleyen kendisidir. 
Blake halen karısı ve altı çocuğu ile birlikte, İngiltere'de Gloucestershire'de yaşamaktadır. 
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Eski tür bireyciliğimize tahammül edebilmek için birbirimize çok yakınız biz şimdi: Karşılıklı tesirler çok 
© güçlü. Şimidi önümüzde bizi bekle- 


“yen şey, yaklaşımlarımızda bir deği- 


şimi gerçekleştirme ihtiyacıdır; her insanın bir kozmik amaca hizmet etmesi gerektiğini, her yaşamın sadece kendini tatmin etmek ve diğer başka dünyasal amaçlar için değil, ama mutlaka bir amaç için hizmet ettiğini benimsediğimiz'bir yaklaşım değişikliğidir bu. 


DÜNYANIN DURUMU: 


Dünyanın, önümüzdeki otuz yılı, çok dramatik olaylar olmaksızın, özellikle de toplumumuzun işleyişiyle ilgili olaylar olmaksızın geçireceğini düşünmek pek olası görünmüyor. Toplumumuz gelecek olan baskıları göğüslemeye hazır değildir; ancak yavaş yavaş oluşan değişimlerle başa çıkabilecek durumdadir. Toplumumuz malların üretimi ve dağıtımı türünden işlerle uğraşanlar gibi, karmaşık kurumlar üzerine kuruludur. Kurumların, tıpkı artık çoktan türü tükenen dinozorlarınkiler gibi kocamân gövdeleri ve küçücük beyinleri vardır. Geleneksel davranış ve tepki kalıplarına göre, bu kurumlar ilkel bir kendini koruma içgüdüsünden hareketle çalışırlar. Hatta bir insan zekâsıyla bile çalışmazlar. İhtiyaçların kısıtlılığı kaçınılmaz hâle gelince, uyum sağlamayı başaramayacaklardır.' z 

Kurumlara ve onların şu an hükmettikleri yaşam biçimlerine karşı güvenlerini artık kaybetmiş pek çok insan 


.var. Bu insanların ilk tepkisi; tüm dikkatlerini neyin yanlış 


olduğuna, tüm bu kurumların aptalca ve tahrip edici özelliklerine yöneltmek şeklinde oldu ve daha sonra 60'lı yılları, politik eylemler periyodunu yaşadık. İnsanlar, tahrip güçü yüksek silâhların geliştirilmesine ve savaşlara son vermeye, sosyal adaleti gerçekleştirmeye ve ırkçılıkla mücadele etmeye çalıştılar. Tüm bu çabalar büyük bir hayal kırıklığı ile son buldu. İnsanlar, bir şeylerin her şeyi kendi 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tersine döndürdüğünü gördüler, ancak anlayamadılar. Bu insanlar, barış için çalışanların savaşı yaratanlârın ellerine düştüklerini; kurumları liberalleştirmeye çalışanların muhaliflerin ağlarına takıldıklarını; ve askeri ya da endüstri- 


yel güce ulaşmak isteyenler için eldeki silâhların merkez- 


den uzaklaştırılması uğraşını verenlerin, ya idari, ya iş ya da herhangi bir tür politik ideoloji hedefi olan bir azınlığın ellerine düştüklerini gördüler. i 
Şimdi, 70'li yıllarda, neredeyse, bambaşka bir iklim hüküm sürmekte. İnsanlar kurumları göz ardı etmeye, hatta tümüyle bertaraf etmeye meyilli olan bir yaşam biçimini arama eğilimindeler. Japonya, Avrupa ve Kuzey Amerika gibi yüksek düzeyde sanayileşmiş bölgelerde çok belirgin olan iki önemli yönelim var: Birincisi, insanları küçük çogunluklar hâlinde gruplandırmak, ki Bugün tüm dünyada bu şekilde oluşan on binlerce topluluk vardır; diğeri ise, hızla dönüşüm yolları araştırıp, dış dünya güçlerinden bagımsız, yeni bir tür yaşam tarzma ulaşma eğilimidir (mil yonlarca insanın denediği çok geniş çaplı ruhsal hareketler 
mevcut günümüzde). 5 
Bence, 1980'lere kadar tüm bu eğilimler genel bir hayal kırıklığı süreci yaşayacaklar. Bu yıllar paniğin hüküm sürdüğü ve hamle yaptığı zamanlar olacak. Yiyecek kaynaklarında ahi bir kıtlık, kurumlara duyulan güvenin gözle görülür bir biçimde kaybı sonucunu getirecek ve sadece birkaç yıllık bir kötü hasat süreci bu sonucu yaşamamız için yeterli olacaktır. Ancak bu, bir devrim ve ani çöküş süreci yaşanacak anlamına gelmiyor. Hükümetler ve kurumlar, dünya üzerindeki düşünce ve duygu iklimlerinin değişimlerine uyum sağlamaya çalışacaklar. Ve sonra hiçbir şeyin eskisi gibi süremeyeceği çok açık bir biçimde ortaya çıkacak ve ihtiyaç duyulan şeyin, bugün pek az insanın kabul etmeyi başarabildiği bir yaklaşım değişikliği olduğu 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anlaşılacak; büyümeyi kendi içinde bir yarar olarak gören (iki yada üç bin yıllık) bir eğilimden, küçülme ile ilgili bir ilgi yoğunlaşmasını bile kendi içinde bir yarar olarak algı-En değişik bir yaşam tavrına doğru olacak bir değişimirbu. . i / 

, Bu tür bir yaklaşım değişikliği, her şeyin şu anki hâline öylesine ters düşmektedir ki, bu değişim gerçekten de bir devrim olacaktır. Her birimiz, düşüncemiz ne olursa olsun, yaşanılan tüm gelişmeler nedeniyle büyümeye ve bir büyüme ikliminde Yaşadığımıza inanmaya şartlandırılmışızdır. Daha çokla yaşamak yerine, daha azla yaşayabileceğimiz bir yaşam tarzını aramak üzere gerçekten hazır olan pek az insan var aramızda. Bu ders sağduyuyla öğrenilemez, çünki insanlar sağduyuyla zihinlerini kaparlar. 
Bu ders sadece acı deneyimlerle öğrenilebilir. Bu acı deneyim 80'li yılların başından gelecek yüzyılın başlarına kadar . 
yaşanacak. O zamana kadar da ya ayakta kalmayı başaracağız ya da çökeceğiz. , 

ği Bu periyot, binlerce yıldır var olan "Görev" için en büyük fırsattır. Binlerce yıldır "görev yapmayı" başarabilen insanlara böylesine ihtiyaç olduğu için değil. Bunun nedeni bir sistemden diğerine geçişin ancak bir “üçüncü güç"? 
vasıtasıyla mümkün olmasıdır. Bu geçiş, pasif çoğunluk veya aktif azınlık sayesinde veya yönetenlerin ya da güç sahiplerinin eliyle sağlanamaz. a 
Görevin rolünden bahsedecek olursak, bunun her zaman rastlanan türden bir perspektif olmadığını anlamak zorundayız. Herkes, şu ya da bu biçimde, büyük bir geçiş 


anı yaşamakta olduğumuzun farkında ama insanlar tara— 


fından yapılan tahminler büyük çoğunlukla, hatta tamamıyla insanidir. İnsanlar, insanlığın hâline ve neye ulaşabileceğine bakarlar. İnsan doğasındaki aksaklıkları genellikle göz ardı ederler ve insanın rasyonel olmasa da, âdil davra- 


19 


YENİ ÇAĞ TOPLULUĞUNUN İHTİYAÇLARI 


nacağına, zekâsmın getireceği başarıların yönlendirici bir 

rol oynayacağı bir dünya kurmak için zekâsını ve yaratıcı 

güçlerini kullanacağına kesin gözüyle bakarlar. Önümüzdeki resim, maddi dünya üzerindeki ve hatta şu an kendisine çok kuvvetli görünen hastalık ve yaşlılık gibi birtakım 

güçler üzerindeki egemenliğini bile -insan ırkı için güvenli 

bir gelecek yaratmak amacıyla» artırma uğraşındaki insanın resmidir. Bu gidişatın doğal akışındaki sonuçlarına hiç bakılmaz ve "Tüm bunlar ne amaçla oluyor?","Tüm bunların sonucunda kazanılacak olan nedir?" gibi sorulara cevap 

aramak, hatta böylesi sorular sormaya teşebbüs etmek bile söz konusu değildir. fi 

İyimser ve kötümser tahminler vardır. İyimserler bu hızlandırılmış değişim sürecine bakıp, dünyanın önümüzdeki yüz yıllık periyodunda, günümüzden yüz, hatta bin yıl öncesine oranla çok daha fazla değişimin olacağını tahmin etmektedirler. Kötümserler ise, sırurlı gelişme düzeyimize bakıp, insanlığın yaşamımı sürdürüp sürdüremeyecegini, susuzluğumuzu daha uzun bir süre frenleyip frenleyemeyeceğimizi, tüm bunların mümkün olup olmayacağını ciddi bir biçimde sorgulamaktadırlar. Ne iyimser, ne de kötümser tahminler, daha yüksek birtakım güçlerin ya da daha yüksek bir amacın varlığını göz önüne almamaktadırlar. Ancak biz, insandan daha yüksek ve bizim için kavranması büyük ölçüde olanaksız olan birtakım güçlerin varlığını dikkate alıyoruz. Biz bu geçiş dönemini, sırf insan faaliyetlerinin hareketi ile ilişkili olarak değil, aynı zamanda daha yüksek güçlerin ve kanunların işleyişi ile ilişkili olarak da algıliyoruz. 
Bu yüksek tesirlerin rolünü anlamak durumundayız. 

. Gurdjieff, insan için doğru bir yaşam modeli sunarken, in- 


sanm dünyanın yaratılması ve devamı ile ilgili yasaları her , 


gün biraz daha fazla öğrenmek için bir mücâdele vermek 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zorunda olduğunu söyleyen beş "obligolnian çabası"ndan 

bahsetmiştir. Bu çabalar varlığımızın bedelini ödemekle, 

vatlığımızın mükemmelleştirilmesi için çalışmakla, çevremizdeki insanlara yardım etmekle ve Yaratıcı'ya karşı olan görevlerimizi yerine getirmekle bir tutulan eylemlerdir. 

ğ Doğayla ilgili olarak öğrenilmesi gereken ve insanın sön yüzyılda kazandığı bu büyülü güce ait bilginin-sonuçlarından biri de şudur ki, bilgimizin sınırlarını sadece uza- ya dönük olarak değil, zaman içinde geçmişe dönük olarak da genişlettik. Artık bütünüyle farklı bir tarihsel perspektifimiz var. İnsanın tarihini, bir milyon yıl ötesinden görüp, bazı ayrıntıları sezerek ayırt edebiliyoruz bile. 

i Elimizdeki kanıtlar bize hızlandırılmış bir tekâmül 

; yasası olduğunu söylüyor. Bu demektir ki, bir insanın yaşam süresi içinde ve yerkürenin tarihinde daha önce olmamış değişimler oluyor şimdi. Kanıtlar bize, insan yaşamında devirler olduğunu da söylüyor. Bunlar, baskın bir görüşün, insan yaşamına ilişkin bir yaklaşımı zorlayarak dünyaya egemen olduğu "devre'"lerdir.* 

a Son devrenin düşünce iklimi, her insan yaşamının bir kutsiyeti olduğu ve her insanın kendi varlığını gerçekleştirme hakkı olduğu görüşünü temel almıştır. Bu görüş kendi içinde işlemiş ve hep daha fazlasını arzu etme, duygularımızın doygunluğa ulaştığı bir noktaya gelmemizi sağlamıştır; bu öylesine bir kendini daha fazla gerçekleştirme arzusudur ki, başka insanları, hatta doğayı yok etme pahasına yaşanır. 

, , Eski tür bireyciliğimize tahammül edebilmek için birbirimize çok yakınız şimdi: Karşılıklı tesirler çok güçlü. 
Şimdi önümüzde bizi bekleyen şey, yaklaşımlarımızda bir değişimi gerçekleştirme ihtiyacıdır; bu her insanın bir kozmik amaca hizmet etmesi gerektiğini, her yaşamın sadece kendini tatmin etmek ve başka dünyasal amaçlar 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için değil, mutlaka bir amaç için hizmet verdiğini kabul ettiğimiz bir yaklaşim değişikliğidir. : 

Gurdjieff, "Yeryüzündeki yaşamın ve özelde de insan yaşamının anlamı ve önemi nedir?" sorusuyla işe başlamıştır: Yaşamlarımız bize ait değildirler. "Koyun ve ineklerinize niçin bu kadar çok ihtimam gösteriyorsunuz? Onların yaşamlarının mutlu ve başarılı olmasını istediğiniz için mi, yoksa onların etini, yününü ve postunu elde etmek istedi- 
'Ziniz için mi? Aynı şeyin sizler için de söz konusu olduğu- 


nu görmüyor musunuz? Sizden bir şeyler istediği, ona © 


verebileceğiniz bir şeylere ihtiyacı olduğu için sizi besleyen ve bu yüzden size ihtimam gösteren insanüstü bir çiftçi neden olmasın?" diye sorar Gurdjieff. 

Bu görüşü ilk kez duyduğumda, düşüncelerimin paramparça olduğunu hissettim. Saçma diyerek itiraz edemedim bu düşünceye. Bir amaca hizmet etmek üzere var olmanuz gerektiğine hep inanmışımdır. Et ve yün doktrini, yüksek güçlerin ölümlerimizle ilgilenmedikleri gibi yaşamlarımızla da ilgilenmediklerini ifade eder. Bir koyun kesildiği zaman satılabilir bir maldır artık. Gurdjieff dünyadaki savaşların, daha fazla insanın ölümüne ihtiyaç duyulduğu zamanlarda çıktığını öne sürecek kadar ileri gitmiştir hatta. ç 

Yaşamlarımız, kendi kişisel arzu ve hırslarımızın tatmininden daha iyi bir amaca hizmet ediyor olmalılar. Hayatın amacının "mutluluk peşinde koşmak" olduğunu söyleyen görüş dünyayı bugünkü sorunlu hâline getirdi. Ancak bu, yeryüzündeki insan yaşamının -pek çok yaşamın bugünkü hâli gibi- anlamsız ve asabi bir yaşam olmak z0- runda olacağı anlamına gelmemektedir. ; 

İnsan, daha yüksek güçlerin ihtiyaçlarına hizmet eden evcil bir hayvan değildir sadece. Onun çok daha yüksek bir kaderi vardır, fakat bu kadere, onu kazanırsa ulaşabilir 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ancak. Bu kader, şimdiye dek ödül ve ceza kavramlarıyla açıklandı: "İyiler" cennete, "kötüler" cehenneme giderler. 
Bu görüşün artık bir anlamı kalmadı, çünki çok iyi biliyoruz ki herkes bir karışımdır: Hiç kimse ebedi saadete kavuşacak kadar iyi değildir ve hiç kimse de ebedi lâneti hak edecek kadar kötü değildir. Eğer yaşamlarımıza bir anlam katmak durumundaysak, insanm kaderini algılamanın tümüyle yeni bir biçimini bulmak zorundayiz kesinlikle. 

Çevremizde acı ve haksızlık görüyoruz. Erdem ödüllendirilmiyor, kötülük cezalandırılmıyor. İnsanlığın çaresiz bir biçimde aşırı nüfus, kaynakların tüketimi ve yerküremizin tümüyle kirliliği gibi sorunlar yumağına takıldığını görüyoruz. Atomik bir savaşın getireceği toplu felâketler gibi gerçek tehlikelerle karşı karşıyayız. Bitki, hayvan ve insanları tehdit eden hastalıklar biçiminde karşımıza çıkan yeni'bir dehşet dalgası görünüyor ufukta. Kemoterapinin tedavi etmekte yetersiz kalacağı yepyeni bir müsibetler çağının geleceği tahmin ediliyor. Tüm bunlar yan yana komursa, gelecek elli yılın manzarası oldukça ürkütücü görünüyor. ' 

Tüm bu felâketler önlenebilir mi? Ölümünden az zaman önce Gurdjieff bu sorunların geleceğini tahmin etmiş ve onları engelleme yollarını da göstermişti. ” 

İnsanın üretimine ihtiyaç duyduğu "yün ve et" ken-” di kanı ve eti değil, kendi enerjisidir. Fiziksel enerjiler olduğu gibi, psişik enerjiler de vardır. Deneyimimizden geçen her şey -düşüncelerimiz, hislerimiz, duygularımız, sevinç ve kederlerimiz- enerji biçimleridirler. İnsanlar . 
enerjiler hakkında fazlaca bir şey bilmiyorlar ve bu yüzden enerjilerin üretebileceği şeyleri üretmekte başarısızlığa düşüyorlar ve gerçekten üretebildikleri şeylerin çoğunu ise boşa harcıyorlar. 

Gurdijieff bize, doğanın ihtiyaç duyduğu ve kendi 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benliğimizi mükemmelleştirme çabalarımız için gereken fizik enerjiyi nasıl üretebileceğimizi göstermiştir. Yaşayan 


her şey enekji üretir ve tüm yaşam formlarının birbirleri- 


ne ihtiyacı vardır. . Ar 

Ekolojinin aksiyonlarından birisi. de, tim yaşamların bir olduğu şeklindedir. Her yaşam formu -bitki, hayvan ve insan- ihtiyaç duyduğu enerjiyi elde etmek için diğer yaşam biçimlerine bağımlı olarak yaşar. Bizler, erkek ve kadınlar da daha yüksek seviyeli yaşam formları için enerji sağlamak durumundayız.İ 


Bunu şuursuzca -otomatik olarak ve elimizde olma- i 


dan- yaparız, anamız olan gezegene karşı var olan yükümlülüklerimizi hiç dikkate almadan yaşayarak ve ölerek yaparız bu işi. Ya da bu değerli enerjileri artırmak ve depolamak üzere çalışarak, kendi gayretlerimizle ve şuurla yapanz bu işi. Böyle yaparak sırf Yerküre ve Ay'a karşı olan görevimizi yerine getirmekle kalmayız, aynı zamanda kendimiz için, kendi ruhlarımızı yaratırız. 

Gerçek mutluluk, tüm yaşamın amacıdır. Ancak mutluluk, onu kovalayarak elde edilmez. Gerçek mutluluk kendiliğinden oluşur ve kişi, kendi doğasına uygun bir ya- 


şam sürüyorsa gelir. Güçlük şuradadır ki, çok az insan, kendi doğasıni ya da gerçek mutluluğun ne olduğunu bi- . 


lir. 

Gerçek mutluluk, insanın "doğru olanı, doğru şekilde yapmasıdır" şeklindeki sağlam bir düşüncenin ürünüdür. 
İnsanlar bir emniyet duygusunun açlığı içindedirler ve doğru olan şeyi yapmadıkça hiçbir güvencenin söz konusu olamayacağını anlayamazlar. 

Bu yüzden Gurdjieft, önce kendimizi, yani kendi do- 
© gamızı ve onun potansiyelini anlamamız gerektiğini söy-İer. Doğamızın enerjiye ihtiyacı vardır. Bu enerjiyi yaşam biçimlerimiz yoluyla sağlamalıyız. Gurdjieff, bize enerji 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üretimi ve saklanmasının sırlarını öğretmiştir. Sadece 1sı, yerçekimi, elektrik ve birleşme enerjileri gibi fiziksel enerjiler bulunmaz; düşünce, his, organik duygulanımlar ve cinsellik gibi fizik enerjiler de vardır. Bu enerjiler üzerine yogunlaşılabilir ve bunlar birbirleriyle birleştirilebilirler, bunun için özel egzersizler ve meditasyonlar gerekir. 

Kendimizin ve başkalarının ihtiyaç duyduğu etkinliklerde bu enerjiler açığa çıkartılabilirler. Aynı zamanda, bizler tarafından, Gurdjieff'in "Ay'ı besl&mek" olarak adlandırdığı kozmik amaca hizmet etmek üzere bağışlanabilirler. ' 

Yerküreyi yakından tanıyabiliriz, ancak güneş sistemini kabataslak bilebiliriz. Bu yerküre üzerinde yaşamın görüntüsünü ve tekâmülünü izleyebiliriz. Tekâmül kendi 


-kendine işlemez. Bu durum, var olan her şeyin yozlaşması 


gerektiğini söyleyen Termodinamiğin İkinci Yasasına belirgin bir şekilde ters düşer. Tekâmülün enerjiye gereksinimi vardır ve bu enerji salt biz insanların üretebileceği türden 


. bir enerjidir. Bu bizim Dünya'ya ve güneş sistemine karşı bir yükümlülüğümüzdür. Belli zamanlarda, büyük bir a- 


dım atılması gerektiğinde, çok büyük bir enerji yoğunluguna gereksinim duyulur. Böylesi bir enerji, Buzul Çağı başlamadan kısa bir süre önce ve otuz-kırk bin yıl kadar önce modern insan ortaya çıkmadan önce göründü. 

Canlı bir varlık öldüğünde, ihtiyaç duyulan enerji açığa çıkar, ancak bu enerji bizim kendi çabalarımızla da üretilebilir. Bu ikinci yol, bize kendi işimize yarayacak bir şey verir aynı zamanda. Bu şey varlığın, "ruh" diye adlandırabileceğimiz daha yüksek bir formudur. 

Gurdijieff, hiçbir çocuğun hazır bir ruhla dünyaya gel- 


i mediğinde ısrar eder, ona göre çocuk sadece bir ruha sahip 


olma potansiyeli ile doğar. Kendisinin her zaman belirttiği gibi kendi ruhlarını kazanamayanlar "pis köpekler gibi" telef olmaya mahkümdurlar. 

Ruhu olan kişi mütludur, çünki sürekli bir emniyet duygusuna sahiptir, hiçbir şey ona dokunamaz ya da zarar veremez. Kendi ruhuna kavuşma ve başkalarının da bunu yapmasına yardım etmekten daha heyecanlı veya tatmin edici bir şey yoktur. 

Eski dünya kurtulmayı başardı. Bu yaşadığımız yüzyıl içinde ise ilk büyük felâket ortaya çıktı. Bu felâkete, büyük teknolojik icatlar ve özellikle de buhar makineleri ve içten yakmalı motorlar ve elektrik jeneratörleri vasıtasıyla - açığa çıkarılan enerji yüzünden, insanlığa karşı yükümlü olduğumuz büyük sorumluluğu idrak etmedeki başarısızlığımız neden olmuştur. Açığa çıkan bu enerji dünyanın dengesini alt üst etmiştir. Sadece şuurlu insanlar bu durumu düzeltebilirlerdi. Gurdjieff'e göre Tibet'te dünyayı kurtarabilecek bir grup insan vardı. Fakat liderleri, 1902'deki İngiliz işgali sırasında bir serseri kurşunla öldürüldü ve hemen arkasından grubun diğer üyeleri de öldüler. Bu grup, teknik icatların neden olduğu tahripkâr güçleri nötzalize etmek için gerek duyulan ruhsal enerjilerin üretiminin sırlarını biliyordu. 

Gurdjieff, bu sırrın bir kısmını öğrenmiş ve bize de öğretmişti. Bu sır, "Bu yerküre üzerindeki insan yaşamının anlamı ve önemi nedir?" sorusunun cevabıdır. 

1902'deki felâket, çöküntüyü getirdi. Dünya Savaşları ve kırk milyon insanın ölümü, görünen sonuçlardır. 
1950'de insan toplumlarının krizleri ve üçüncü dünya savaşı tehdidi ufuktaydı, fakat son trajediyi engelleyen tuhaf şeyler oldu. 

Şimdi ise, Yeni Dünya' yı kurtarmayı düşünmeliyiz. 
Teknik icatlar yapıyoruz ve gittikçe artan oranlarda enerji açığa çıkıyor. Atomik fizyon enerjisini işler hâle getirmeyi başarabilirsek, gerçekten de son derece ürkütücü bir durum ortaya çıkacak. Tibet'te yüz yıl önce başlayan görevin 


bugün çok daha geniş bir alanda ve ölçekte yinelenmesi gerekecek. 

Dünyayı kurtarmak için üç değişik tür eylem gereklidir: Biri görünen, diğer ikisi ise görünmeyen eylemler. 
Görünen görev, yeni bir sosyal düzenlemeyi hazırlamaktır. 
"Hizmet toplulukları"na ya da Gurdjieff'in deyimiyle "Dördüncü Yol Okulları'na ihtiyaç vardır. Bunlar, önümüzdeki yüzyılın acımasız koşulları altında yaşayacak insanlara 


. canlı kalmayı ve gelişmeyi öğretip, bu insanları eğitmeyi “ hedefleyeceklerdir. Bu okulların, kendi kendilerini destek- 


leyen toplulukları biraraya getirip, birlikte çalışmalarının kaynaklarını paylaşmalarını ve kendi çevrelerine yardim etmelerini sağlamak gibi bir pratik görevleri olacaktır. e göründüğünden çok daha zor bir iştir. 

Modern insan verici değil, alıcıdır. Her kimin gücü varsa, onu almak ve aldıklarını elinde tutmak için kullanır, öte yandan gücün doğru olan tek kullanımı, vermek ve paylaşmaktır. Bir topluluk içinde yaşamayı ve çalışmayı başarabilmek için insanın kendi çıkarları peşinde bencilce koşuşturmasına son vermeye kadar gidebilir bu. Ancak bunu başarabilmek öğretim ve eğitim gerektirir. Dördüncü Yol Okulları işte bunun için vardır, ama sadece egzoterik ya da harici bir safhada. 

Daha derin, mezoterik bir çalışmâ ise enerjilerle ilişkilidir. Fizik ve ruhsal enerjiler açığa çıkarılmalı, bunlar üzerine yoğunlaşılmalı, bu enerjiler biriktirilmeli ve kendilerine, doğru bir biçimde işlerlik kazandırılmalıdırlar. Bu ise, çok özel bir bilgiyi, çalışmayı ve fedakârlık etmeye hazır olmayı gerektirir. Bugün dünyada bunu yapan okullar var, ancak bu okular Batı'da bulunmazlar. Bu görevi kendi kendimize üstlenmek durumundayız. 

Bu tür bir göreve talip olan insanlar varsa, öncelikle 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bu kişilerin istenen özelliklere sahip olup olmadıklarına bakılır. Bu insanların kişisel hırslarını bir kenara birakıp, bir ödül beklentisi olmadan, kendilerini gelecek için hizmet etmeye adamaları gerekir. Gurdjieff bir kez iki yüz şuurlu insanın savaşı durdurabileceğini söylemişti. 1990'a kadar, bu sayıya ulaşılabilirse insanlığı tehdit eden felâketten kaçınılmış olur. 


Ve son olarak da, doğaüstü olan gerçek ezoterik çalış- i 


ma vardır. Yeni Çağı hazırlayan büyük bir ruhsal hareket vardır şu an. Gurdjieff'in de belirttiği gibi bu hareket "Yu- 
"karıdan" gelmektedir. Ruh, madde olmadan çalışamaz. 
Yeni Dünya Toplulukları, yeni insanlığın maddesidir, ruhsal enerjiler ise kanı. Ama bu insanlığın yaşamı Yukarıdan sağlanmaktadır. Bu hareketin başarılacağına inanıyorum. 
Yeni Dünyanın doğuşunu pek çoğunuz görebileceksiniz. 
Kendi potansiyellerini sürdürme gücüne sahip ve dış- 


sal enerjilerin girdisine ayhı oranda bağımlı olmayan top- | 


luluklar zaten mevcuttur. Dışsal enerjilere aktivitenin uya- 
“xılması için değil, yaşamın devam ettirilmesi için gereksi- 
, nim duyulur. Bunlar "hizmet toplulukları"dır. Bu tür toptulukların, günümüzde küçük ve önemsiz görünseler de yeni toplumun habercileri olmaları çok olasıdır. 

"Hizmet gruplarının" amacı şu ana kadar sadece nötr ya da zaman zaman düşmanca olabilen çevrelerde varlıklarını sürdürmek olmuştur. Şimdi ise artık gün ığına çıkıyorlar ve oldukça farklı bir yaklaşım gerekiyor. 

, Tüm dünyada on binlerce küçük topluluk, yeni yaşam tarzları üzerinde denemeler yapıyor, fakat pek çoğu başarısızlığa uğruyor. Bunun nedeni, gerekli olan bilgiyi bilmemelerinden kaynaklanıyor. Başarılması son derece güç olan bir şey var; bu faaliyet, yüksek seviyeli bir güç yâ da erdem kaynağı tarafından yönlendiriliyor ve bizim bu hareketteki rolümüz bir yenilikçilik ya da değişimcilikten ziyade bir katılımcılığı, bir işbirlikçiliği gerektiriyor. 
Güçlük şurada ki, insanlar kendilerine gösterilen şeyi göremiyorlar ve kendilerinden istenen şeyin nasıl yapılacağını bilemiyorlar. 

Bu, sıradışı bir faaliyettir. Geçmiş dört bin yılın toplumları, birkaç istisna hariç, hizmet arzusundan ziyade, egoizm ve daha büyük çaplı kişisel tatmin arzusu üzerine temellenmişlerdir. Büyük ihtiyaç zamanlarında, Orta Asya'dâki Khwajagan (*) ya da Avrupa'daki manastır düzenleri gibi öz-tâtmin arayışı içinde olmayan toplumlar ortaya çıkmış, ancak bunlar yerel fenomenler olarak kalmışlardır. 
Şimdi ise ihtiyaç küreseldir (global) ve insanlığın yeni bir yapılanma, yeni bir yaşam biçimi gereksinimi çok uzun bir zaman öncesine dayanmamaktadır. 

Shivapuri Baba (**) şöyle diyor: "Bu uygarlık insanlığı başarısızlığa mahküm etti: Bu uygarlık silinip gidecek. Insanlığa ihtiyacı olan şeyi vermeyi başaramıyor çünki." Shivapuri Baba, insan ırkının üçte ikisinin telef olacağını da söylüyor, ama ben bunun gerçek anlamda mümkün olabileceğine inanmıyorum, ancak bu şöyle bir anlamda algılanabilir ki; insan ırkının çoğunluğu önemini yitirecek çünki onlar çürümüş bir dünyaya ait olacaklar ve kaybolup gideceklerdir. 

Biz yeni bir yaşam biçimiyle ilgili deneyler yapmaktayız. Aramızdan pek çok kişi, insanın kendi haklarını merkez yapma, talep etme, alma, kendi refahını teminat altına alma yaklaşımından vazgeçip, hizmeti yaşamının merkezi- . 
ne koyma yaklaşımını benimsemesinin ne kadar zor bir şey olduğunu görüyor şu anda. Yaşamanın koşullarını yerine getirme zorunluluğumuz var. Bu bize dışarıdan zorla yaptırılan (empoze edilen) bir şey değil, bir yaratıcının 


©. Oku: CU, 7 .G. Bennett" "in Erdem Üstatları (The Marters of Wisdom) adlı kitabına bakabilir. 
(©) Uzun Haç (Long Pilgrimage). 
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kaprisi değil, hem bu dünyanın, hem de daha yüksek seviyeli dünyaların ihtiyaçlarından doğan bir şey. -. 


Gurdjieff'in “karşılıklı devami ettirme" doktrini, kolay-- 


ca kabul edilmese de, kolayca anlaşılacak bir biçime çevrilmelidir. Her birimiz üstlenmek zorunda olduğumuz bir kozmik rolümüz olduğunu anlamadıkça hayatınuzın anlaşılamayacağını idrak etmeliyiz. 

Bu görüş, ödül ve ceza, cennet ve cehennem fikrine bağlı olanlar için bir şeyler ifade edebilir. Belli bir yaşam tarzının ödül, bir diğerinin ise ceza getireceği söylenebilir. 


Bu, eşyanın tabiatındadır. İnsanlar, aynı zamanda yaşam- 


larından elde edebilecekleri şeylerin en iyilerine ve en fazlasına sahip olma hakları olduğu fikrine de bağımlıdırlar. 
Bir insanın eli, bir diğer insana kalkarsa, karşılıklı etkileşimimizin yakınlığından ötürü bu görüşün artık geçerli olmadığı gösterilebilir belki. 

Yeniden grupların rolüne gelelim. Birleşmek, gruplar oluşturmak ihtiyacı vardır, ancak bir grup ya da topluluğun yüksek bir amacı yoksa, dengeyi sağlamak imkânsızdır. Grubunuz bir hizmet grubu değilse, kendi varlığını sürdüremez, çünki o zaman ayırıcı güçlerin bunları dengelemek için yapacağı hiçbir şey yoktur. 

Yanlış çalışamayız. Bu çalışmadan etkilenen biri, bunu 


şu an idrak edemezse, idrak edeceği bir zaman gelecektir. - 


Birlikte çalışmayı gerektirmeyen yollar da vardır, inzivaya çekilenin yolu gibi, ama bu yol çok zordur ve çok az tercih edilen bir yoldur. Kişi Hizmeti paylaşacağı insanları arayıp bulmak zorundadır. Bir zamanlar bu çok zordu, ama şimdi her şey değişti. Şimdi bunu kabul eden insanların sayısı her geçen gün artıyor. 

Birlikte çalışmayı öğrenmek zorundayız gerçekten. 
İnsanlar kendilerinden emin değillerse ve ne yaptıklarının farkında değillerse, başka insanların kendilerini yanlış anlayacaklarından ve her şeyi berbat edeceklerinden korkarlar. Kimi zaman bizim yolumuzdan oldukça farklı bir formda bile olsa, Hizmeti açıkça yürüten başka insanlarla da birlikte çalışmayı başarabilmeliyiz. i 

. Tüm bunların sonucunda, yeni bir tür "grup şuuru" ile tanışırız. Bu sadece dış dünyadaki yaşamın değil, içsel bir yaşamın da paylaşılmasıdır; gerçek bir paylaşımdır bu. İçeriden dışarıya ve sonra tekrar içeriye doğru olan bir paylaşım değil, dolaysız (direkt) bir paylaşımdır. Böyle bir paylaşıma grup uyumunun, kendini yenilemenin ve daha yüksek düzeyli bir enerji, şuurlu bir ruhsal güç oluşturma- nın gereksinimlerinin çok ötesinde bir ihtiyaç duyulur. Bu tür bir paylaşım şarttır, çünki olayların zaman düzlemindeki değişimleri, hızlandırılmış bir değişim oranını getirmiştir beraberinde. Insanların bu dünyaya ve onun baskılarına, inzivaya çekilmiş bireyler olarak dayanmaları imkânsızdır. 

Grup şuurluluğunun birey şuurluluğundan farklı bir devamlılık süresi ya da "şimdiki zaman" süresi vardır. 
Dünyanın çok hızlı hareket ettiği, bu yüzden kişinin kendisini gerçekleştiremeyeceği düşünülebilir, bu durumda birey kendisini grubun yardımı ile gerçekleştirmek durumunda kalacaktır. Bu ise, insan yaşamını şu anki hâlinden çok daha farklı bir biçime dönüştürecektir. Bireylerin tecrit ve yalnızlığı azalacak, gruplar ve topluluklar arasındaki birlik, beraberlik duygusu ise artacaktır. Bu tür bir farkında oluş hâline karşı duyarlılığı daha fazla olan insanların, eskiden olduğundan çok daha büyük sayılarda veya oranlarda dünyaya geleceklerine dair bazı kanıtlar vardır. Bazı insanlar bunun yeni bir ırkın doğuşu olacağını söylemektedirler ve bu tümüyle yanlış olmayabilir. 

Ana-babalık dünyanın yaşamında, yakın geçmişte olduğundan çok daha önemli bir faktör olacaktır. Bu, yeni 


N 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bir tür şuurluluk kapasitesi geliştirebilecek nitelikte bir öze sahip çocukların doğumlarında görülen artış olasılıkları ile ilişkili bir şeydir. Böyle çocukların anne babalarının da kozmik sorumlulukları vardır. : 
Şu anda, grup şuurluluğunun gelişim aşamalarının ilk basamaklarındayız. Yüzeyin altındaki hareket çok yoğundur, ama gözle görülebilecek çok az şey vardır. Sadece bireysel ayrılığın azaldığı günleri değil, topluluklar arasında güç ve otoriteye dayalı olmaktan çok, karşılıklı yardımlaşma temeli üzerine dayalı değişik bir ilişki türünün yaşanılacağı günleri de özlemle bekleyebiliriz . 
Büyük kurumların küçücük beyinleri vardır ve onları akılla yenmek çok güç değildir. Yeni toplum, bir muhalefet oluşumunu tahrik etmeden akıllıca davranmayı başarırsa, şu an mevcut olan toplumun içinde şekillenmeye başlayacaktır büyük olasılıkla. ; Eee 
Bir ya da iki nesil içinde, hükümete ve büyük çapta üretim yapan teşebbüslere ait mevcut kurumların, yaşamın sadece yiyecek, gerekli eşya ve ulaşım gibi temel ihtiyaçlarını karşılamayı esas amaçları olarak gören organizasyonlara dönüşeceğine inanıyorum ben. Bu organizasyonlar, bireyin ihtiyaç duyduğu şeylerin üretimi ile pek ilgilenmeyecekleri gibi, kurumların birey üzerindeki egemenliği ile de fazlaca ilgilenmeyeceklerdir. Bu durum ise, hiyerarşik ol- 
-mayan bir toplumda, tıpkı, her parçasının bütünle ilişkili olarak, kendi görevini yapmasını sağlayan bir yaşamı enerjisinin içinden akıp geçtiği bir bedende olduğu gibi, insan 


yaşamına, hiyerarşik olmayan bir uyum kazandıracaktır. 


Keşke bedenlerimizin içini görüp, tüm uzuv ve organlarımuzla ve tüm sistemlerimizle yakın bir ilişkiye girip onlarla konuşabilsek, her parçanın gerçek tasasının bütüne hizmet olduğunu görürdük. Olayların çok fazla güçlük ya- 


şanmadan izleyeceği yol bu olacaktır. Eski kurumlar varlıklarını sürdürecekler ve can çekiştiklerini ve v yok olmaya mahküm olduklarını görmelerine rağmen, değişime kari bir direnç göstereceklerdir. : 
Kendimize sormak durumunda olduğumuz üç şey var. Öncelikle, kozmik bir amacı yerine getirmek için yaşı- 


, yor olduğumuz ve ancak bunu yapmakla kendi refahımızı 


sağlayabileceğimiz. ilkesini kabul etmeye hazır mıyız? İkincisi, hiçbir şeyi yalnız başımıza başaramayacağımızı ve birbirimize ihtiyacımız olduğunu. kabul ediyor muyuz? 
Üçüncüsü, sadece hayatta kalabilme düzeyinde kendi doğruluğunu kanıtlayan bir grup şuurluluğuna değil, yaradılışın çok daha öte boyutlarda varlığını sürdürmesi düzeyinde de, kendi varlığını doğrulayan bir grup şuurluluğuna ihtiyacımız olduğunu kâbul ediyor muyuz? Eğer her şeyi böyle görüyorsak, önümüzdeki resmi, pratik ifadelerle terçüme etmenin nasıl mümkün olabileceğini de görürüz. 
Ama bunu kabul etmiyorsak, o zaman en iyisi olacağını sandığımız şeyleri yapabiliriz ancak ve bu ise bir. sonuç vermeyebilir. Üzerimize aldığımız görev kozmik duruma uygun düşüyorsa, bu görevin işleyişine ait değişimler hiçbir şeyle karşılaştırılmayacak oranda büyük olacaklardır, çünki o zaman bizler, dünyanın tekâmülünü yönlendiren 


güçlerle işbirliği içinde çalışıyor olacağız. 
TARTIŞMA i 


(Bu tartışma, Bay Bennett ile, Sherborne House, Gloucestershire, İngiltere'deki Uluslararası Sürekli Eğitim Akademisi İkinci Temel Kursuna devam eden öğencileri arasında geçmiştir. Ayrıca, "Açılış Konuşması" adlı bölüme bakınız. Okuyucu kitaba devam etmeden önce o bölümü okumük isteyebilir. Sherborne Akademisinin burada yeniden basılan açılış konuşması, okuyucuya akademideki yaşam hakkında zengin bir in ei ve aşağıdaki tarir tanıtım görevi üstlenecektir. 
kar vee Bi ilk geldiğimde, burada iyi her şeyi, tüm olasılıkları keşfetmek istemiştim. Şimdi si e daki fikirlerin yolunda ne kadar çok ileri gitmişsem, e - mi o denli karışık, çelişkili ve allak bullak olmuş iii iyo rum. Hiçbir "sabah egsersizi"nin” bir ağırlığı yok ğe için. Psikolojik görüşler hakkında iman een görüşlerimi iletemiyorum. Patates dikmeyi başarabilirim, iğ a e tüm insanlar üzerinde aynı şekilde bir işleyiş göstermez. Her şeyden vazgeçebilir misi- 
5 
iğ ei dakika için bile olsa ii vazgeçemem. Çalış- i : Ben ona değil. 
ii e e kadar da fena sayılmaz. 
Görüyorsunuz, her iki kişiden hiçbiri burada yapılan şeye aynı biçimde bir tepki göstermiyor. Bu ise, Vi ni otantik bir şey olduğunun engüzel kanıtıdır. epkiniz, j i tepkinizdir. z i e Men uygun olan tepkidir. Sorgulamanız, şüphe etmeniz ve anlamadığınız bir şeyi yapmaya hazır o yeni manız doğrudur. Ama bu, ayrılıp gidebileceğiniz An Eg ce o ana dek öğrendiklerinizle yürümeye devam e Ni » Şiniz anlamına gelmez. Deney yapabilirsiniz. san yardım edip edemeyeceğimi ya da herhangi bir ii ei yıp açıklayamayacağımı bilemiyorum, ama en azında Ni neyebilirim." diyebilirsiniz. Aslında sizin, her şeyi yap > leceğini sanan birine göre, çok daha az hata yapma Ni gınız var, sadece bu sizin için biraz zor olacak, çü ç 


kimsenin, ona söylediğiniz herhangi bir şeyi anlayabildiği- . 


la inanmıyorsunuz. Him i 
> © Öğrenci B: İçimizden bazıları belli bir çalışma yolu iz- 


34 


DÜNYANIN DURUMU lemiş kişilerle bağlantıdalar. Onlarla nasıl ilişki kurmalı- 
? i ; 


J.G.B.: Genel bir kural yoktur. Bu çalışmayı belli bir yolla öğrenmeye ve diğer kişilere de aynı yolla öğretmeye alışık olan insanlar, bu yolun tek yol olduğuna inanırlar ve bu onlar için çok da zor değildir. Nereden gelirse gelsin, yeni çıkan herhangi bir şeyi mutlaka denemeye meraklı kişiler de vardır, fakat sadece bu türlerle çalışmak zorunda kalmayacağız. Uzun süreli deneyimleri olan öyle iyi insanlar da vardır ki, bunlar görevi kendilerine özgü tarzlarıyla mükemmel bir şekilde öğretmeyi başarabilirler, ama iklimdeki değişimden haberdar değillerdir. Görevi, birkaç kişi için düşünülmüş ezoterik bir şey gibi algılamaya alışmışlardır bu kişiler. Ama dünyanın durumunun bu noktadan artık çok uzaklaşmış olduğunu göremezler. 

Öğrenci C: Küçük topluluklarda yaşam arayan bir insan modeli görünüyor ortalıkta. 

J.G.B.: Şu anda, günümüzde büyük ölçüde hayatımızı yöneten kurumlara karşı yaşanan isyan duyguları yüzünden, küçük topluluklarla deneyler yapan insanlar, gerçekten de bu arayış içindeler, çünki daha iyi bir yaşam tarzının peşindeler. Bunu bir zorunluluk olarak değil, hayatta kalabilmenin biricik yolu olarak görüyorlar. 

İnsanların dünyanın gidişatı hakkında, "Bu iş böyle gitmiyor. Artık böyle yaşamaya devam edemeyeceğiz. Daha değişik bir şeye sahip olmalıyız. Bunu sevmiyorum. Birkaç arkadaşımla birlikte bir topluluk kurmak üzere buradan ayrılıyorum." diye konuşmaya başlayacakları günler gelecektir. Eğer bu gerçekleşirse, gerçekten de işleyen bir şeyin varlığı söz Konusuysa, insanlar onu fark etmeye daha hazır bir hâle geleceklerdir ve sonra, "Biz de buna benzer bir şey yapmalıyız." diyeceklerdir. 

On binlerce topluluğun içinde ancak pek azı, kendilerini ne yapmaya adadıklarını ve otoriteye, yayılmaya ve diğerlerinden daha çok ya da daha iyi olma çabası üzerine dayalı olmayan, ama alt yapısı rütelik olan topluluklar kurmaya kalkışıldığında kişilerin hangi güçlüklerle karşılaştıklarını anlayabilecek durumdadırlar. O zaman bazıları- nın, "Sadece niteliği düşünüp, niceliği unutmaya hazır olan insanları gelip bize katılmaları için davet ediyoruz. 
Kendilerini, biricik hedefleri olan bir yaşam kalitesi arayı şına adayacak yüz insan bulacağız." dediklerini farz edin. 


Sırf bu yüzden bile, bu çalışma yürümez, zira bu yaklaşım . 


insanın içinde var olan bir şeyi, her şeyi berbat eden, insan ne yaparsa, onu tersine dönüştüren bir şeyi kale-almamak- 
'tadır. , il 


Öğrenci D: Bir topluluğun çalışabilmesi için ne tür bir. 


motivasyona ihtiyaç vardır? R ; 

“ J.G.B.: Bir parça motivasyon bulunan bir yerde sadece bir topluluğa sahip olma amacıyla olmasa da, bu iş yürür. 
Ama biri çıkıp da, "Haydi bir topluluk kuralım. Bu arzu edilen bir şeydir: Haydi, bu arzu edilen şeye hep birlikte ulaşalım," derse bu çalışma yürüyemez. Tarih bunun böyle olduğunu bize gösteriyor. Ama eğer, insanlar yapılacak bir 


şey olduğunu söylerler ve bunun yapılabilmesi için bir. 
topluluğa ihtiyaç duyulduğunu hep birlikte idrak ederler-. 


se o zaman bu çalışma yürüyebilir. 


Öğrenci E: Politik liderlerin rollerinden öyle kolayca feragat edeceklerini sanmıyorum. Politik gücün, şu veya bu şekilde bu tür bir çalışmayı gerçekleştireceği ya da durduracağı gerçeği ile bir şekilde yüz yüze geleceğiz gibi geliyor bana. O 


J.G.B. Biz akıllı küçük fareler olmalıyız ki, dinozorlar. 


bizi fark etmesin. Hükümetler sadece kendi yaşamda kalma mücadeleleri ile ilgilidirler. Bir harekete karşı, ancak bu eylemin kendi güçlerini tehdit ettiğini düşünüyorlarsa, ta- 
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“ var alırlar. Politik aktivizme karşı, sırf büyük organizas- 


yonların gücünü tehdit ediyor diye, çok büyük bir i gösterilmişti. Bu mesele, hükümetin ve KM gücünden feragat etmesi meselesi değildir. Hatta bunu yapmış olsalar bile, bu çok da iyi olmayabilir. Toplum, - mümkün olduğunca uzun bir süre kendi yapısını sürdürme ihtiyacındadır... ta ki bir başka şey, egemenliği devralmak için hazır olana dek. Güçlü olanlar güçlerinden elbette feragat etmeyeceklerdir. Şu an ellerindeki gücü daha da yoğunlaştırma çabası içindeler, çünki dünyanın işleyişini sürdürmek için başka hiçbir yol olmadığına inanıyorlar. 
Ve Si an için oldukça haklıdırlar da. 
renci E: Her şey, gerçek , ” 
Ml şey, gerçekten de Paramparça oldu 
J.G.B.: Bu, Beelzebub'un sık sık bahsettiği bir şeydi. 
Beelzebub dünyada çok şey gördü, ama 19701 Şalamoğll Kayıtlı tarihte rastlananlardan tümüyle farklı bir şey geliyor şimdi... Durun kontrolden çıktı. Artık hiç kimse hiçbir şey yapamaz. Her şeyi tekrar kendi rayları üzerine Oturtabilecek hiçbir güç yoktur. Yapılabilecek olan herhangi bir şey öyle yavaş oluşur ki, daha yarısı bile başarılıp bitirilemeden içinde bulunduğu bağlama uygunluğunu yiti-Tiverir. Her ne durumda olursa olsun, insanlar, ne yapılacağını ya da nasıl yapılacağını bilemezler. Bundan on ya da yüz bin yıl önce de böyle olmuş olsa gerektir, ama o zaman gerçekte neler olduğunu bilemeyiz. - Öğrenci F: Bazılarımız, Hizmetin "inkâr kuvvetini" 


uyardığını ve burada bir tür çelişki olması gerektiğini his- 


sediyoruz. 
J.G.B.: İnkâr kuvveti şimdi öylesine ezici bir hâle gek- 


, di ki, insanın onayı gerçekten de silinip yok oldu. Şu an fa- 


aliyette olan güçler çok geniş bir alana yayılmış durumdalar. Hizmetin uzlaştırıcı olan gücü de bunlar arasındadır.” 
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Bu güç, sadece kendileri üzerinde çalışan değişik insanla- 
. rın tümüne ait değildir; faaliyet hâlinde olan çok daha büyük çaplı bir şeyler var. Bu, bazı insanların bu süreç içinde kurban olacakları anlamına gelmez. Aslında kurbanlar gereklidir. Kendine özgü bir ıstırap yaşanmadan elde edilemeyen bazı enerjiler vardır. 

Eğer durumu bir bütün olarak görmeyi başarırsak, in: sanlık kurtulacaktır, ki bu da birkaç değerli varlığı kaybetmeye değecek bir hedeftir. (*) 

Öğrenci G: Gelecek yüzyılın nasıl olacağı hakkında bir fikriniz var mı? i 

J.G.B.: Benim dünyasal gözümle önümüzdeki yüzyıla bakıp, size her şeyi anlatabileceğimi mi sanıyorsunuz yoksa! Baktığım zaman gördüğüm şeyin benim için beklenmeyen bir şey olduğunu söylemeliyim size. Gördüğüm şey, büyük organizasyonların yok olacağı değildir, ama bir tür işbirliğinin ortaya çıkacağıdır. Topluluklara duyulacak ihtiyaç o denli açık bir hâle gelecektir ki, bu topluluklar ve yaşama şansı olan toplulukları oluşturabilecek olan insan-Jar kabul göreceklerdir. Bu elli yıllık bir zaman alacaktır. 
Aynı zamanda, dünyanın kompleks yapısı nedeniyle, büyük kurumlara da ihtiyaç duyulacaktır. Epeyce uzun bir süre için, bir tür birlikte yaşama, eski ve yeni toplumun yan yana yaşaması söz konusu olacaktır. 


©) Daha sonraki yıllarda, Bennett bu görüşünü değiştirdi. Bkz. Erden Üstatları (Masters of Wisdom), Bölüm 5 (London: Turnstone Press 1976) (Orijinal baskı- dan not|. 
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Bir bütün olatak yaşamın geleceği insanın geleceğinden daha önemli olabilir ve görevleri; yaşamın insan ırkı tarafından ahlâksızca paramparça edilmesini önlemek olan evrenin yaratıcısı birtakım güçler var olabilirler. Eğer böyleyse, bu dehalar, elbette, insanın: sefilliğini kontrol altında tutmanın yollarını keşfedebilirler ve sonunda, bizlerin bu yerküre üzerinden kalkıp gitmemiz gerekiyorsa, yine bu güçler yerimizi alacak yeni bir ırkı hazırlamayı da başarabilirler. 


RUHSAL TOPLULUK 
RİZİKO (TEHLİKE) ve BELİRSİZLİK 
Bir yanda ortak deneyimlerin dünyası (koşullu dün- 


ya), diğer yanda ise maddi olmayan (koşulsuz) dünya vardır. Hiçbiri diğeri olmadan tamamlanmış değildir. Tıpkı, 


tuali ve boyaları olmayan bir ressamın ressam olamayacağı 


ve üzeri boyanmamış bir tualin de resim olamayacağı gibi. 
İradenin varlığı yoktur, ama iradenin eylem alanı ve işlem aracı olarak varlığı yoksa, önemi de yoktur ve irade varoluşa iyice nüfuz etmedikçe, varoluş da onsuz, cansız ve degersiz kalmaya mahkümdur. Bu karşılıklı bağımlılık yüzünden bir "üçüncü idrak âleminden" ya da görevi yerine getirme kavramından bahsedebiliriz. Varoluş, kendisini aşarak kendisini gerçekleştirir. Yokluk ise kendisini, birtakım koşulsuz özgürlüklerinden feragat ederek gerçekleşti-Koşullu âlem, sıradan bir yaklaşımla, koşulsuz oldugunu sandığımız; zihin ve duygular, gerçekleştirilmemiş potansiyeller ve güya "maddi olmayan" diğer varlıklar (*) gibi, birçok şeyi ihtiva eder. Bu şeyler bir "sonsuzluk" boyutunda var olurlar.? Zamansız ve uzayın dışında bir varoluş olmayacağı gibi, tüm zamanlar ve tüm yerlerdeki her an; bir potansiyeller modeli ve formu ile ezeli ve ebedi 


ar ruhsal dünyaya ait varlıklardır. Bennett iki koşullu dünyadan bahfiziksel ve spirit dünya. İki tane de koşulsuz dünya vardır: ruhsal olan ve derinliğine varılmayan dünya. . 
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olan manalar ile birlikte var olur. 


Her an, aynı zamanda birbirlerini etkileyen istikrarsız- 


lıkları ve riskleri de içerir. Bu görüş, potansiyelin tek başı- 


na değer gördüğü en mükemmel maddiyat bölgeleri için olduğu kadar, nedensel gerçekleştirme aşamaları için de bir o kadar doğrudur. Büyük ya da küçük olsun, var olan dünyanın her anı, koşulsuz dünyası ile bağlantı hâlindedir. 
Şimdiki zaman, var olan dünyanın, tek bir irade ile bağlantıda olan herhangi bir bölgesidir. ' , 

.İstikrarsızlık ve riziko "hiparksis" (* boyutuna aittir- - ler. Tüm uzay ve tüm zamanlar içinde mevcut bulunan tüm evrenin, Yüce İradenin şimdiki zaman anı olduğu şeklindeki itikata yönelik bir doktrini kabul edebiliriz, ancak hiparksis varoluşun önceden tayin edilmesini engeller. 

Her şimdiki zamanda, en küçüğünden, en geçici ira-: deden, koşulsuz âlemin İradesine kadar olan tüm şimdiki 


" zamanlarda istikrarsızlıklar ve belirsizlikler vardır. Hatta 


daha da ileri gidip, şimdiki zaman ne kadar büyükse, risklerin de bir o kadar artış gösterdiğini iddia edebiliriz. : Karmaşık (kompleks) olan doğurgan olandan daha hızlı bir oranla artış göstermek zorundadır; yani varlıkların sayısından (sayıları üçü geçer geçmez) çok daha fazla sayıda ilişki vardır. Buğün (1968), dünyada yaşayan 3 milyar insanla birlikte, 3x10'luk bir faktörel temel ilişki sayısı bulunur, ki bu sayının yanında evrene ait tüm atomların sâyısı da bir.avuç dolusudur. Bu kocaman sayıları düşünmeye yoğunlaşarak, karşılıklı etkileşimin mevcut olan dünyaya getirdiği belirsizliğin boyutları hakkında bir fikir sahibi olabiliriz. Gelecek, her ölçekte tahmin edilemez nitelikte- 


© Hiparksis: e. hiparxis, Yun. Proklos) Var olma... Çok tanrıcı Yeni Plâtonculardan Proklos, hiparksis terimini açılan saltığın -eşanlamda Tanrının- niteliği anlamında kullanmıştır. Proklos'a göre ” m (Yun. Zoe), şiş (Yun. Dynamis) ve hiparksis'in işbirliğidir. Daha fazla bilgi için Felsefe Ansiklopedisi (Orhan Hançerlioğlu, Remzi Yayınevi) Cilt 7, sayfa 296'daki Yeni Plâtonculuk'la ilgili bölüme başvurulabilir. (Ç.N.) 
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dir, ama en çok tahmin edilemez niteliği en büyük ölçekte söz konusudur. Eğer rizikoyu yönlendiren aykırı bir prensip mevcutsa, bu ilke aşkın bir şekilde, yani varoluşun ötesinde işliyor olmalıdır. 

Bilimin ya da felsefenin, burada taraf olacağı ya da karşı çıkacağı hiçbir şey yoktur. Evrendeki her şeyin rizikoya maruz kaldığı ve evrensel dramin her şuurlu irade için öznel olduğu kadar nesnel olarak da var olduğu şeklinde bir sonuca varmamız gerekir. Bilim ve felsefe daha ileri gidemez: Eğer Tanrı rizikonun ötesindeyse, sadece onun vahiyleri bunu dünyada bilinir bir hâle getirecektir. 
Bu sonuç, insan aklının, İlk Sebep'le ilgili bir şeyler söyleyebileceği iddiasına zıttır. Ancak, yine de varoluşun koşulları altında, rizikonun olması li konusunda ısrar etmek zorundayız. 

Buradan çıkarak daha.da ileri gidebiliriz, hatta gitmek zorundayız ve kabul etmeliyiz ki, riziko; bu İradenin dünya üzerindeki eylemini sürdürebileceği o aynı ölçüdür. 
Tanrı'nın, en basit inancın bile keşfedebildiği vasıflarından birisi, sevgidir. Eğer sınayacak olursak, salt bizim deneyimlerimizde kendisini açığa çıkaran insan sevgisinin de- 
$il, en tamamlanmış ve o her şeyi saran, kavrayan biçimi ve anlamıyla hayalimizde canlandırabileceğimiz sevginin de, risklerin yokluğunda faaliyet göstermesi olanaksızdır. 
Tüm insani erdemlerin ve değerlerin tezahürü için riskler gereklidir. Ayrıca risk yoksa, umuda yer olmayacağı da 


açıktır. İnanç, koşullu varoluşun algılamadığı, hatta anla- . 


yamadığı şeylerin ötesine bakabileceğine bizi ikna ederken, iki dünyayı birleştirir. Saint Paul'ün 1. Korintoslular, bölüm 15'de daha farklı ve daha belâgatlı sözlerle ifade ettiği gibi, ne umut, ne de inanç, Koşulsuz İrade için bir anlam ifade ederler. Gerçekten de inanç, tüm kanıtların koşulsuz İradenin realitesini yalanladığı ve insan ile doğanm 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* iradesiz mekanizmalar olarak göründüğü yerde giydiği, o 


inatçı gerçeğin deli gömleği içinde zafer çığlıkları atar. 
Sevgi ise tamamıyla farklıdır. Sevgi belirsizlik ve tehlike (riskler) içinde serpilip büyür, ama onun kendi doğasında koşulsuzluk vardır. Sevgi koşulsuzdur, ama koşulsuz dünyada bir misyonu yoktur; tezahür edebilmek için, kendisine ihtiyaç duyulan yerde, varoluşa girmelidir. Tehlike (risk) ne kadar büyürse, o büyüklükte bir sevgi kapasitesini harekete geçirir diye düşünmek bana kendi doğruluğunu kanıtlayan bir gerçek olarak görünüyor. Bu yüzden sevgi ve risk birbirleriyle öylesine yakın bir ilişki içindedirler ki, biri olmadan diğerini tasavvur edemiyoruz. 
İnanıyorum ki, tüm tartışmayı, rizikonun evrenselliği için, varoluşun bir koşulu olarak sevginin bir gerçeklik (realite) olduğu ve kendini açığa çıkarmak için sınırsız bir alana sahip olması gerektiği şeklindeki bir iddia üzerinde temellendirmek mümkün olacaktır. Bu son sözler modelimizi tamamlamak için gereken anahtar sözlerdir. "Vermek" için bir alıcıya gerek duyulur, bu ise bir boş yer, bir devamsızlık (istikrarsızlık) anlamı taşır. Hiparksis boyutu 


.koşulsuz olanla yan yana olmadıkça, var olan dünyaya 


sevginin girebilmesi için hiçbir açık kapı yoktur. . 
Altıncı boyutu, Realite Dünyası ile birlikte tanımlamak zorunda değiliz ama onun (altıncı boyutun), Realite . 
Dünyasının yolunu açtığını söyleyebiliriz. Burada ayrıntılarına giremeyeceğimiz nedenler yüzünden, -tıpkı zamanın geçmişten geleceğe doğru bir yön çizdiği gibi- ben de, şimdiki zamandan koşulsuz olan aşamaya doğru giden bir yön önermek durumundayım. Ben, bunu "Hiparkik Gelecek" * diye adlandırıyorum ve bunun Realite Dünyası içinde olduğunu söylüyorum. Hiparkik Geleceğin tuhaf olan karakteri şudur ki, o, içindeki hiçbir şeyin henüz gerçekleşmediği ve potansiyellerin özgürce yaratıldığı bir varoluş 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aşamasıdır. Zamansız değildir ve bu nedenle de deneyim- 


ler bizim şimdiki zamanınızda oldukları gibidirler, ancak  - 


bir şey dışmda; burada nedenselilik yoktur, o yüzden de her an, Yüce İradeye özgürce açıktır. Hiparkik olan karakteri, mevcut olan dünyada bir istikrarsızlık olması, ama koşulsuz olana özgürce açık; sınırsız bir istikrarsızlık olması gerçeğinden kaynaklanır. 


DÖNÜŞÜM ve GÜNAH 


Bu görüşleri kavramak size kolay görünebilir: Oysa gerçekte bunlar ancak analoji (benzetme) yoluyla anlaşılabilirler, çünki insan zihni koşulsuz düşünmeyi başaramaz. 
Hiparkik gelecek hakkında bir kavram oluşturmayı başarabilirsek, bu kavram "varoluş" perspektifinden çıkarak kurulacaktır. İdrak Dünyasının, Varoluş Dünyasından çok daha somut, çok daha gerçek olduğunu varsaymamız gerekir, çünki orada, bizim sadece anlık yakalayışlarla kavrayabildiğimiz, çok daha yüksek düzeyli bir sentez içinde, koşullu olanla koşulsuz olanın bir birliğine, bir bütünlüğü- ne ulaşılmıştır. Benim dönüşümden kastettiğim sentez işte budur. Zaman içinde bir süreç olarak, Bireysel İradenin, insan benliğine yavaş yavaş, adım adım girip nüfuz ettiği bir süreçtir, ta ki koşullu olan aşamanın, dönüşüm yapan 


bireyin önühdeki yolu açıp, koşulsuz olan Tanrı'nın; haz- . 


zın, mutluluğun ve neşenin en yoğununu sergileyen görüntüşüne girdiği o an gelene kadar yaşanan bir süreç. 
Aynı dönüşüm sözcüğü, yeryüzü üzerindeki yaşamın , tekâmülü bağlamında kullanıldığında da tam tamına aynı .anlama gelir. Yaşam, görünürde, var olan yerkürenin yüzeyinde barınmaktadır. Ama aynı zamanda, görünmez bir biçimde, İdrak Dünyasına doğru olan bir yolda da varlığını sürdürmektedir. İnsanın en korkunç yanılgılarından biri 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de, yaşamın diğer formlarını -ekonomik ya da en iyi ifadeyle duygusal bir değerden daha fazla bir şeylere sahip olmadıkları düşüncesiyle- göz ardı etmektir. İnsan yaşam- dan bağımsız bir varlık değildir. Tüm yaşam tek ve bütün 


bir bedendir, insanlığın bu beden içindeki işlevi, şuurlulu- 


gun ve yaratıcılığın ev sahipliğini yapmak ve Yüce İrade'nin bir aracı olmaktır. Yine de, insanın şu anki aşaması ne denli yüksek ve aslında ne denli eşsiz olursa olsun, kendi varoluşunun amacından uzaklaşmadan, içinden çıkıp geldiği bu yaşamı reddedemez. 

Ateist biyologlar yeryüzündeki yaşamın evriminin, bundan böyle'doğal seleksiyondan çok, insana bağlı olaca- 


— ğını söylemişlerdir. Bu doğrudur, ama onların düşündük- 


leri nedenden dolayı değil. Bunun nedeni kâinatın yaratıcısı olan güçlere ait sorumlulukların olması gerektiği ve bu sorumlulukların insana devredilmesi gerektiği şeklinde açıklanabilir.” İnsanlar, salt kendi refahları ile ilgilendiklerinden, yaşamı kendi köleleri. yapmak yerine, ona hizmet etmek gerektiğini çok zor idrak edeceklerdir. Yeni Çağ'ın habercilerinden ve büyük mesihlerinden biri olan 


* Albert Schweitzer bu gerçeği görmüş ve ifade etmiştir. 


Ama onun sesi, yığınların içinde çok az dikkat çeken zayıf bir çığlık olmaktan öteye gidememiştir. Yaşama, canlılığa tutkun olanlar ellerinden gelen ne ise onu yaparlar, ama doymak bilmez insan talepleri, onların başardığı her şeyi taşkın bir sel gibi silip süpürür. 

Yaşamın tekâmül süreci henüz tamamlanmadı. Yeni yaşam formları -yeni insan (Homo) türleri de dahil- ortaya çıkacaktır. Şu an elimizdeki koruma olanaklarıyla, hayatta kalmayı başarıp sürdürebilecek mutasyonlarla (değişime uğramış canlılarla) ilgili-kanıtlara sahibiz. Mutasyona uğramış bu canlıların, şu anki aşamada gelişim süreçleri içerisinde çok ileri gitmeleri pek olası değildir ve bu yüzden de 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hilkat garibeleri ya da dehalar olarak görülmeleri beklenebilir. Yepyeni bir türden algılama güçlerine sahip olanlazın doğacakları ve çoğalacakları bir zaman gelecektir ve bunların çok daha değişik bir karşılıklı etkileşim kapasitelezi olacaktır. Zaman ölçüleri değişecek ve insan, kendi aktif yaşam süreci içinde ve şimdiki zaman içinde değil, yüzyıllık, hatta milyon yıllık süreçler içinde düşünmeye başlayacaktır. 

Ancak, yeni yaşam formlarının oluşumu, salt insanlar için söz konusu olmayacaktır; bu yeni formlar, insan yaşama saygı duymayı daha iyi öğrenene kadar ortaya çıkmayacaklardır. Ya da bunlar, daha iyi ve daha dengeli bir dünyanın önündeki yolun tıkanıklıklarını açmak için insan yaşamını tahrip eden ölü organizma formları olarak ortaya çıkabilirler. Bir bütün olarak, yaşamın geleceği insanın geleceğinden daha önemli olabilir ve görevleri, yaşamın, insan ırkı tarafından ahlâksızca paramparça edilmesini önlemek olan evrenin yaratıcısı birtakım güçler var olabilirler. 
Eğer böyleyse, bu dehalar, elbette insanın sefilliğini kontrol altında tutmanın yollarını keşfedebilirler ve sonunda, bizlerin bu yerküre üzerinden kalkıp gitmemiz gerekiyorsa, yine bu güçler, yerimizi alacak yeni bir ırkı hazırlamayı da başarabilirler. Tüm bunlar, bugünümüz ve kendimiz hakkında yapacağımız değerlendirmeler ölçü alınarak, yarının bir tahminini yaparken üzerinde durmamız gereken olasılıklardır. 

İnsanlığın ve kendimizin durumunu anlama çaba ve 


arayışlarımızda bu vahiy tarzı tahminleri göz ardı etme- 


memiz gerekmektedir. İnsanlığın büyük kısmına boyun büktüren acı ve ıstırap yüküne baktığımızda zihinlerimiz- de günaha ve kötülüğe bağımlı olduğumuzu görürüz. Psikoloji, fizyoloji ve biyokimya, insanın Tanrı'nın emirlerine 


karşı çıkışını günaha ve ölümlü olmasına bağlayan ve onu 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.sorumlu bir varlık olarak resmeden basit tanıma son ver- 


mek üzere birleşirler. İnsanların, kendi bilgileri haricinde- ki-doğaüstü öykülere inanmaya koşullandırılabileceklerini biliyoruz. Kimyasal olarak aktif olan bazı maddelerin sakin, yumuşak bir adamı bir katile, öte yandan insandaki tüm teşebbüs heveslerini yok eden uyuşturucuların en vahşi bir zalimi bile zararsız bir otomata dönüştürebileceklerini biliyoruz. Davranışı kontrol eden ve şuurlu zihni, ortaya çıkışlarından dolayı sorumlu tutmanın imkânsız olduğu bazı gizli mekanizmaların varlığından da haberdarız. 
Ancak, tüm bunlara rağmen, insanoğlunun acılara ve kişisel ilişkileri zehirleyen egoizme karşı sergilediği büyük kayıtsızlığı gördükçe, suçsuz olduğunu düşünmek elimizden gelmiyor. 

Bugünlerde, günah ve kötülüğün gerçekliğini reddetme ve tasvip etmediğimiz şeylerin yapılmasından dolayı başkalarını suçlama modası var. Bu tuhaf ve tutarsız yaklaşımın ortaya çıkış nedeni sadece bizim insanı -ne doğasını, ne de kaderini- anlamayışımızdan kaynaklanmaktadır. İnsana yaratıcılık bahşedildiğinde -tarihte, son Buzul Çağın: 


“ da geçtiğine inandığım, kritik bir olay yaşandı- bir risk gö- 


ze alındı ve bir şeyler yolunda gitmedi. Öte yandan hayvanlar gaddar ve kötü niyetli olsalar da, kendi doğalarına aykırı düşen eylemler yapmazlar. Oysa insan, tersine, özellikle de diğer insanlarla ilgili işlerinde, bizim kendi kendimiz için söylediğimiz gibi "insanlık dışı" davranışlar gösterir. İnsan, kendisine çok yüksek bir amaç için bahşedilmiş bireysel bir iradeye sahiptir, bu iradenin gerçekleşmesi, insanın diğer insanlarla uyumlu eylemler içinde birleşmesini gerektirir. Ve sonunda bu bağımsız irade, çıktığı kaynak-İa yeniden birleşecektir. İnsan, kendisine ve belki de çevresindeki birkaç kişiye karşı duyduğu yükümlülükler hariç, kendisini temelde her türlü yaptırımdan bağımsız biri 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olarak görme eğilimindedir. Bu yaklaşım, bir özgürlük 

hakkı olduğu sanısına koşullanmaktan, kendi öz güçleri 

yardımıyla kurtularak, o özgürlüğe ulaşması büyük olasılıkla imkânsız olan bir varlığın sahip olduğu çok garip bir “ yaklaşımdır. 

İnsan tehlikeli bir silâhı kullanmak i için inat eden ve 

büyüklerinin bu silâhın nasıl çalıştığını göstermelerine bile 

“izin vermeyen bir çocuk gibidir. Bunu "günah" olarak adlandirmamalıyız, çünki sorumlu davranışı bir çocuktan bekleyemeyiz. Fakat insanlığı, bir türlü büyüyememesinin dünya üzerinde yarattığı tüm sefillik ve ıstıraptan dolayı 

“ beraat ettirecek miyiz? Yoksa, insanın kendi kimyasının esiri olduğu ve kendisine zarar getireceğini bilse bile davranışlarını kontrol edemediği bahanesine tutunmaya devam mı edeceğiz? 

Öyle görünüyor ki, bu tartışmalar sonunda insanın bir iradeye sahip olduğu ve bununla birlikte bir Yüce İrade'nin de var olduğu gerçeğinin inkârına kadar varacaktır. 
Bu iki karşı çıkış, Kant'ın da gördüğü gibi, birbirinden ayrı düşünülemez. İnsanın hem yerine getirebileceği, hem de yerine getirmesi şart olan birtakım yükümlülükler yoksa, Tanrı'ya inanmak için bir dayanağımız da kalmayacaktır. 
Bunun tek nedeni, insanlığın yazılı tarihte daha önce hiç rastlanmayan bir yoğunlukta dinsizleşmesi olgusunun, yükümlülük kavramını zedelemesidir. Ancak yine de yü- 

. kümlülükler hep yerlerinde dururlar ve hiç kimse onlardan kaçamaz; -biyokimyasal araçlar sayesinde bile- insan, salt iradesi olduğunu, yani insan olduğunu inkâr ederek bile yükümlülüklerini inkâr etmiş sayılabilir; böyle yaparak kişi nereye kadar başarır, bu ise şüphelidir. Bahaneler uydurmak, herhangi bir şeyi ya da herkesi suçlamak başka bir iştir: Ve bu işte hepimiz çok başarılıyız. Kendimizi'suç- 


lamayı tümüyle reddedebiliriz, ama sadece birer hayvandan başka bir şey olmadığımızı söyleyecek kadar da ileri gidemeyiz. 

İnsanın hayvandan daha öte bir şey olduğu ve iradesi kontrolünde eylem yapma kapasitesinin bulunduğu ve bu vahyi tümüyle reddedemeyeceği, kendisine bir şekilde bildirilmişti. Bu yüzden günah, kasıtsız olarak ve istenmeden yapılan bir şey değildir ve olmamalıdır. Her insanın Kozmik Birey, yani İsa ile bir bağlantısı vardır ve bu bağlantı, varlığının ve öneminin şuurunda olmasak da, hiçbirimizden tümüyle gizlenmiş değildir. Kategorik emir kipi, mükemmel insanla olan bağlantımızın bizim üzerimizdeki talebidir ve elimizde görüntüyü tahrif ettiğimizde bizi uyaracak bir aracımız olan ahlâki vicdanımız vardır. Bu yüzden hiç kimse, günahın gerçekliğini, terimin anlamını bozuyor izlenimi veren birtakım sözlü kelime hileleri hariç, reddedemez. Hiçbir kelime oyunu, irademizi, kendilerini kabul ya da reddetmemiz için zorlayan yükümlülüklerin farkında olmamıza engel olamaz. 

Ana konudan biraz uzaklaşan bu uzun tartışma kaçınılmazdı, çünki pek çok insanın günah ve kötülüğe yaklaşımları belirsiz ve şüphelidir. Şimdi, günahın bir realite olduğu ve insanın koşulsuz olanla kuracağı iletişimin yolunu özel bir tür engel koyarak tıkayacağı şeklindeki hipotezi biraz daha genişletelim. Eğer günah, insanın, varoluşundaki rizikonun (tehlikenin) kaderinin gereklerini yerine getirmesini sağlayan bir araç olduğunu görmesine engel olan 


© belli bir koşullanma biçimi ise, insan rizikoyu (tehlikeyi) 


bir fırsat olmaktan çok bir talihsizlik olarak görecek ve özgürlük kapısını açık tutmaktan çok kapalı tutmanın arayışında olacaktır. Bu ise, en basit biçimiyle "mutluluk" ve "acı" olarak etiketlenen, zevk ve ıstıraplara ilişkin deneyimlere bir değer biçilmesine yol açacaktır. Acı çekmek istemeyiz, çünki "burada bir amaç göremeyiz". Çok daha derin ve hatta çok daha anlamlı bir yorumla, fedakârlık etme zorunluluğuna karşı çıkarız, çünki bu, bize bir kendimizi 


gerçekleştirme gerekliliğinden çok, yukarıdan empoze edi- ' 


len bir talep olarak görünür. 

Bizim dünya modelimiz, bizi günahın, dönüşümle ilişkili olarak nesnel bir dökümünü yapmaya zorlar. Koşullu ve koşulsuz olan dünyalar tarafından paylaşılan bir 


hedef ya da amaç ortaya sürecek olursak, bu amaç, "İrade" 


ve "varlığın" birleşmesiyle "idrake" ulaşmaktır diyebiliriz. 
Günah, önümüze, bu hedefe hizmet etme fırsatı çıktığında, bu hizmeti yapmayı reddetmektir: Günah bu sürecin dışına çıkar, çünki günahkâr, kendi iradesinin yüce amaca teslim olması için gereken bedeli ödemeyi reddeder. Bu karşı çıkmanın sonuçları ölümcül bir ciddiyet taşır, çünki bu demektir ki; günahkâr, tüm varoluşun ulaşmaya gayret ettiği realiteden kendisini soyutlamaktadır. Böylece o, geride ka-Lr. Bu durum, gerçek anlamıyla, insanın başına asla gelme- 


yecek bir şey olarak görülmelidir; şöyle ki, insan, tekâmül 


ırmağının dışına düşer ve idrakin bitip tükendiği geçmişe giriş yapar. , il 

Tökezleyip düştüğümüzde "bizi kaldıracak bir elin" olacağına dair bir umudumuz yoksa ve zamanın acımasız hızına yetişmek zorundaysak, her birimiz için çok az umut var demektir. Ama böyle bir durum yok, çünki dünya şu anki konumuyla, yarış dışına atılmamızı gerektirmeden pek çok başlangıçlar ve durup dinlenmeler yapmamıza olanak tanıyacak kadar geniş. Ancak yine de insanm kendi yarış alanını yitirip, diğerlerine yetişmeyi başaramaması olasılığı da var. Hem dinsel bir dogma hem de ölüme karşı genelde kabul görmüş bir yaklaşım olarak, şu andaki yaşamdan çok daha az sağlam dayanaklara ve çok daha az özgür seçim olanaklarına sahip bir varoluş aşamasının varlığına inanmak, geçmişte şöyle ya da böyle bir biçimde ta- 


. 0 


RUHSAL TOPLULUK 


raftar toplamıştı. "Gölgelere inmek" Çin'den Avrupa'ya ve Afrika'ya kadar bilinen bir ortak ifadedir. Irmağın dışına atılan, bulanık (gölgeli) aşamada yakalanan ruhların “zamanın bittiği yerde" özgür bırakılacaklarına inanmak da çok yaygın bir inançtır. RA 
Günümüzde ise, tüm bu görüşlere, bir ya da iki durum yüzünden "ilkel" bulunarak karşı çıkılır; ölümden sonra varoluş, ya imkânsız olacağı düşünülerek inkâr edilir ya da kabul edilir, ama şimdiki yaşamın bir tür daha gelişmiş bir versiyonu olarak, çok daha iyimser ölçüler çerçevesinde algılanır. Her iki durum da dönüşüm hipotezi ile bağdaştırılamaz. Eğer dönüşüm mümkünse ve henüz ga- 


“ ranti edilmemişse bizler riziko koşulları içinde yaşıyoruz 


demektir. Riziko, bireyselliğe ulaşmayı başarmak ya da başaramamak gibi basit bir türden olabilir veya günah yükünün neden olduğu çok daha karmaşık yapılı bir riziko söz konusu olabilir, Benliğin bireyselliğe dönüşümü için öden- 


. mesi gereken bedeli, uzun vadede ise egoizmi feda etmek 


için gereken bedeli ödemeyi kabul etmemek gibi bir kalıtımsal eğilime sahip olabiliriz. ” 


SEVGİNİN ROLÜ ve KUTSANMA YOLU. 

, Zaten kendi içlerinde rizikoyu içeren koşullarda, realitenin peşinde iz sürerken tasvir ettiğimiz doğuştan kusurlu insanın, o ürkütücü resmi üzerinde yoğunlaşmak, bizi hemen esas bağımlılığımıza, sevgiye olan bağımlılığımıza 


geri döndürüverecektir. Realiteye ulaşmak için kendi ira- 


deleri ile varlığı feda etmeyi başarabilen birkaç kahraman ruhun dışında, hiç kimse için sevgisiz bir çıkış yolu olamaz. Var olan dünyadaki koşullu sevgi ile, Tanrı'nın vasfı olan koşulsuz sevgi arasında bir ayrım yapıyorum. Dünyada birbirimize yardım edebiliriz. Güçlü olan zayıf olana 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yardım edebilir ve birinin tek başına başaramadığı bir şeyi; birkaç irade, birkaç sesin aynı notayı söylemesi gibi bir birlik içinde gerçekleştirebilir. İnsanın doğasında, güçlünün güçsüze yardım etmesi gerektiği şeklinde bir talep olacagından hiç kimse kuşku duymaz, ancak genel konuşursâk, dönüşümün gereklerini yerine getirme konusunda hepimiz güçsüzüz. i 
Bu düşünceler bizi, fidyeyi verip ödeme ve kurtulma kavramlarına ve özellikle de insanlığı kalıtsal günahının sonuçlarından kurtarmak için, Tanrı'nın insan şeklinde, İsa olarak bedenlenmesi biçimindeki Hristiyan doktrinine getirmektedir. Tanrı'nın dünyadaki misyonları Hristiyan Teslisindeki üç kişi tarafından temsil edilen yaratıcı, kurtarıcı ve güç ve ilham verici olan misyonlardır. Ben, teolojik s0- ruları tartışabilecek bir uzman olmadığımdan, bizim dünya modelimizdeki hiçbir şeyin, Tanrı'nın dünyada bir yaratıcı güç olarak, erdemin ve kurtuluşun bir sözcüğü olarak, sevgi ve barışın bir ruhu olarak hareket ettiği inancı ile uyumsuzluk göstermediği şeklindeki gözlemimi dile getirerek, bu tür doktrinsel konuları bir yana bırakıyorumi., Ancak, yoruma açık çok önemli bir konu var. O da şudur ki; var olan dünyadaki herhangi bir faaliyet -yukarısı kaynaklı yüce faaliyetler de dahil- varoluşun, kendisine ait tayin edici koşullarına maruz kalmaya mahkümdur. Bu bedeli ödeyip geri alma doktrininin mântıklı bir biçimde anlaşılması için özellikle gerekli görünüyor. Eğer varoluşun o esas varoluşundan giriş yapan sınırlılıklarımızı göz ardı edecek olursak, aşkın tanrısal beynin hükmü ve emriyle, günahın insan doğasına girdiği ve insana bir içgörü olanağı ve "bir başka şans daha" tanındığı o ana geri dönüş yapma olasılığı söz konusu olur: Aynı zamanda insan 1- kında bulunan potansiyellerin baştan sona tüm yapısını değiştirerek, geçmişin sonuçlarını silip yok etmek de olasıdır. Bu tür eylemlerin, Tanrı'nın doğasına, onun yarattığı her şeyi tahrip ederek karşı gelmek olacağı biçimindeki bir ilkeye tutunursak, varoluşun varoluşunda kalıtımsal olarak mevcut olan diğer tüm sınırlılıklarımızı da. kabullenmek zorundayız. Durum böyleyken, dünya üzerinde bir kurban vermek hariç, Yüce İrade'den kopuşun, yani insan benliğinin ayrılışının gerçekleştiği o ilk anda, bedeli ödeyerek dünyayı kurtarmak mümkün olamazdı. 

İlkemize bağlı kalmak durumundaysak, (İsa'nın) bedenlenmesinin kendi içinde riskler içeren bir olay olduğurnu kabul etmek zorundayız. Öyle görünüyor ki, bü durumun doğruluğu, İsa'nın misyonunun, içlerindeki hiçbir bölümde garanti edilmiş bir başarı olarak gösterilmediği İncilerin, tüm orijinal nüshalarında da kanıtlanmıştır. Tersine, İsa'nın seslendirdiği kehanetler, kendisinin insanın geleceğine olan güvenini tazelemekten daha öte giden şeyler değillerdir. İki bin yılın sonucunda ortaya çıkan tarih; günahın sonuçları, Calvary'nin () kurban edilmesi suretiyle İL hâle ny de, günah işleme eğiliminin İsa'nın 

irkaç müridi dışında, herkes için ğ ürdürdüğünü ei. ş çin varlığını sürdürdüğünü 

Tanrı sevgisi, insanlığa Pentecost (**) ile geldi ve bu sevgiyle karşılık verebilenler, yaratıcılıktan çok daha üstün bir nitelik kazandılar; Bu kişiler "kutsandılar" ve bireysel iradeleri Tanrı iradesi ile birleşti. Aziz, dünyasal yaşamı süresince dönüşümünü tamamlamış ve benliğini ilgilendiren tayin edici koşullar bağlamında tüm bu koşullardan kurtulmuş biridir. Çok önemli olarak, bir anlamda var olmaya devam etmemektedir, çünki onun eylemleri koşullu dünyaya değil, İdrak Dünyasına aittirler artık. 


- ©) Calvary: Hiz. İsa'nın çarmıha gerildiği yer. Hiz. İsa'nın çarmıha gerilmesini 


canlandıran heykel. (Ç.N.) 


. ©) Pentecost: Tevrat'ın verildiği gün. (Ç.N.) 
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Aziz, zamanın ötesine geçebilir ve Hiparkik Geleceğe giriş yapabilir, orada edindiği yeni potansiyelleri dünyanın o anki zamanına enjekte edebilir. O, artık, daha önce yaratıcıya ait özellikler gösteren zekâlarla birlikte düşündüğümüz güçlere sahiptir. Ama aziz, doğası itibarıyla bunlardan tümüyle farklıdır, çünki bu güçler orijinlerinde koşulsuzdurlar, oysa aziz dönüşüm yapabildiği için koşulsuzdur. Kendi iradesi ölçü alınırsa bu bağlamda daha si nırlı olabilir -yaratıcıya ait özellikler gösteren zekâlar milyonlarca yıllık süreçler içinde görev yapıyor olabilirler- 


ama aziz, dünyasal yaşamı.içinde, kendisine salt zekânın , 


sağlayamayacağı, koşulsuz dünyaya ait bir deneyim kazanmıştır. il il 

Ben, kendi adıma, kutsanmanın gerçekliğinden kuşku duymuyorum ve dünya için arz ettiği önemin. gereğinden fazla vurgulanamayacağına inanıyorum. Dönüşümün pek çok yolu vardır -bunların hepsi dinsel değildir, hatta özellikle dönüşümü hedeflemeleri de gerekmez- ve bu yolları izlemeyi başarabilen insanların tümünün bu olasılığın bilincinde olmaları da gerekmez. 
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Dramatik Evren adlı kitabımda insanlığı üç grupta topluyorum: psikostatik, psikokinetik ve psikotelios. Psikostatik grup, potansiyelleri, içinde bulundukları zamanı aşmayan kişilerin grubudur. Bunlar insanlıkla birlikte tekâmül ederler. Gerekli insanlardır ve dünyadaki rolleri küçümsenemez. Dönüşüm peşinde değillerdir ve kaderlerine ters düşmeyecek rolü yerine getirmek onları tatmin ediyorsa, insanın tekâmül akıntısı içinde taşmıp gitmeleri güvenli ve kazasız olur. pe 

Psikokinetik grup, dönüşüm sürecine girmiş insanlardan oluşur. Bunlar dünyadaki tehlike ve risklere maruzdurlar. Amaçlarını ya da potansiyellerini bilemezler ve 


gayretlerinin başarıyla sonuçlanacağına dair bir teminatla-- 


rı yoktur. 

Koşullu olan yoluyla, koşulsuzu bulmak zorundadırlar, yani hiparksis'in aralıkları ve fasılaları yoluyla. Hangi yolu izlerlerse izlesinler, acı çekmeden ve fedakârlık yapmadan yolun sonuna gelemezler. Psikokinetik insanların güç mevkilerini olmasa da, sorumluluk mevkilerini işgal etmeleri normaldir, çünki psikostatik insanlara göre, çok daha bağımsız bir yargıya sahiptirler ve olayların etkilerin- 


den daha fazla kurtulmuşlardır. 


Psikotelios grup ise azizlerin ya da dönüşüm yapmış insanların değişik kategorilerini içerir. Bu insanlar, hâlâ tü- 


müyle koşullu olan dünyada yaşayanlar tarafından anlaşı- 


lamazlar. Dâvranışları olağanüstü ve anlaşılamazdır. Hep- 


si Koşulsuz İrade ile iradelerini birleştirmişlerdir ve dola- 


yısıyla birbirleriyle de iradeleri ortaktır. İnsanlığın şuurlu yaşamını yenileyen yaratıcı enerjinin konsantrasyonu ve dağıtımı için, birbirleriyle temas kurmadan veya konuşmadan kanallar oluşturabilirler, bu yüzden ben onlara "Gizli Yöneticiler" diyorum, Kendileri için hiçbir şey yapmazlar, zira kişiliklerindeki egoizmden ve çevrelerinin etkilerinden kurtulmuşlardır, çünki sadece iradelerinde değil, ruhlarında da belirleyici koşullardan kurtulmayı başarmışlardır. i 

Zamanı aşmış olan azizler, "hızlandırılmış dönüşü- 


,- mün sonuçları" olarak da adlandırılırlar. Bu demektir ki, 


insanlığın uzak geleceğindeki kaderine, varmayı hedeflediği gelişme düzeyine, hâlâ fiziksel bir beden içinde yaşa-. 
malarına rağmen ulaşınışlardır. Psikokinetik grubun insanları dönüşümlerini bu yaşam boyunca tamamlamamış olabilirler, ancak bir kez başlamış olan süreç, ölümle sona 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ermez. Din, ruhların, sonraki varoluşun özel'koşulları altında geçmiş yaşamlarının sonuçlarından kurtulmaları için araf doktrinini öğretir. Öyle görünüyor ki, arafla ilgili aşamayı, sonsuzluk ve hiparksisle müşterek ve uzay zamanı nın dışında bir bölge olarak tanımlayabiliriz. Başka hiçbir koşullar dizisi, potansiyellerin gerçekleştirilmeden değişti- 


Tilip, hafifletilmesine izin vermez. Geçiş bölgesinin zaman 


yönünden sabit olması gibi garip bir niteliği vardır ki burada hiçbir şey olmaz, ancak yine de karar için izin verilir, koşullu varoluş bağımlılığını terk etme kararı için. 

O hâlde, geleneksel araf doktrininde bizim modelimize uymayan hiçbir şey yoktur. Ancak yine de, yorum, arafa girmenin kolay bir mesele olduğunu, ölümcül bir günahu olmayan herhangi bir ruha açık bir şey olduğunu söyleyen genel inançtan, esas itibarıyla farklıdır. Anlayabildiğimiz kadarıyla dönüşüm, iradenin var olan dünyaya bagımlılığından tamamen kurtulması ve ayrıca, ruhun saflaşması, ki böylece tayin edici koşullardan muaf tutulması anlamını taşımaktadır, arafla ilgili aşamanın yalnızca sınır bölgesinin en uç noktadaki tansiyonuna tahammül edebilecek kadar güçlü olan ruhlara açık, ileri bir dönüşüm aşamasını temsil ettiği görüşünü de buraya ilâve etmek Zotundayız. 

Eğer bu açık değilse, her hudut bölgesinin bir sınırlayıcı koşul olduğunu açıklamalıyım. Örneğin uzayla zaman arasındaki sınır, ışığın sinirlayıcı huzı ile belirtilir. Bu bölgeye girebilmek için bir zerrenin tüm kütlesini yitirmesi gerekir. Zamanla sonsuzluk arasındaki sınır, gerçekleşme sınıfı tarafından belirtilir. Beden, zamandan sonsuzluğa, sadece, gerçekleşmeye son vererek geçebilir. Görünen hareket, görünmeyen potansiyele dönüştüğünde, geçiş sadece hareketin enerjisini ilgilendirir, ama bir zerre "maddiliğini yitirdiğinde" çok büyük bir dönüşüm enerjisi işe karışır. Vicdan 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krizinden geçerken, varlığımız parçalanır ve her şey yitirimiş gibi görünür. Arafla ilgili dönüşümün, ruhta çok daha büyük bir gerilim gerektirdiğini kabul etmek zorundayız. 

Bu kısa gezintiden, bizim kozmik modelimizin yorumuna geçerken araf yoluyla uzlandırılmış dönüşümün, güçlü ve saflaşmış ruhların kaderi olduğunu ifade ediyoruz ve bu da bizi, "Ya sıradan, 'iyi' insanlara ne olur?" sorusuna getiriyor. Bir kez daha, bizim modelimiz, yaşam süresince kazanıldığından "faziletin", "potansiyel varoluş" formunu aldığını ve bu yüzden de zamanla bozulmadığını öne sürer. Böyle bir "fazilet" en yoğun olarak iradenin eylemlerinden türemiştir. Tüm diğer eylemler, daha önce var olan nedenlerin, yani koşullanmanın sonucudurlar ve bunların sonuçları, koşullu dünyada zaptedilmelidirler. 

Burada önemli bir psikolojik nokta ortaya çıkıyor. Bir "irade eylem"inin niyetli ve şuurlu olarak yapıldığını farz edebiliriz. Koşulsuz olan eylemle var olan dünyanın içindeki eylem arasında bir ayrım yapmalıyız. Tek bir eylem tüm bir eylemler dizisini etkileyip, yaşamlarımızın gidişatını değiştirebilir, ama bu eylemin kendisi zaman ve uzayda bir süreç değildir. O, var olan dünyaya, hiparkik devamsızlık olan bir noktasında yeni bir faktörün eklenmesi dir. "İrade eylemi" eylem için çıkan bir taahhüt, bir kesin karardır, eylemin kendisi değildir. Bu taahhüt, insan ve dünyası arasında, yeni karşılıklı etkileşim süreçleri başlatabilen yaratıcı enerji sayesinde var olan dünyaya iletilmiş 
olur. 5 

İşte bu nedenledir ki ruhun yapımı, haklı olarak, "yeniden doğuş" denen, ruhun döllenmesi ve oluşturulması ile karşılaştırılır. Her insan, yaşamı boyunca ruhunun maddesini yapar ya da bozar ve sonuçta bu şekilde oluşan ruh, ölümle bir potansiyel aşamaya geçer. Neredeyse tamamlanmış koşullanmadan, neredeyse tamamlanmış bir 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özgürlüğe doğru değişen bir olasılıklar serisi vardır. Ruh, 


bir uçta uzay-zaman varoluşuna bağımlı kalır. Diğer ucun- 


da ise, kendini tümüyle özgürlüğe adamıştır ve tekâmülünün sınırlarının kalktığı Hiparkik Geleceğe açılan bir yol olan araf bölgesine. girmiştir. Bu kutsanma aşamasıdır ve insanlığın tekâmülü için dünyada, sakınarak kaçış yolları , aramak yerine, fedakârlık yaparak riskleri olumlu bir biçimde kabullenebilme aşamasına gelinene dek yapılan sa- 


yısız hatayı telâfi etmek üzere, gerekli olan yardımı yapa- . 


- cak sayıda aziz olması gerektiği görüşü çok önemlidir. 

Dönüşüm yapmış ya da dönüşüm yolundaki kadın ve erkeklerin rolü, onların görünmeyen hiparkik bağlantıları ile sınırlanmış değildir. Onlar, kendilerinden daha güçsüz olanların dönüşümlerine destek vermek için gereklidirler. 
Bu kişilerden bazıları çevrelerinde birkaç insanın ya da dahâ başka pek çok kişinin toplanıp, birlikte daha yüksek aşamalı potansiyel bölgelerinin kapılarını araladıkları odak noktaları hâline gelmişlerdir. Böyle bir hizmeti kendi güçlerine güvenerek yapmaya kalkışanlarla, Koşulsuz İradenin yardımı olmadan hiçbir şeyi başaramayacaklarının bilincinde olanlar arasında bir ayrım yapmak çok gereklidir. 
Birinciler kendilerini ve başkalarını aldatan sahte peygamberlerdir. İkinci türdekiler ise -şuurlu ya da şuursuz olarak- insanlığın gelecekteki ruhuna, Erenler Mezhebi diye adlandırılan ruha ait olanlardır." , 

Bu da bizi tüm bunların amacı nedir noktasına geri döndürüyor. Varoluşun biricik gerçeklik olduğu illüzyonu insanlığı bölmüş ve esir almıştır. İnsanı kaynağından ayıran gurur günahı, her zaman olduğu gibi, günümüzde de insanın dönüşümünün düşmanı olmuştur. 

Kurtuluşun yolu insana gösterildi ama insan kendi durumunun gerçekliğine uyanmadıkça, bu yolu izlemeye- 


cektir. Şimdi bir değişim zamanı yaşanıyor. İnsan hiçbir 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zaman yirminci yüzyılda olduğundan daha güçlü ve daha çaresiz olmadı. Devletin yüzyıllardır ayakta duran kurum- 


“ları -demokrasi ve oligarşiler- artık düşüyorlar. Yeni güçler 


hiç beklenmeyen yerlerde yoğunlaşıyorlar: Güç, insan yaşamının bağımlı olduğu üretim kapasitesini kontrol eden 


büyük uluslararası şirketlere geçiyor. Eğer doğru yönlen- 


dirilebilirlerse, bu yeni güçler, savaşları önleyip, dünya kaynaklarının tarafsız bir biçimde bölüştürülmesini sağlayabilirler. Bunların devletin mevcut biçimlerine kıyasla daha fazla avantajları vardır, şöyle ki; zaman ve kapsam bağlamlarında, modern dünyanın gereksinimlerine uygun düşecek taahhütleri yerine getirme konusunda çok daha beceriklidirler. Bu, bu güçlerin çok döğru kararlar verebilen unsurlar olduğu anlamına gelmez, ancak şu anda bu güçler hükümetlerden çok daha etkindirler. 

Bu yeni güçlerin "doğru olarak yönlendirilmeleri" gerektiği biçimindeki kapalı görüş, bizi "İnsanlığın yeryü- 


. zündeki kaderine en doğru düşecek olan toplum nasıl bir 


toplum olmalıdır?" sorusuna getiriyor. Bazı insanlar, merkezi otoritenin karşılıklı etkileşimin ve iletişimin koşulları tarafından kurulması gerektiğini idrak edemeyip, tüm umutlarını bir "Dünya Devleti" hedefine bağlarlar. Insan organizasyonları ile ilgili çok sınırlı bilgimiz, hiçbir merkezi otoritenin sosyal uyumu devam ettiremeyeceğine bizi ikna edecek kadar yeterlidir. Filozof krallar tarafından yönetilen devletlerle ilgili plâtonik düşler hiçbir zaman ger- 


, çekleşemezler, çünki gerçek bir filozofta olması gereken 


gücün uygulanışı ve tarafsizlıkla ilgili özellikler birbirleriyle bağdaşmayan unsurlardır. Çünki tam tamına zıttı olana ihtiyaç duyulur. Koşullanmış özellikleri bağlamında değil, dönüşüm aşamalarına ait özelkkleri bağlamında, belirgin olarak üç grupta topladığımız insanların tümü de insanlığın gelecekteki evrimi için gereklidirler. 
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Doğru olan yönü, iradeleri ve yaratıcı güçleri koşul- 


lanmışlıktan tümüyle bağımsız olan dönüşüm yapmış insanlar gösterir, ancak bu insanlar, işte sırf bu özellikleri yüzünden, tamamen varoluşun koşullu olan aşamasının gereklerini yaşamakta olan insanlarla iletişim kuramazlar. Bu nedenledir ki psikokinetik grup insanlarının -dönüşüm sürecinde olan insanların- oynayacakları çok hayati bir rol vardır. Bu insanlar kendilerini sadece kendi özgürlükleri hedefine adayamazlar, çünki bu onları; varoluşlarının esas gayesi olan dünyadan kaçmak yerine, ona hizmet etmek şeklindeki amaçlarından uzaklaştıracak bir şey olurdu. Bu insanlar, dünyanın, kendilerini kullanarak, azizlerin erdem, nimet ve lütuflarından yararlanacağı iletişim kanallarıdır. ğ 

İnsan toplumları, geçmişte, kısa süreler için, bu ilkeleri kullanarak organize olmuşlardı. Bu insan toplulukları, itaat edilecek biricik otorite olarak Yüce İrade'yi kabul ettiklerini göstermek amacıyla "teokratik devletler" olarak adlandırılmışlardı. Bu devletlerin ideallerini uzun zaman dilimleri boyunca yaşatmamalarının esas nedeni, psikokinetik kanalların eksikliği ve yönetenlerin gerçek ve sahte peygamberler arasında bir ayrım yapma konusundaki beceriksizlikleridir. 

Dünya artık başkalarının üzerinde güç kazanmayı başarabilenlerin, bu gücü doğru bir biçimde kullanma erdemine sahip olamadıklarını görmeye başlıyor. Bunu beceremiyorlar, çünki bu erdeme gerçekten sahip olsalardı, bir belâdan uzak durur gibi, güçten kaçarlardı ve -gerçekten erdemli olan insanların gördüğü gibi- gücün uygulanışının dönüşüm yolunu tıkayan koşullu bir süreç olduğunu görür ve anlarlardı. Bu yüzden de bu iş (gücün kullanımı) psikostatik grubun insanlarına bırakılmalıdır, fakat refah ve gücün kazanımı ile güç ve otoritenin kullanımının daha 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üst seviyeli işlevleri olduğu biçimindeki hâkim görüşe pek de itibar edilmemesi gerekmektedir. 
Günümüz dünyasının dikkate değer ve umut vaat 


. eden geleceğinde, büyük organizasyonlardaki güce karşı 


takındığımız tavırda bir değişiklik söz konusu olacaktır. 
Otorite ve gücün bir tek kişide ya da yönetimdeki oligarşi- de toplanmasının istenmeyen bir durum arz ettiği görülmektedir. Kararlar görüş birliğine varılarak alınır ve bunların hazırlanması "uzmanların" ellerine teslim edilir. Doğru bir ilişkiden hâlâ çok uzak olmakla birlikte, bu uygulama özel bir eğitim almış insanların, yönetici ve otorite uygulayıcısı konumlarında olmasalar da, en azından öğütlerinin dinlenmesi gerektiği şeklindeki bir görüşün benimsenmesine doğru bir hareket başlatır. Günümüzde bir uzman danışmanların sadece teknisyenlerden değil (teknoloji modası pek uzun sürmedi), insan ilişkilerini de içeren pek çok uzmanlık sahasına mensup bireylerden oluşması gerektiği düşüncesi de kabul görmektedir. Tüm bunları rekabetin maddi sonuçları ve daha büyük etkinlik elde etme gayretleri olarak görmek mümkündür, ama bunlar insan- 


“lığın tekâmülünün bir sonraki aşamasının ihtiyaçlarını 


karşılayacak olan yeni bir sosyal yapılanmanın yolunu hazırlayan, görünmez birtakım etkilere bağlı da olabilirler. il Av 

Bir sonraki aşama çok daha geniş çaplı organizasyon-İarın aşaması olacaktır. Çok daha karmaşık etkileşim ağlarına sahip, çok daha büyük toplumlar var olacaktır ve s0- nuç olarak da, rizikonun (tehlike) artış göstermesi gerekecektir. Doğal riskler ve insani riskler vardır, ayrıca insan elinden çıkma yapıların neden olduğu yapay riskler vardır. Tüm bunlar insanlık, günümüzün iletişim ve ulaşım güçlerine ve doğal enerji kaynakları üzerindeki kontrol mekanizmalarına henüz sahip değilken yaşanılan eski devirlere oranla, çok daha büyük ölçeklerde ve çok daha uzun süreli sonuçlarla faaliyet göstereceklerdir. Sırf insani erdemler, bu risklerle tek başına başa çıkamazlar, bu yüzden bir müdahale arayışında olmamız koşulsuz olan dünyadan güvenilir bir çıkış yolu olacaktır. 

İnsanlığın, dinsel anlamda Tanrı'ya ve onun "bize ulaşan sözüne" olan bağlılık ve güvenin yeniden gözden geçirilip, restore edilmesi bir zorunluluktur. İnsanlık tarihi öğrencilerinin büyük çoğunluğunun beklentilerine ters düşse de, insan aksi yönde gayretler içinde olsa da, bu gerçekleşecektir. , : 

Şimdi hemen evrensel kilisenin ana hatlarını tüm açıkkığıyla ayırt edebiliriz. Bu kilise artık, geçmişte olduğu gibi, bir başka dünyasal kilise olmayacak; misyonu, Varoluş Dünyası ile İdrak Dünyası arasındaki iletişim kanallarını açık tutmak olan bir kilise olacaktır. Bu kilise, her şeyden önce insanları günahın sonuçlarından kurtarmak, ken- 
'di bireyselliklerini İsa'nın dostluk ve sohbetine ulaştırmak ve onlara kutsanma yollarını açmak için, Koşulsuz İrade'nin, insanların tek tek iradeleri üzerine çıkıp işlev gördüğü bir araç, bir kutsal âyin kilisesi olacaktır benim anladığım kadarıyla. Kutsanmanın iki temel şartının; insanlığa hizmet ve benliğin egoizmden kurtarılması şartlarının tü- 


münde de var olduğu, pek çok yolu izleyebilen bir dönü- 


-şüm sürecini ifade ettiği görülecektir, ki bu iki temel koşul 

ruhun, temizlenmeye dayanacak güç ve saflık kazanmasını sağlayan şartlardır. 

Bu özelliklerin tümü evrensel katolik kilisesinde, bazıları ise Hristiyan olan ya'da olmayan pek çok dinsel toplulukta zaten mevcuttur. Bunların; insanlığın önündeki çağın gereklerine uygun olarak, yeni yorumlara ihtiyaçları olacak ve bu da yapılacaktır. Bu yeni yorumlar pek çok hayal ürünü engeli yok edecek ve umuda yer açacaklardır. An- 


N 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cak bu yorumlar, bu dünyanın temel karakterini, onun va- 


roluşüna izin veren belirleyici koşullarla birlikte değiştir- 


meyeceklerdir. İdrak Dünyası, idareyi eline geçirip şimdi 


© çayrı olan iki dünyayı birleştirene kadar, sınırlılığın ve ri- 


zikonun galibiyeti sürecektir. İdrak Dünyası, yerküre üzerinde hem cennetin hem de Tanrı'nın Kfallığıdır, çünki o, 


- yepyeni bir yaradılışta koşulsuz ve koşullu olan aşamaları 


birleştirmektedir. Böylesi bir dünya, sonuna kadar kutsanma patikasını izlemeyi başarabilenler için uzak bir gelecekte değil, hemen burada, burnumuzun dibindedir. 


6 


"Yukarıdan" gelen yardıma ihtiya- 


cımız olduğu ve ona güvenebileceğimiz gerçeği, yaşama psikakinetik 
. perspektiften yaklaşmanın gerekli ve ayrılmaz bir parçasıdır. Daha yüksek dünyalarla iletişimimiz, en çok bizim birbirimizle nasıl olduğumuza bağlıdır. Ayin diye adlandırılan tapınma eylemleri ve bazı tezahürler, içlerinde, tüm bir dönüşüm sürecinin aşırı derecede zorlanarak, belli bir enerjinin yaratıldığı bir aşamayı gerçekleştirirler. İnsanlar arasında tam bir güven olmadıkça, böyle şeyler gerçekleşemez. 


İNSAN TOPLUMUNUN ÜÇ SINIFI 


İnsanlığı üç ayrı sınıfta toplamıştım: psikostatikler, ruhun herhangi bir hareketi ile ilgilenmeyen, içsel olarak hep aynı kalmaktan memnun olup, tüm değişimi kendi dışlarında arayanlar; psikokinetikler, bir ruh arayışının ve bir dönüşüm sürecinin yolunda olanlar, ki bu Gurdjieff'in dilinde parktdolg hizmete' uygun yaşamayı kabul edenler anlamı taşımaktadır; ve psikotelios grubu, dönüşümleri zaten tamamlanıp bitmiş olanlar. İdeal toplumdan söz ederken, psikokinetik yola girmelerine karar verilip, bu yola kabul edilenleri kastediyorum. Bu kişiler, bu yolda oldukça, ideal toplumda kalacaklardır. Böyle bir toplum, insanın “Ashiata Shiemash'a göre, insanın varoluş organizasyonu"nda? söylenenlere uygun bir toplumdur. 

Bu üç sınıfın her biri, dengeyi korumak için, kendi aralarında dört alt gruba daha ayrılmalıdırlar. Psikostatik sınıfta bağımlılar, üreticiler, zanaatçılar ve liderler vardır. 

Bağımlılar, kendi inisiyatifleri ile, kendi kendileri için maddi ya da ruhsal olarak hiçbir şey sağlamayı başaramayanlardır. İnsanlık, daima bağımlı olan bireylere sahip olacaktır. Doğanın işleyişinde aynılık yoktur. Çok müstesna bir potansiyele sahip insanlar da vardır, çok küçücük bir potansiyele sahip olanlar da. Bağımlılar, bir toplumda ge rekli olan rollere sahiptirler, çünki onlar, tıpkı çocuklara yapıldığı gibi, diğerlerince, kendilerine hizmet edilen ve 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Üreticiler, inisiyatifi olmayah ama yine de çalışmayı başarabilenlerdir. Dışsal olarak bağımsız, ancak içsel olarak bağımlıdırlar. Kendi gereksinimlerini üretebilirler, ancak kendi olanaklarını yaratamazlar. i 

Zanaatçılar, olanaklar yaratabilirler, içsel olarak ba-Şımsızdırlar, ama günümüzün ekonomik sisteminde olduğu gibi, çalışanların desteğine gereksinim duyarlar. 


Liderler, otoriteyi uygulayabilen, ama içsel yaşamla- 


rıyla pek ilgilenmeyen insanlardır. ş 

Psikokinetik grupta adaylar, uzmanlar, danışmanlar ve inisiyeler vardır. 

Adaylar, yola girmeyi arzu eden, ama öğreti ve dışsal koşullara gereksinim düyan kişilerdir. Ne kendilerini, ne de kendilerine uygun olan yolu tanırlar. 

Uzmanlar, içsel görüşleri açık olabilen, ama sadece belli bir yörüde bunu başarabilen insanlardır. 


Danışmanlar, başka insanlara rehberlik edebilen kim- 


selerdir. : 
İnisiyeler, doğrudan bir algılamaya sahiptirler ve ruhsal dünyanın rehberliğini elde etmeyi başarabilirler. 

En azından, bir inisiye varlıkla bağlantısı olmayan bir psikokinetik toplum başarısızlığa uğrayacaktır, çünki sadece uzman olanlar tarafından yapılan hataları düzeltecek unsurlara sahip olamayacaktır. Bu toplumda ilk iki alt grup, ruhsal bilgiye ulaşmak için dolaysız bir yola ya da çok tehlikesiz, güvenlikli bir yola sahip değildir ve kendi kendilerini aldatmaya meyillidirler. 

.Psikokinetik sınıfın temel çıkış noktası, ruhun ilerleme kaydetmesi gerçeğidir. Kişi aday olarak başlayacak, sonra kendisine özgü olan bir istidadın, kendi başarabileceği özel bir hizmet türünün varlığını keşfedecektir. Bu görevi yerine getirirken, kendisini, bir iç görüş kazanmaya ve vicdanuni uyandırmaya hazırlayacaktır. Vicdan gerçekteti uyandırıldığında, kişi "orta çizgiyi" geçer ve o zaman çekim merkezi ruhsal dünya olur ve kişinin tüm eylemleri, artık o dünya tarafından yönlendirilir. Bu demek değildir » ki, hatalar olmayacaktır, ama kişi artık başkalarını yönlen- 
-direbilecek güçtedir. .' i i 
Psikotelios ta ise, azizler, rehber erler ve habektiler Şükder i şi 
, Azizler: Sıradan bir insanın gelişim aşamasının ulaşabileceği en yüksek noktada bulunurlar. İnsanlar psikotelios sınıfına egoizmlerini yok ettiklerinde ulaşırlar; Bunu da, Gurdjieff'in Beelzebub'dan Torununa Masallar'da “o şimdi 'artık bir aziz" dediği kişi kastedilmektedir. i 

Rehberler: Belki de bu rehberlerin kaderlerinde, daha e pe olacaklarının yazılı olduğu bir gerçektir, ancak yine de bu aşamaya kendi dönüşümleri i ulaşmak zorundadırlar. ” vi cik ki 

Peygamberler: İncil'de birinci ve ikinci derece peygamberler arasında bir ayrım yapılmıştır. Birinci derece peygamberler Tanrı'nın gönderdikleridir. Toplumün en tepedeki iki aşamasına aşağıdan dönüşüm yapılarak ulaşılamaz. . 

Vaftizci Yahya(Yahya Peygamber) herhangi bir peygamberden çok daha peygamberdi: "Tanrı tarafından gönderilmiş bir adam çıktı, onun adı Yahya idi." (Yuhanna 1: 6) “İşte, senin yüzün önünde habercimi gönderiyorum. O senin yolunu hazırlayacaktır." (Markos 1: 2) Vaftizci Yahya'nın resmi, oynayacağı rol, daha ana rahminde iken ha- 


zırlanmış birinin resmidir. Yahya, doğmadan önce, İsa'yı . 


tanıyabilmiştir: "Çünki işte, senin selâmın sesi kulağıma erdiği anda, çocuk karnımda sevinçten sıçradı." (Luka 1: 44) 

Haberciler: Haberci, Tanrı'nın bizzat kendisinin kullandığı bir sözcüktür ve bir vahyi nakletmektedir. 
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İdeal toplum, gerekli olan tüm rollerin uygulanabileceği kadar büyük olmalı, ama birbirimizi karşılıklı tanıma ve psikokihetik dönüşüm yoluna kesinlikle teslim olma inancının ve güveninin ve hizmet arzusunun yok olmasına imkân verecek kadar da büyük olmamalıdır. Böyle bir toplumun dünyanın geri kalan kısmına, özellikle de, her şeyin . ötesinde psikokinetik sınıfa geçiş yapacak adayların içinden çekip çıkarıldığı psikostatik sınıfa karşı yükümlülükleri vardır. Bu toplum kendi bağımlılarını beslemek duru- 


mundadır ki, her şeyden önce kendi çocuklarına ve yaşlılık 


ya da hastalık nedeniyle kendi kendilerine bakmayı başaramayan üyelerine destek olmak zorundadır. 

* Aday aşamasında kalmak durgunluktur. Kişi bu aşamayı geçmelidir. "Kendine ait bir şey yaratmanın ne anlama geldiğini anlamak şarttır. , 

Varlığın ya da ruhsal dünyanın daha yüksek aşamaları mevcut değilse, tüm bu çaba boşuna ve anlamsız kalacaktır. "Yukarıdan" gelen yardıma ihtiyacımız olduğu ve ona güvenebileceğimiz gerçeği, yaşama psikokinetik perspektiften yaklaşmanın gerekli ve ayrılmaz bir parçasıdır. 
Daha yüksek dünyalarla iletişimimiz, en çok bizim birbirimizle nasıl olduğumuza bağlıdır. Âyin diye adlandırılan tapınma eylemleri ve bazı tezahürler, içlerinde, tüm bir dönüşüm sürecinin aşırı derecede zorlandığı, belli bir enerji durumunun yaratılmasını sağlar. İnsanlar arasında tam bir güven olmadıkça öyle şeyler gerçekleşemez. ; 

Bireylerin, kısmen fizik yapılarından, kısmen de ruhsal doğalarından kaynaklanan güçlüklerle başa çıkabilmeleri için çeşitli yardım yolları vardır. Bu, sadece, başkaları için bu tür sorumlulukları alabilecek bir gelişme aşamasında olan insanlar var olduğunda gerçekleşebilir. Bu, gerçekten de şifacı uzmanın yeridir. Gerçek bir psikokinetik toplum kendisini çevreleyen psikokinetik toplumda ruhsal 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uyanmaya katkıda bulunur. 

Dışsal form ve özellikle de maddi çevrenin türü, insanların gereksinimlerine bağlıdır. Eğer bir.tapınak inşa edilmesi gerekiyorsa, bu salt bir tapınak inşa etmek adına değil, toplum, kendine özgü bir yolla tapınmayı başarabildiği bir.zamana artık ulaştığı için yapılmalıdır. 

Eğer bir okul kurulması gerekiyorsa, çocukların psikokinetik sınıfın ilkeleri ile yetiştirilmelerine gereksinim duyulduğu için kurulacaktır. 

Tarım ve toprakla ilgili işler, sadece insanı ve ihtiyaçlarını hedef alan değil, doğayı da göz ardı etmeyen bir karşılıklı himaye? ilkesi üzerine oturtulacaktır. Bu tür bir ziraatçilik sadece psikokinetik toplumda mümkün olabilecektir, çünki yaşamın bazı lükslerinden fedakârlık etmeyi gerektirecektir. i ' 


Otoritenin uygulanma biçimi ise en büyük öneme sa-' 


hip olan bir konudur. Burada, Ashiatan ilkeleri izlenilmelidir: Otorite asla hiç kimse tarafından ele geçirilmez, fakat bazı kişilerin sıradışı niteliklere sahip olmaları nedeni ile başkaları tarafından, bu kişileri dikkat çeker bir hâle getiren otorite, bu güce sahip olanlara empoze edilir. Böyle bir toplum, hemen hemen hiç bilinmeyen bir toplumdur. En yakın olasılık manastırlar olabilir. Fakat orada, yaşa saygıyı içeren bir başka unsur vardır, ki böylece karar verme işlerinde en büyük rolü bir yaşlılar konseyi oynamaktadır. 

İnsanların salt gelişmek ve başkalari tarafından fark edilecek özelliklere sahip olmaları için zamana ihtiyaçları olduğundan dolayı, gerçek bir psikokinetik toplum oluşturmak zaman alacaktır. Ashiatan ilkesine göre”, yol arkadaşlarına karşı sergiledikleri fedakâr eylemleri yüzünden, bazı insanların parlayacakları ve sözlerinin dinlenileceği bir ortama sahip olmak şarttır. 

Eğitimde antropozofistler (Waldorf okulları) gibi çok 


69 


YENİ ÇAĞ TOPLULUĞUNUN İHTİYAÇLARI 


büyük bir faziletle çalışan gruplar vardır, ancak bunlar kendi çevrelerinde toplânan insanlar dışında dinlenmezler. 
Ouaker okulları için de aynı durum söz konusudur. 

Dördüncü Yol, hızlandırılmış dönüşüm ilkesi ile çalışan psikokinetik bir toplumdur. Bu-görüş Gurdjieff tarafından tanıtılıp, Ouspensky'nin yazılarıyla ünlenmiştir. Uzun yıllar tasvip görmüş bir felsefe de, insanın dönüşüm sırlarının, büyük ölçüde sır olarak korunduklarını, fakat bir şeye ihtiyaç duyulduğunda, bir görevin yerine getirilmesi için bu sırların açığa çıkarıldıkları söyler. Dördüncü Yol, daima bir görevle ilişkilidir; görevin yapılması için öne çıkar ve görev tamamlandıktan sonra geri çekilir. Bir uzlaşma zemini hazırlayacak bir şeye ihtiyaç duyulmadığı sürece, psikostatik ve psikokinetik sınıflar arasında doğru bir ilişki kurulamaz. Her şeyi değiştiren ve Dördüncü Yol'u olası kılan biricik şey ihtiyaçtır. z 
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Bir bütün hâline gelebilen bir olay olduğunda, bir şey gerçekleştirildiğinde, bütünü oluşturan fiziksel unsurlar- dan daha öte bir şeyin varlığı söz konusudur. Bu, olayın ruhudur. Elle tutulabilen maddi fenomen yok olduğunda, ruh varlığını sürdürür. İşte bu yüzden geçmiş olaylara girip, o deneyimleri yeniden yaşamak mümkün olabilmektedir. Özellikle, bazı ruhsal realitelerin gerçekleştiği, o "varlığın" hâlâ orada olduğu yerler mevcuttur. Bu; bellek fenomeninden, geçmişin izlerinden, bu maddi kanıtlarla yeniden oluşturulabilen şeylerden oldukça farklı olan bir şeydir. e : : 

Neden bahsettiğimi kendi deneyimlerimden bir örnekle açıklayabilirim. Bazı arkadaşlarla birlikte Fransa'da, Loire'de Anjou Şatosunu ziyaret ediyorduk, odalardan birinde rehberimizin gelmesini bekliyorduk. Çok kötü bir korku ve ıstırap duygusu benliğimi sarmıştı. Önce, bu ruh hâline neden olan bir şeyler yemiş olabileceğimi düşündüm, fakat sadece mükemmel Fransız yemekleri yemiştim ve o gün başımdan özellikle tatsız olan bir olay da geçmemişti. Daha sonra rehber geldiğinde, bize eski işkence odasında olduğumuzu söyledi. Ancak o zaman, bu yerin içinde kötü bir ruhu barındırdığını anlayabildim, ama daha önce bu konuda herhangi bir şey bilmem mümkün değildi. 

Ancak yine de, tüm ruhların insana böyle ıstırap verici bir deneyim yaşattıracakları gibi bir kural yoktur ve bazen çok güzel ruhlarla da karşılaşılabilir. 

“Bunu.şu nedenle söylüyorum; fiziksel dünyada olan şeylerin ruhsal dünyada suretleri (görünümleri) vardır gerçekten de, ama ruhsal olan suretin, aslına uygunluğu, meydana gelen olayın yoğunluğuna ve tutarlılığına bağlıdır. Önemsiz, boş ve saçma olan olaylar buhar gibi uçup giderler sadece ve geriye hiçbir şey kalmaz; onları çevreleyen duyumsal bir madde olan öz, uçar ve dağılıp yok olur. 
Önemli olaylar ise, çok daha güçlü olan bir şey üretirler. 

Onsekizinci yüzyılın sonlarıyla, ondokuzuncu yüzyılın başlarında Goethe gibi bazı Alman filozoflar, kendi tarih anlayışlarını ifade ederken bunu dikkate almışlardı. Zeitgeist, zamanın ruhu ya da çağın ruhu sözcüğünü tanıttı- 
. Jar bizlere. İnsanlar, bu filozofların neden bahsettiklerini 

anlayamadılar, çünki içinde böyle bir varoluş türünü ba- 


rındıran, enerjiden oluşan, ama fiziksel dünyanın var edil * 


diği tür bir enerjiye benzemeyen bir enerjinin yarattığı bir boyutla ilgili herhangi bir kavrama sahip değildiler.? Burada, daha süptil erierjilerin olaya müdahalesi söz konusudur, fakat daha da önemlisi, bu varoluş biçimi; uzayın ve zamanın, ayrılığın ve birbirini izleyen şeyler bütününün etkilerini karşılayıp, onların yerine geçmek için fiziksel dünyada işlev görmek durumunda olan güçler tarafından düzenlenmez ve bu güçler sayesinde varlığını sürdürmez. 
Bildiğimiz kadarıyla uzay ve zamanın var olmadığı bir dünyada, varoluşu sürdürme ve birarada tutma ihtiyaçları çok daha değişiktir. Ruh dünyası hakkında bir fikir sahibi olmak, böyle bir dünyanın varlığından emin olanlar için bile çok zordur. Tarihe uygulayacak olursak, ruh dünyası fikri, tarihsel süreci oluşturan bir tür organize edici etkinin var olabileceği anlamını taşır. 

Bu görüşten yola çıkarak insan toplumlarından bahsetmeyi amaçlamıştım. İnsan toplumlarına baktığımda, 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bunların dışsal güçler ya da çekimler tarafından biraraya, getirilen, daha sonra da parçalanıp bölünen olgular olmaktan ziyade, toplumun ruhunu oluşturan bir ruhsal kalıbın tezahürleri olduklarını düşünüyorum. Toplumun gücünü ruhun gücü belirler ve toplumun niteliğinin belirleyicisi de ruhun niteliğidir. 

. Toplumun ruhu fikrini pek çok insan kolaylıkla kabullenir, ama bunu toplumu oluşturan insanlara âit bir şey olarak ele alırlar. İnsanlar, "Bu toplumda güzel bir ruh var." derler ya da bir "takım ruhu"ndan bahsedip, bu sözcüklerin anlamlarını kavradıklarını ya da bir toplumdaki iyi ya da kötü ruhtan ne kastedileceğini anladıklarını hayal ederler. Bu, sadece söz konusu olan insanların zihinsel aşa- 


.maları ile ilişkili bir şey olarak düşünülür. 


Bu düşünce tarzı toplumların davranış biçimlerini açıklamaya yetmez. Bu olguya öznel olmaktan çok nesnel. 
olarak bakmak şarttır: İnsanların sadece zihinsel aşamasıyla ilgili olmayan bir şey mevcuttur gerçekten de. Zihnin aşaması ruhun sadece kısmi bir tezahürüdür. Eğer hepimizin paylaşabileceği bir görüşe ulaşmak istiyorsak, bu görüş; aşamalarımızla ilişkili olan; insandan insana büyük ölçüde ve fazlasıyla değişen bir şey olmamalıdır. Ortak bir hedefi olan, özellikle de ruhsal bir hedefi olan herhangi bir toplumda olduğu gibi, bizi birarada tutan şey bir ruhtur. 

Toplumun ruhu, en sıradışı bir biçimde ısrarla varlığını sürdürür. Yirmi yıl kadar önce Babil'i ilk kez ziyaret etmiştim. Bana orada görülecek fazlaca bir şey olmadığı söylenmişti, çünki 1890'larda Almanlar, şehirde ne varsa alıp götürmüşlerdi ve geriye kalan, sadece yarım saatlik bir ziyaretle dolaşılıp bitiverecek, paramparça olmuş harabeler ve yıkıntılardan başka bir şey değildi. Fakat oraya gittiğimde, bana söylenenlerden çok fazla bir şey buldum. Arkeologların artık uğramadıkları, her şeyin açıkça bırakıldığı sokaklarda yürüdüm ve sanırım pek de yanılmadan şehrin ruhunu hissedebildim. Hissettiğim şey, tek tek in- 


sanların değil, Babil toplumunun ruhuydu. İnsan bu şehri, İbranice yazılmış kutsal kitapta tasvir edildiği gibi, kötü ve 


sefil bir şehir olarak düşünmeye koşullandırılmış olabilir- 


di, ama hiç de öyle değildi. Burada çok olumlu olan bir şey vardı. Babil'de özellikle Cyrus (*) devrinden sonraki, son “ dönemde çok yüksek ve çok önemli bir kültür periyodu yaşanmıştı. Şehrin her tarafında bunu hissedemiyordunuz. 
Otuz ya da kırk mil uzunluğunda ve yaklaşık sekiz mil genişliğinde, Fırat'a'kadar uzanan büyük bir alana yayılmıştı ehir. i i Bu deneyimimin tam tersi olabilecek bir diğerini ise, Asurluların başkenti olan Ninova'ya gittiğimde yaşadım. 
Burası Zekerya'da (Eski Ahit) M.Ö, üçüncü ya da dördüncü yüzyılda perişan ve ıstırap dolu bir yer olarak anlatılıyordu. Şehirde kazılar yapılmıştı, ama esasında, şehir tümüyle büyük bir tümsek üzerine oturmuştu. Asurlulara karşı, bugün bile hâlâ kurtulamadığım bir antipati hissettim. Tıpkı Ninova'nın kurulduğu zamanlarda olduğu gibi, Asur İmparatorluğunun zulmünü duyumsadım. Bu güç, Babil'in dinsel toplumundan tümüyle farklı, son derece gaddar ve merhametsiz bir topluma aitti. i : Öyle bir güçtü ki bu, iki bin yıl ya da yirmi beş yüzyıl sonra bile, insanın dikkatini çekecek kadar çarpıcı olabiliyordu! i p 
Böylesi deneyimler yaşamak mümkün olabiliyordu, çünki ruh dünyasında zamanın işleyişi, maddi dünyada olduğu gibi değildir; orada her şey sonsuza kadâr hiç bo- 
- zulmadan kalabilir. Geçmişe geri dönüp, arkada bırakılan izlere bağımlı olmayan ruhsal gerçeklikle ilişki kurmak mümkündür. 


“5 Pers İmparatorluğunun kurucusu; M.Ö. 529'da öldü, 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Toplumlara da benzer bir yöntemle bakabiliriz. Toplum, kendisini eyleminde yorumlayan bir yapıdır. En basit toplum aile toplumudur. Doğal insan yaşamı içinde bu toplum üç nesilden oluşmaktadır; ancak sadece yapay ko- 


şullarda, sadece bir ya da iki nesil söz konusu olabilir. Bu nedenle, aile bir geçişin tezahürüdür. Ailenin, kendisine © özgü belli bir realiteye sahip olduğu da anlaşılmak zorun- 


dadır. Bu realite, sadece nesilden nesile sürdürülen bir geçişin aşaması değildir. Eğer kendi özel ve eşsiz karakterini 


© yitirirse, kusurlu olur ve o ailenin üyeleri ruhsal dünya ile 


olan bağlantıdan mahrum bırakılırlar. 

Yetenekleri, güçleri, görüntüleri vs. bağlamında birbirlerinden çok farklı olsalar da, üyelerini incelediğinizde, tümünün birden paylaştığı bir ruhu tanımanın mümkün olduğu aileler vardır. Bu tür bir aile çök gereklidir. İnsanlar günümüzde, ailenin sadece çocukların doğması ve yetiştirilmesi için gereken koşulları sağlayan geçici bir olanak 


olduğunu sanıyorlar. Bu yanlıştır. 


Ailenin klan veya kabilede doğal bir uzantısı bulunur. 
Ailenin karakteristiği odur ki, tüm üyeleri birbirlerini tanıyıp, birbirlerinin yerine geçebilirler. Kabilede kişi, birini di- 


rekt olarak bilemeyebilir, ama ana babasını tanıyabilir ve , 


bu yolla, düşünce ve hislerinin yardımıyla, o kişiyle bağlantı kurabilir. Böyle bir toplumda güçlü bir birlik vardır. 
İnsanlar, modern uygarlığımızın bu tür bir toplumu zorla parçalayıp, onun yerine; dışsal dünyada başarılı sonuçlar elde etmek için, değişik türlerde organizasyonlar koymasına pek de aldırış etmeyebilirler. Ama bu önemlidir. Çünki bu tür bir baskıyla oluşturulmuş ayrıştırmanın 


- var olduğu bir zamanda, belli bir ruhsal realitenin ortaya... 


çıkmasına izin verilmemiş olur. 
Ailenin, klanın ya da bir kabilenin farkındalık alanı ötesinde ise bir ulus bulunur. Ulusun da bir ruhu vardır ve 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bu çok önemli ve tahrip edilmesi çok zor olan bir güçtür. 
Bu ruh hâlâ büyük ölçüde bir kan bağı ilişkisidir ve bu ilişkinin ulaşabileceği en'son noktadır. Ulusun üyeleri genellikle aynı ırktandırlar ve birbirleri arasında evlilikler yapma konusunda herhangi bir-egzogami (*) duygusu taşımazlar. Aynı dili konuşurlar, pek çok töreleri ortaktır ve aynı kökten geleri bir birlik oluştururlar. Ulus bu tür görü- 
— nen özellikleriyle tanındığı hâlde, ulusun ruhu tüm bu şeylerden farklıdır. Bu gerçek, M.S. 70'deki felâketlerden sonra, Diaspora'da üyelerini birarada tutan birlik unsurlarının tüm formlarını yitiren, ama ulusal ruhlarını hâlâ koruyan Yahudi milletinin örneğinde açıkça görülebilir. Benzer bir biçimde, Kürtler de, Irak ve günümüzdeki Pers bölgesi olan İran da, acımasızca parçalanıp ayrıştırıldılar, ancak bir Kürt ulusunun var olduğu da tartışmasız bir gerçekti. 
Manhattan'ın doğusundan Ermenilerin bölgesine doğru gidilecek olursa, insan tıpkı İstanbul ya da Erzurum'un Ermeni bölgesinde duyabileceği şeyleri hisseder. Bu yerlerde, ulusal birliğe ait dışsal bir form olmasa da, bir Ermeni ulusunun varlığından şüphe duyulmaz. 

- Ulusun da ötesinde, ortak bir kültürü, birleşik görüş, his ve davranış biçimlerini ifade eden bir toplum kavramına ulaşırız. Bu kavram, ulusların sınırlarının ve ulusal husumet ve kin (antagonizm) engellerinin ötesine geçebilen bir şeydir. Bu şey için, benim kullandığım sözcük, Arnold Toynbee'nin yirmi veya otuz değişik uygarlığı tasvir ettiği Tarih Çalışması adlı eserinden ödünç aldığım uygarlık sözcüğüdür. Bir uygarlığın birliği hayata ve bir değerler birliğine karşı takınılan bir tavır, bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım insanların ne için yaşadıkları ile ilgili olmak zorundadır ve bu, göreceli olarak az sayıda insanın yaratıcı eyleminden 


©) Egzogami: Bir kabile veya grup üyeleri arasında evliliği yasaklayan âdet veya kabile kanunu, dışardan evlenme. (Ç.N.) 
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iş çıkar. Her uygarlığın kendi bağımsız kaynağı varar. 

, Bu kaynak orijinal olarak, içinden çıktığı ulusun, kendisine yabancı olan insanlarında bulunabilir, ancak insanların birbirlerine güvenmesine izin veren bir kabullenme aşamasını da beraberinde getirir, çünki o insanların doğru 


- olan birtakım değerleri vardır. 


Uygarlık hiçbir zaman evrensel olmamıştır. Coğrafi olarak mükemmel bir hareket özgürlüğüne sahip olan hem Avrupa ve Asya'nın hem de Afrika'nın uçsuz bucaksız topraklarında tüm uygarlıkları kucaklayan bir tek uygarlığın hâkimiyeti yaşanmanuştır hiçbir zaman. Uygarlık iniş ve çıkışlar göstermiştir ve bir yerde bir uygarlık çöküşünü yaşarken, bir başka yerde bir diğeri yükselişe geçmiştir. Greko-Romen uygarlığı çöküşünü yaşarken, Bağdat ve İspan- ya'da Arap uygarlığı en parlak devrini yaşamıştır. 

Yine, bir uygarlığın ruhunun tuhaf bir zamansız karakteri vardır. Bu çok çarpıcıdır, örneğin Meksika'ya gidi-Jecek olursa, Mexico City'den Oaxaca, Mitla ve Monte Alban'a varıldığında bin yıl önce yok olmuş bir uygarlıkla, Zapotek uygarlığıyla karşılaşılır. Bu, bir yere ya da bölgeye karşı hissedilen şeylere benzemeyen, ama o zamana ait olan değerlere karşı hissedilen bir şeydir. Zapotek kültürü yaklaşık on beş yüzyıl sürmüştür. Bu bölgelerde bulunan pek çok kişi, bu insanların nasıl yaşadıklarını, onlar için nelerin önemli olduğunu, neleri kabullenip, neleri reddettiklerini hissedebilmiştir. 

Öyle görünmektedir ki, bu insanların, belli aralıklar- da, bir yıkma ve sonra yeniden inşa etme gelenekleri vardı. 
Belli bir zamanda dünyanın sonunun geleceğine inanıyorlardı ve her şeyi yıkıp yok ederek dağlara çıkıyorlardı. 

Bir süre geçtikten sonra dönüp, her şeyi yeniden inşa ediyorlardı. Bizler, her şeyi durdurup, sonra taptaze bir 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başlangıç yaparak yeniden kuran bir kültür hakkında hiç- 


bir kavrama sahip değiliz. Her iki ya da üç yüzyılda bir, bizler de böyle yapaâbilsek bu harika olurdu. Bu pratiğin bir sonucu olarak, Zapoteklerin müstesna bir şekilde, barış ve uyum dolu bir varoluşları olmuştur; çünki her şey geçiciydi onlar için ve hiçbir şeye tutunup bağlanmaya ihtiyaçları yoktu. Fatihlerin yardımını istemişlerdi gerçekleri; ama hiçbir iç savaşa ait kanıtlar yok elimizde. 

Şimdi, uygarlıktan bir adım daha öteye siler, Toynbee, Spengler ve Grambattista Vico gibi tarihçilerin bir deneme kabilinden önerdikleri bir görüşü ele alacağız. Bu, devir fikriyle ilişkili olan bir görüştür ve insanlığın sadece bazı kısımlarını değil, tümünü etkileyen büyük devirler olduğunu ifade eder. Her iki ya da üç bin yılda gerçekleşen ve gerçekten de köklü değişikliklere neden olan devirler yaşanmıştır. Ben bu zaman dilimlerini çağlar olarak adlandırıyorum. Bir çağ, insan yaşamındaki duyumsal ve önem arz eden bazı kavramların diğerlerine baskın çıktığı bir yaşam periyodudur. Bizler şu anda bir çağın değişim sürecini yaşamaktayız, bir önceki süreç belki de yüz yıl önce tamamlanıp bitti. . 

Her çağ, bir baskın fikrin egemenliği altındadır.” Son , çağın başlarında M.Ö. 500'lerde, dünyaya -Çin ve Hindis- 
- tan'dan Orta Asya'ya, Yakın Doğu'ya, Avrupa'ya ve hatta Orta Amerika'ya kadar- insan yaşamı ile ilgili yeni fikirler giriş yaptılar. Konfüçyus; Buda'nın ve Babil esaretinden sonra o baskıları yaşamış olan Yahudilerin çağdaşıydı. 
Egemen olan yeni görüş, özgürlüğü tanıyan ve kölelik üzerine dayalı olmayan bir aşamanın gelmesini sağladı. 

Halen daha da büyük zaman dilimleri vardır. Bunlardan biri on ya da on iki bin yıl önce, Buzul Çağı'nın sonunda başladı. Bu çağda, sadece yeni görüşler değil, yeni dillere ve yeni düşünme biçimlerine sahip, esas olarak yepyeni 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olan birtakım uluslar ortaya çıktılar. Modern dünyamızın tüm temelleri o zaman atıldı. Dünya üzerindeki temel ana dil aileleri yaratıldı: Hint-Avrupa ya da Ari dil aileleri, Kuzeydoğu Afrika'dan Hemitik dili ve Tibet, Çin ve Türkis- 


“.tan'a ait bitişken (ekli takılı) diller gibi. Aynı zamanda bir- 


birlerine uygun düşen dini inançlar da ortaya çıktılar: Mısır'da güneşe tapınma ve Baba olan Yaratıcı tanrı; Çin'e Tao'nun çok daha ileri ve karmaşık bir.formu olarak giden ve Kuzey Amerika Kızılderilileri arasında taraftar bulduğu Amerika'ya göçler sayesinde ulaşan Asya'nın büyük evrensel ruhu; ve Aryan'lı insanlaraait, insan ve yüce dünyalar arasındaki bir işbirliği ihtiyacı üzerine temellenen tuhaf fikirler gibi. Bu çok büyük yeniliklerin tümü dünyamızda yaklaşık on iki bin yıl önce ortaya çıktılar. Bizler büyük bir 


- olasılıkla şimdi, o zaman başlayan büyük devrin orta aşa- 


masında bulunmaktayız. Bu devrin ilk yarısında çok büyük değişimler yaşandı, bu tıpkı ilkbahardan sonbahara geçişte yaşanılan değişime benzemektedir. 

Eğer Buzul Çağı'nın sonlarından önce yirmi beş bin yıl geriye dönersek, yeni bir insan ırkının kaba taş devri insanının yerini almak üzere yeryüzünde göründüğü ve o 


, günden beri de egemenliğini giderek arttırdığı, otuz yedi 


bin.yıl önceki bir zaman dilimine ulaşırız. Bu yeni ırk temelde günümüzde var olan insan ırkına benzemekteydi. 


Bu yeni ırk büyük bir hızla dünya üzerinde egemenlik kur- 


du ve Aurignacian (*) kültürüne âit gerçek insanlar hem batıda hem de Kafkaslara Kadar Uzak Doğu'da bulunuyorlardı. 

On iki bin yıllık birsüre içinde bir başka ırkın görünmesi beklenmektedir. Nasıl Aurignacian insanları Neanderta devri insanlarından tümüyle farklı güçlere sahip idiyseler, bu gelecek insanların da bizlerden tümüyle farklı 


(*) Üst Paleolitik deyre ait. 
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güçleri olacaktır. Otuz yedi bin yıl önce yeryüzünde görünen insanın kaba taş (neandertal) devri insanın sahip olmadığı tamamıyla dimdik bir duruş şekli ve bir konuşma gücü vardı. İnsanın konuşma seslerini üretebilmesi için “anatomisinde bir değişiklik olması şarttır ve tüm olasılık . 
hesapları göstermektedir ki, dil, önceleri, büyük ölçüde hareketlerle ilişkili bir şeydi. Görüşler hareketler yoluyla iletiliyordu. Dil ortaya çıktığında her şeyden önce hareketlerin bir stenografisi olarak kullanılmış olmalıydı şeklinde bir teori vardır. 

İnsan yaşamının tarihinde, kendini sürekli olarak, fakat her seferinde değişik bir biçimde tekrarlayan bir yapı- nın var olduğunu görebiliriz. Bu bir devir değil, spiraller içindeki spiraller gibi bir şeydir. Elimizdeki izler, özellikle 

"ilk insanlardan kalma sanat eserleri, resim türünden kalıntılar ve çok daha sonra da yazılı belgelerdir. Bu izler, tek başlarına bütünün yapısını görmemize olanak tanımazlar, ama bazen ruhsal olan tarafı yakalayıp, tarihi "ruhta" görmek mümkün olabilmektedir. i 

Şu anda hangi güçlerin işlerlikte olduğunu kavrayabilmek için bunu yapmaya ihtiyacımız vardır. İki temel geçişin bir gelişme sürecini yaşadığımızı söyleyebiliriz; bunlardan-birisi çağın değişimi, diğeri de büyük bir siklusun ortasından geçiyor oluşumuzdur. Bunların rastlantısallığı, olayların büyüklük ve öneminin bir önceki çağa oranla çok daha fazla olduğu anlamına gelmektedir. 

Şimdi, yaklaşık M.Ö. 500'lerde, son temel yüzyılın dogumuyla birlikte ortaya çıkan değişikliklere geri dönelim. 
Dünya; Zerdüşt, Buda, Konfüçyus ve Lao Tzu ve özellikle de İşaya gibi esaret peygamberleri tarafından tanıtılan güç-“ lü fikirlerinden derinden etkilendi. Bu görüşler insan yaşamının kutsiyeti ve her bireyin kendi kurtuluş yolunu bulma hakkına sahip olduğu anlamını taşıyorlardı. Bunlar, 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ölümsüzlüğü; papazlar, yöneticiler ve kahramanlar gibi bir azınlığın ayrıcalığı olarak gören bir önceki çağın fikirlerinden tümüyle farklı, oldukça devrimci görüşlerdi. Mezopotamyalı kanun yapıcı Hammurabi gibi gerçekten lütufkâr 


yöneticilerin olduğu yerlerde bile, sıradan insanların hiçbir 


hakları olmadığına, ancak tanrılarla dolaysız bağlantı ku- 


* rabilen ayrıcalıklı azınlığın lütufları sayesinde birtakım 


haklara sahip olabileceklerine inanılırdı. Bu ise, papazların ve yöneticilerin ellerine büyük güçler verilmesine ve'Asur kralları gibi korkunç diktatörlerin ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. Kitabeletde hâlâ, krallıklarının bir görevi 


olarak, yaptıkları katliam ve işkencelerle övünen krallar 


hakkında bilgiler okunmaktadır. Tüm bunlar M.Ö, 500 civarında değişti. Elbette ki o zamandan beri de diktatörlükler ve katliamlar olageldiler ama bunlar -insanca ve hatta onurlu- bulundukları zamanlardaki özelliklerini yitirdiler, artık insanlık dışı ve canice bulunup, aşağılandılar. 

; Şimdi insan toplumunun oldukça yeni bir dönemine geliyoruz. Yerleşik toplulukların ve tarımın ortaya çıkışıyla, insan toplumu on iki bin yıl öncesine göre tamamıyla 


. değişti. Avcı ve göçebe olan bir toplumdan tarımsal ve yer- 


leşik bir topluma geçişte yaşanan değişim gibi çok köklü ve derin bir değişimi hayal etmek zorundayız ve bu da çok 


EĞER BU YENİ DÜNYA, topluluklar üzerinde temellenecekse, ki böyle olacağına inanıyorum, ilk şartı; insanların sevdiklerinin ve seumediklerinin esiri olmamalatı gerektiğidir. Böyle bir esaretten kurtulabilirseniz, topluluğunuz işlerliğini ilelebet sürdürecektir. 


Düşen Yapraklar 

J.G. Bennett'in yazıları, 

" konferans ve mektuplarından bir derleme 


PSİKOKİNETİK TOPLULUKLAR 
ETKİLERİ ÜZERİNE BAZI NOTLAR i 


Psikokinetik etkinin en çarpıcı örneği Cengiz Han döneminden sonra Orta Asya'da yaşandı ve onaltıncı yüzyıla kadar sürdü. Sufiler onüçüncü yüzyılda, Horasan'da, değişik ırk ve inançtaki insanlarla iletişim kurmadaki pratik başarıları ve yetenekleri yüzünden büyük etkinlik Kazandılar. Moğol istilâlarının kötü sonuçları üzerinde 'pek çok Yapıcı çalışmaları oldu. Timurlenk devrinden sonra Khwa- 


> jagan olarak bilinen sufiler, psikokinetik toplum! olarak 


adlandırabileceğimiz bir organizasyon düzeyine ulaşmış- 


lardı. Bu noktada, eylemleri farklılaşmıştı. Halkla ilgili me- 


seleleri iki ya da üç yüzyıl kadar o derece etkilediler ki, Ruslar, zamanın koşullarından yararlanıp Orta Asya'yı istilâ edip, yapılan ne varsa yakıp yıkana kadar, Orta Asya' da daha önce benzeri görülmemiş göreceli bir barış dönemi yaşandı. O i 
Khwajaganların etkileri olabiliyordu, çünki sıradışı güçlere sahiptiler ya da sahip olduklarına inanılıyordu. Bu gerçek, büyük üstat Übeydullah Ahrar'ın yaşamında ve zamanında çok açık bir biçimde görülmüştür. Örneğin, Semerkant ve Buhara Misa Han'ın yönetimi altındayken, kardeşi Ahmet bir isyan çıkarmaya çabalıyordu. Ahrar ve müritleri enerjiler üzerindeki konirol yetilerini kullanarak, öylesine eşsiz ve mucizevi bir fırtına yaratmayı başarabildiler 


83 


YENİ ÇAĞ TOPLULUĞUNUN İHTİYAÇLARI 


ki, istilâcı ordu çekilmek zorunda kaldı ve iç savaş herhangi bir kan dökülmeden geçiştirildi. vi i 
"Dini" güçlerin egemen olduğu zamanlar da olmuştur. 
Bu bağlamda, erken Pers İmparatorluklarından Sassani'ler (M.S. 225-660) özel bir ilgi çekerler. Bu zamanın, Ardashir ve iki Chosroes (9) gibi kralları; o dönem, Hristiyanlığın, Maniheizmin (*) ve son olarak da İslâmiyetin ortaya çıkışına tanık olduğu hâlde, Zerdüşilik öğretisine büyük ölçüde bağlıydılar. Burada böyle bir papazlar sınıfının bir tür psikokinetik topluluk olarak adlandırılabileceği bir zaman diliminde yaşanıp yaşanmadığı sorusu karşımıza çıkmaktadır. Mane'lerin (M.S. 3. yüzyıl) bazı harika güçleri oldu- 
© una inanılırdı ve müritleri o tarihlerde dünyada büyük bir alana yayılan psikokinetik bir toplum kurabilmişlerdi. 
Tarihçesi, iktidarına Makedonyalı İskender tarafından 


son verilen Eski Yunan (M.Ö. 5'ten 3. yüzyıla kadar) uy-. 


garlığının ilk zamanlarına kadar geriye giden Sassani döneminde bir şeyler olmuştu. Gurdjieff, Hepsi ve Her Şey'de İskender'e karşı büyük bir saldırı başlatır; ona, Ashiata Shi-. 
emash'in emeklerinin son izlerini de yok eden "bu açıkgöz, içi boş muzaffer Yunanlı" der. Onun sözleri, daha sonra M.S. 9. yüzyıl sonlarında bulunan ve Eski Yunan devirleri" ne ait, erken Zend Avesta'da ortaya çıkarılan metinlerin içeriğine bağlı kalmayı hedefleyen Pehlevi metinleriyle tam bir paralellik göstermektedir. Orijinal Zend Avesta' nun, Zerdüştlük ilâhilerinin ve tekniklerinin 100 öküz derisi üzerine altın mürekkebi ile yazıldığı dokuzuncu yüzyıla ait metinler, İskender'in neden olduğu zarar ve yıkımdan z ederler. Gurdjieff de bu konuya el hiemash'ın reformlarını? bozan Lentro- 


yrus gibi Achemenid krallarından sonra bu ismi aldılar. 
(*) Maniheizm: M.S. 3. ve 5. yüzyıllar arasında rağbet bulan ve Zerdüştlük mezhebinden esinlenip hem Tanrıya hem de Şeytana inanan mezhep. 
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hamsanin'in Kashireitleer'i öyküsünde öküz derisi metinlerine yer verir. Bu; Ashiata Shiemash'ın Zerdüşt'ü temsil etme niyetinde olduğu görüşünün çarpıcı bir kanıtıdır. 
Gurdjieff'in Zerdüşt'ün önemini göz ardı edemediği hâlde, onun ismini bir kez bile anmaması çok tuhaftır. Tüm olasılıkları düşünecek olursak, Sassanilerin sihirli güçlerinin Orta Asya sufizmi üzerinde büyük bir etkisi olmuştur, fakat bizim Zerdüşt'ün kendisinden sonraki yüzyıl içindeki olaylara bakmamız gerekiyor. i A 

Asur İmparatorluğu'nun ikinci bin yılının sonlarında tamamlanan çöküşünden sonra, Cyrus (Kurus) dönemi başladı. Cyrus Pers İmparatorluğu'nu kuran, Yahüdileri esaretteh kurtaran ve Kudüs tapınağını yeniden inşa eden kişiydi. Cyrus'un kendisi, dünyanın en büyük barış kurucularından biriydi. Ancak yaklaşık bir yüzyıl sonra, her şey yeniden bozuldu ve çılgın bir fatihten başka bir şey olmayan Cambyses ortaya çıktı. Cambyses, Gurdjieff'in, er- 


, demli insanları Mısır'dan Babil'e getiren insan olarak ta- 


nımladığı birisidir. Bu konuyla ilgili gelenek, Fisagor'un 


, Babil'e nasıl gittiğini ve nasıl Zerdüşt'ün öğrencisi olduğu- 


nu anlatan, Lamblichus'un:Fisağor'un Yaşamı adlı inde bulunabilir. Bu zaman dilimi boyunca, MÖ, 6. yüzyil Ba, bil i merkez edinen Zerdüşilik kardeşliğinin, psikokinetik bir toplum olarak mr işlev gördüğü, tartışmaya açık bir ko- 


“nudur. 


, Tibet'te etkinlik kazanan ve yanlış bir rol üstl i-- kokinetik toplumun son derece saa bir Koluma a Onaltıncı ve onyedinci yüzyıllarda keşişler, öyle büyük bir saygınlık kazanmışlardı ki, psikostatik ve psikokinetik sıruflar arasındaki denge bozulmuştu. Lâmalar psikostatik nüfusun üzerinde bir asalak hayatı yaşadıkları bir konuma gelmişlerdi, kendilerine destek verilmesini bekliyorlar, ama kendileri hiçbir şey yapmuyorlardı. Birkaç okul yük 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sek standartlarını sürdürüyordu ve doğru dengeyi kurmak 


için birkaç çaba harcanmuştı. Gurdjieff Hepsi ve Her Şey ad- . 


lı kitabında; Tibet'e Younghusband seferi yapıldığı zamanlardaki olayları tasvir eder. 
Hristiyan Avrupa'ya bakacak olursak, ruhsal hayatın . işleyişindeki en göze çarpan değişikliklerden biri keşişliğin yükselişi ile ortaya çıktı. Daha önceleri keşişler en çok dünyadan el etek çekme ve dünyayı tümden reddetmeye eğilimliydiler. Mısır ve Suriye çölleri keşişlerinin inzivaya çekilme gelenekleri sürdürülüyordu. Keşiş deyince akla, temelde, dünyayı reddeden kişi gelmektedir. Bu tavrı, Cassian'ın kurumlarında fark edebiliyoruz. Onbinlerce rahip ve rahibeden bazıları bir inziva hayatı sürdürüyorlar, diğer bir kısmı, Kenobitik rahipleri ise, hepsi birarada yaşıyorlardı. Birarada yaşama biçimini seçerek işlev görenler, özellikle, Carmelite sınıfının doğduğu Suriye'de ve Mısır sınırlarındaki Libya Çölü'nde yoğun ve etkindiler. Bu ruhiyatçı erkek ve kadınlar üçüncü yüzyıldan yedinci yüzyıla kadar çalışmalarını bu şekilde sürdürdüler. . 
Daha sonra, gotik istilâları, Roma İmparatorluğu'nun çöküşü yaşandı ve Roma'nın etkinliği zaman âşımına uğra- 


dı. Ve ondan sonra da rahiplerin rolleri büyük ölçüde de- 


gişti. 

Aziz Benedict'in yöntemleri, tıpkı Cassian rahipleri gibi, çöl rahiplerinin yöntemlerinden temelde farklıydılar. 
Çölün manastırlarında, gücü inkâr etme sorunu, rahiplerin kendi aralarındaki ilişkilerde ve fiziksel bedenle olan ilişki- de yaşanıyordu. Fakat dünyaya karışıklık ve düzensizlik hâkim olduğunda, dünyanın kendisi inkâr edici gücün belirdiği, kişileştiği yer oluyordu. Dünyadan kopmadan, ona hizmet etme görüşü öne çıktı. Aziz Benedict yöntemi, her şeyden önce yakın çevredeki topluluğa hizmet ederek ve konuksever bir yaklaşımla, insanları kale alma mecburiyetini getirdi. Psikokinetik sınıf dünyadaki bir gereksinimle karşı karşıya getirildiğinde, bu önemi artan bir şeydi. 
Benedict'in rahipleri ya da bu yöntemin etkisiyle orta- 


© ya çıkan diğer smuflar, ziraatin yeniden yapılanması, hay- 


van ve koyun sürülerinin korunması ve tohum temini gibi işlerle ilgileniyorlardı. Bu rahipler, eğitim-öğretim işlerini de üzerlerine almışlardı, çünki Romalıların kurduğu okullar büyük ölçüde iflâs etmişlerdi. ' 
a Tıpkı Orta Asyadaki sufilerin daha sonra istilâcıları Islâma döndürdükleri gibi, rahipler de Gotları Hristiyanlığa döndürdüler. Ancak rahipler de, daha sonraları, Tibetli lâmaların düştüğü tuzağa düştüler: Psikostatik topluluğun sırtında yaşamaya başladılar. Bu ise, sonunda reformların ve manastırların dağılmasına kadar varan tüm suistimallerin nedeni oldu. 
Özellikle onbeşinci yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu! 
na da bakabiliriz. Konstantinpol'in 1453'teki Elie e dar, Osmanlılar büyük ölçüde sufi toplumlarının etkisi altında kalmışlardı. Selçuklu İmparatorluğu çöktüğünde, İran'dan Akdeniz'e kadar tüm sosyal sınıfların da çöküşü yaşandı. Ondan sonra da Avrupa'da Hristiyan rahiplerin oynadıkları rolü Bektaşiler?'oynadılar. Bektaşiler, insanların refahıyla, özellikle de eğitimle yakından ilgiliydiler. Ordunun içinde ve yöneticiler üzerinde en güçlü etkiye sahip 


Yeniçeriler, Bektaşilerden çıktılar. 


Yöneticilerin salt dini anlamda değil, Semerkant'tan getirdikleri zanaatçılar yoluyla uzmanlık alanlarında da danışmanları vardı. Çağın seramikleri -Bursa'da bulunanlar gibi- muhteşemdiler ve bunun insanlar üzerindeki etkisi büyüktü. Yönetim kadrosundaki kişilerin çoğu, idarecilerden ziyade sanatçı ve müzisyenlerden oluşuyordu. Aynı zamanda büyük fizikçiler vardı. Büyük ölçüde tıp bilgileri yoluyla hizmet veren bazı derviş sınıfları vardı. 
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Tüm'bunlar, bu sınıflara girip, kendilerini, benliklerini mükeminelleştirmeye adayanlarla, psikostatik sınıfa dahil olanlar arasında doğru bir ilişki türü kurmayı başarmışlardı. ; ' 

Özellikle Aziz Paul (Pavlus) tarafından kurulan kilise- 


© lere ve onun bu kiliselere verdiği öğütlere bakacak olursak, 


erken Hristiyan Kilisesinde dünyadaki bu pozitifilgiye ait herhangi bir kanıt yoktu. Bu kiliseler kendilerini dünyadan soyutlanmış olarak görüyorlardı ve güçlerini, sadece kendi topluluklarının iyiliği için, inayet (ihsan) sahibi olmak için kullanmak durumundaydılar. Dünya üzerinde bir etkinlik elde etmek gibi bir beklentileri yoktu, çünki böyle bir şey gexçekleşemeden dünyanın sonunun geleceğini düşünüyorlardı. : e 
Doğa üzerindeki güç -sıradan anlamıyla güç- psikokinetik toplumun bir ayrıcalığı ya da hakkı değildir. Hindistan'da besin ürünleri üretiminin nasıl ikiye katlanacağını, atomik enerjinin nasıl açığa çıkarılâcağını ya da büyük bir tuzla ve rahatlıkla nasıl'seyahat edileceğini keşfeden insanlar, bunu psikostatik bir yaklaşım ve psikostatik amaçlarla, maddi dünyaya ait amaçlarla yapmışlardır. Psikokinetik bir toplum, büyük olasılıkla tıp alanı hariç, bunlarla rekabete giremez. Psikostatik tıbbın bir başarısızlığından söz edilebilir. Çünki tıp, insanın gerçek problemine, kaderinin gereğini gerçekleştirmek olan gerçek problemine çok yak- 
“laşır. | i 
Gurdjieff, Beelzebub 'dan Torununa Masallar'da doktorları zirlikner'ler, psikokinetik toplumun liderleri olarak gösterir. Çünki iyileştirme, şifacılık psikokinetik toplumda öyle bir biçimde geliştirilebilir ki, psikostatik sınıf insanları 


üzerinde gerçekten güçlü bir etki sağlamayı başarabilir. Bir 


veba salgını sırasında rahibeleri ile birlikte insanlara yardımcı olan Cenova'lı Catherine gibi azizlerin yaşamları bu- 


88 


PSİKOKİNETİK TOPLULUKLAR 


na örnektir. Büyük çoğunlukla, bu kişilerin, kendilerine ait bir bağışıklıkları vardı ve çevrelerindeki herkes enfeksiyondan etkilenirken, kendilerinin sağlıklı kalmaları, diğer insanları derinden etkiliyordu. 

Bugün doğal tıbbın çalışma alanı içinde psikokinetik toplum çok önemli bir rol oynayabilir. Mevcut tıbbi sistem- de en çok kemoterapiye dayalı olarak ve insan organizması üzerinde güçlü. bir etki yaratan bileşiklerin kullanılmasıyla oluşturulan temelde yapay olan bir şeyler vardır. 

Bu sistem; hem görünüşte esas olarak psikostatik olan eğitim sistemimiz kadar, hem de büyük ölçüde insanları 


iyi huylu evcil hayvanlar olarak beslemeyi esas aldığı için, 


psikokinetik ideale direkt olarak düşmanca bir tavır sergileyen ekonomik sistemimiz kadar yanlıştır. 
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Yazgımızı idrak etme olasılığımız, 


bize ait olmayan ve kaynağı, insan- 


dan çok daha yüksek bir seviyeden 
. gelen bir güce bağlıdır. Bu yüzden, bizim için her şey, gerçekten de bu büyük güçle bağlantı kurma olasılığına bağlıdır... 


Düşeni a 


J.G. Bennett'in yazı, 


konferans ve mektuplarından bir. derleme 


DAĞDAKİ VAAZ 
1. BÖLÜM 


İnciller birinci yüzyılın, sonlarında yaşayan ve hâlâ, 


“ Nero'nun (M.S. 54-68) zulmünü ve Kudüs'ün Titus (M.S. 


70) tarafından yakılıp yıkılmasıyla meydana gelen büyük felâketi anımsayan Hristiyanlar için yazılmışlardı. Domiti- an'ın yönetimi altında, terörün en yoğun olduğu bir dönem yaşanıyordu ve buna rağmen Hristiyanlar dünya üzerinde gerçekleştirilecek büyük bir yazgıya sahip oldukları- nın farkındaydılar. Dağdaki Vaaz, kısmen İsa'nın iki ya da üç uzun müsveddeye kaydedilmiş otantik sözleriyle ve kısmen de bazı emirleri genişletmek amacıyla bir yazar ya da yazarlar grubu tarafından kullanılan Eski Ahit'ten (Tevrat) alıntılarla oluşturulmuştur. Matta İncili'ni, Markos İncili ile karşılaştırdığımızda da görebileceğimiz gibi, materyal yeniden düzenlenmiş, genişletilmiş ve bir ders kaydı 


“olmaktan çok, pratik bir kılavuz sunmak amacıyla yapısı 


dikkatle kurulmuştur.! 

Vaaz'a, kendilerini insan uygarlığının yaklaşmakta olan çöküşü karşısında yaşamda kalabilmek için dünyaya bir yaşam biçimi tanıtma görevini hazırlayan Hristiyanlar için yazılmış bir eğitim kılavuzu olarak bakmalıyız. Pek çok kişi uzağı göremez ve bunu yapabilenler yüce güçlerden ilham almış olmalıdır. Dağdaki Vaaz sadece kendi içinde göze çarpıcı olmayıp, zamanlaması açısından da dikkat çekicidir. Mesajı Yahudi, Yunan, Roma ve Doğu çağdaşı olan tüm düşünce sistemlerine yabancıdır ve hatta Aziz Paul'ün Mektupları'ndaki ve Havarilerin Eylemleri'ndeki mesajlardan ve M.S. 70'te yakın gelecekte, İsa'nın "ikinci kez gelişini" bekleyen erken Hristiyanların inançlarından bile farklıdır. 

Dağdaki Vaaz, yirminci yüzyılın son onlu yıllarını yaşayan bizler için yeni bir önem taşımaktadır, çünki bugün de dünyada benzer çalkantılara tanık oluyoruz ve önümüzde bizi bekleyen büyük kadere hazırlanmak z0- runda olduğumuzu biliyoruz. Tıpki Dağdaki Vaaz'ın der- 

“lendiği günlerde Yunan ve Roma kültürünün ihtişamının üzerine inşa edildiği temel taşlarının geçerliliklerini ve güçlerini yitirişi gibi, Avrupa kültürünün büyüklüğünün üzerinde durduğu kavramlar da bugün geçerliliklerini yitiriyorlar. Tıpkı, birinci yüzyılın son otuz yılı boyunca Vespasian ve Trajan yönetimindeki Roma'nın, ihtişam ve parlaklığının döruk noktasını yaşarken, tüm dünyada bir tür pax Romana (Roma barışı) dönemini devam ettirmeyi başarabildiği gibi, biz de şimdi, modem teknolojinin karşı konulmaz eğemenliğini görüyor ve onun etiğini yenileme gereği duymadan evrensel bir pax technica (teknik barış) kurabilme gücü olduğuna kör bir inançla sarılıyoruz. İşte bu noktada Romalıların ve bizim zamanımızın en temel 

yanlışı bulunuyor. 

Yeni bir etik sahibi olmadan hiçbir ilerleme kaydedilemeyeceğini görebilenler -ki onlar dünyanın her yerinde bulunuyorlar- gelecek için hazırlanma görevini üstleniyorlar. Çoğu ihtiyacın ne olduğunu görebiliyorlar, ama nasıl karşılanacağını bilemiyorlar. Bunun yalnızca ve eşsiz bir biçimde içsel yaşamda bir dönüşümü gerçekleştirerek mümkün olabileceğini görebilenler, Kudüs'ün M.S. 70'te yıkılıp yakılmasından sonra, darmadağın edilen Diaspora 


! 
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Hristiyanlarının durumundadırlar şimdi. Bizim de kendi diasporamız (9) var, iki dünya savaşının sonucu olan ve sürekli Avrupa hegemonyası illüzyonunu paramparça eden bir diaspora... Tümüyle bambaşka ve yepyeni bir şeyin gelmek zorunda olduğunu biliyoruz, ama onu karşılama- ya hazır değiliz henüz. Bu çalışmanın i içeriği işte budur. . 


Dağdaki Vaaz'a geri dönecek olursak, yeni etiğin man- . . 


tığa aykırı görünen ve tahmin edilemeyen karakterini fark etmek zorundayız öncelikle. İsa'nın Matta İncili'nde geçen sözleri (The Beatitudes (*)) kutsanmaya ait sıradan fikirleri tersine çevirmektedir. Yunancada "mutlu, kutsanmış" anlamına gelen makarios sözcüğü Olympos'un tanrıları için kullanılmıştı, uhrevi mutlulukların (Beatitudes) Yunan ve Romalılara ilk duyduklarında ne kadar paradoksal görünmüş olmaları gerektiğini anlayabiliriz. Onların yaşadı- . 
ğından hiç de az olmayan bir şoku Yahudilerin de yaşadığından (Matta İncili'nin) 5. bölümünü tamamlayan eski kanunun alt; "tekrarında" da bahsedilmişti. 

Bu yeniden ele alımlar, Yahudilik bağlamında emirler olmadıkları gibi, Yunanca anlamlarıyla felsefi ilkeler de değillerdir. Bunlar, Yeni Çağ'a hazırlananların çevrelerindeki dünyayla olan ilişkilerine bakmak durumunda oldukları yolu gösteren pratik, benliği mükemmelleştirme öğütlermden başka şeyler değillerdir. Beşinci bölümün tümü bir benliği sınama aracı olarak ele almabilir. Davranışlarımızı ve huyumuzu en ince noktasına kadar, 5. bölümün yedinci kısmında -Uhrevi Mutluluklar ve altı mükemmellik- sözü geçen öğütlerle karşılaştırabiliriz ve kendi kendimize sadece hangi durumda olduğumuzu değil, nasıl olmayı arzuladığımızı da sorabiliriz. "Eğer başarabilirsem, 


(©) Diaspora Sürgünden sonra Yahudilerin dünyanın her tarafına yayılması; İncil'de Kudüs'ün dışında bulunan Yahudi Hristiyanlar. (Ç.N.) 

(*) Beatitude: Mutlak saadet, uhrevi saadet. The Beabiludes: -Hz. İsa'nın Matta İncili'nde (Matta 5:3-12) geçen sözleri. (ÇN) , 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bu huy ve davranış standartlarına uygun olarak yaşamayı 


istiyor muyum?" Bu soru bizim için şimdi son derece pra- 


tiktir, çünki herkes için farklı da olsa benzetmeler yapmak zorundayız. > 

Üzerinde durulması seske ikinci bir önemli nokta da, Hristiyan kişinin, hem dolu dolu bu dünyada olmasını isterken, hem de aynı zamanda bu dünyadan tümüyle uzaklaşması gerektiğini söyleyen açık çelişkilerdir. Hiristiyan kişi, insanların önünde ışığının parlamasma izin vermelidir (9: 3-16) ancak yine de güzel davranışlarını gizleyebilmelidir (6: 1-15). Ona istediği şeyi vermelidir (5: 42), isteyen şeytan ya da adaletsizin biri bile olsa (5: 45) ama kutsal olanı köpeklere vermemelidir (7: 6). Yargılamamalıdır (7: 1) ancak değersiz arayıcıyı tanımayı becerebilmelidir ve incilerini serserinin gözleri önünde saymaktan kaçınmalıdır. Tüm bu apaçık çelişkili ifadeler göstermektedir ki, Hristiyan olahı kişi, emirlerin tek bir harfine bile güvenmemelidir veya verdiği kararların sıkıntısından kendisini ferahlatacak talimatlar aramamalıdır. Hristiyana özgü davranışın ilkelerini anlamalıdır ve düşünce yerine davranışla Hristiyan olmalıdır (6: 27, 7: 13, 7: 24-27). En son vaaz tüm meselenin anahtarını vermektedir: Vaaz eylemle ilgilenen pratik bir belgedir. i 

Hristiyan inancı, hedefin Tanrı'nın Krallığı (Göklerin Hükümranlığı) (6: 33) için çalışmak ve bunun için gereken her şeyin sağlanacağına (6: 25-34) tüm benliğiyle inanarak bunu yapmak olduğuna muhakkak gözüyle bakar. Dünya, 


tahribatla tehdit ediliyor, ama "dosdoğru hayata açılan bir 


kapı" (7: 13) vardır ve müritler seçimlerinin kendilerine yükleyeceği talepler hakkında önceden uyarılarak, bu yolu seçmeye davet edilirler. 

Burada bir grup emir önerilmemektedir. Eski yasa bir yana bırakılmış değildir, ama yeni bir biçimde anlaşılmak 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zorundadır (5: 17-20). İçsel yaklaşımı, dışsal davranıştan daha az önemli değildir; her ikisine de ihtiyaç vardır. Tüm 


- Roma İmparatorluğu içinde popüler olmaya başlayan do- 


ğu mezhepler, vecd hâlinde olmanın ve mistik deneyimlerin önemini özellikle vurgulamışlardı. Onlar, Hristiyanlığı Gnostisizm () yoluyla istilâ etmişlerdi ve birinci yüzyıl sonlarında derlenen Yeni Ahit (İncil) kitapları "ruhlara" 

güvenme üzerine pek çok uyarıyla doluydu. Dağdaki Ve- az, her şeyi harfi harfine açıklama taraftarlığının da (literalism), aydınlanmanın? da tuzağına düşmekten eşit olarak kaçınır. Bunu yaparken; sadece üzerinde düşünülmesi gereken değil, eğer anlaşılmak durumundaysa, pratikte mutlak denenmesi gereken özel bir yol kullanır. Hiçbir şey tam ve kesin olarak açıklanmaz veya emir ya da men edilmez; 


müritlere "dünyanın içinde olmaları, ama ona ait olma- 


maları" şeklindeki bir yolu izlemeleri için ipuçları verilir sadece. Sufiler buna kalabalığın içinde yalnız olma derler. 
Buradan bizim çıkaracağımız ders şudur: Şu an bir ilerleme süreci yaşayan ruhsal eylemde bir rol üstlenmek duru- 


- mundaysak, aynı zamanda, birden fazla dünyada yaşama- 
, yı da öğrenmek zorundayız. İçimizdeki "üçüncü dünyayı" 


güçlendirmedikçe, içsel ve dışsal dünyaları etkili ve güvenceli bir şekilde birbirlerinden ayıramayız. Dağdaki Vaaz aslında tam olarak bu görüşü işlemektedir. İlgisini, insan doğasının daha yüksek ve daha aşağı seviyeli kısımları arasındaki ve varlığın ruhsal ve maddi seviyeleri arasındaki, insanla Tanrı arasındaki karşılıklı etkileşime yöneltir baştan sona. 

Bizden talep edilen şeyler, ilk bakışta gücümüzün ötesinde görünürler. Eğer bu ilk tepkiyi bir yana bırakıp, bizdeni istenen seyleri teker teker ele alırsak, kendi kendimize 


© Gnostisizme Hristiyanlığın başlangıcında ruhani sırları ve yaradılışın sırları- 


nı bilmek iddiasında olan mezhep. (Ç.N.) 
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şunları sorabiliriz: "Bu benim için imkânsız mı gerçekten? : 


Bu belirli hükümlere göre yaşamak için kendimi ayarlayamaz mıyım?" Sonra görürüz ki, bu bir karar verme meselesidir. Vaaz'da önerilen her şey, eğer onları yapmayı seçersek, bizim için yapılması mümkün olan şeylerdir. Kendimize güvenimizin eksikliği ve dünya korkumuz yüzünden engelleniyoruz. "Ben"imize hiçbir şeyin dokunamayacağını ve eğer birazcık bile olsa şuurluysak, “dünya"dan daha güçlü olduğumuzu anımsatabiliriz kendi kendimize. 
Vaaz'ın ortaya attığı son &oru şudur: "Niçin bu şekilde yaşamamız ğerekiyor? Bu hükümler insanlar için tümüyle farklı yaşam koşullarında konuşulup yazılmamışlar mıy- 
, dı?" Bu doğrudur ve Dağdaki Vaaz kelimesi kelimesine, harfi harfine ele alınmâmalıdır. Ancak bu, kendimizi daha aşağı standartlara indirgememize izin vermek anlamı taşımaz. Hizmetin bir parçası olmak durumundaysak, bugün bizden talep ediler şeyler farklıdır, ama o günlerden daha az değildir. Dağdaki Vaaz'ı incelemenin avantajı şudur ki, 


bize kendimizi, bizimki gibi bir dünya krizi ile yüz yüze , 


gelen diğer insanların yerine koyma fırsatı vermiş ve "iç€rden" yardımcı olma olanağı sunmuştur. O bir eğitim kılavuzuydu, fakat tabii ki özel olarak kullanılmamıştı. Etkileri ilk başta çok nadir olarak fark edilebilen öğretmenler ve gruplar vardı, fakat bunların, Hristiyanlığın, ikinci yüzyılda ivme kazanmaya başlayan Roma dünyası üzerindeki şaşırtıcı etkisi ile bağlantıları vardı. Bizler de, görevimiz her ne kadar çağdaş dünyada gözle görülemiyor olsa da, meyvelerinin mevsimi gelince görüneceklerini aklımızdan çıkarmamalıyız. / Ğ . 
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, İnsanlar size küfrettiğinde 
* kutsanırsınız. 
Adalet adına : 
zulüm görenler , kutsanırlar. 


Barış yapıcılar kutsanırlar, . Yas tutanlar 


Yüreği saf ve 

teiiz olanlar Peli ve ii 

kutsanı işakbaşlı rar olanlar kutsanırlar 


Merhametli Adalet uğruna olanlar açlik ve susuzluğa kutsanırlar dayananlar. 
kutsanırlar. 


Uhrevi Mutlulukların (the Beatitudes) Enegramı 


Enegram, kendi kendisine destek olan bir dönüşümün sembo- i ni Bu sembolik araç, Gurdjieff'e göre Sarmaun Kardeşligi'yle birlikte yirmi beş yüzyıl öncesi Orta Asya çileli Enegram hakkında daha fazla bilgi için, okuyucu P.D. Ous, 


, pensky'nin İnsanın Gerçeği, Kendini Bilmek (Ruh ve Madde Ya- 


yınları) ile J.G. Bennett'in Enegram Çalışmaları adlı kitabına bakabilir. i 
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2.BÖLÜM i - 


Dağdaki Vaaz'da söylenen ilk şey bir ayrılmanın ger-- çekleşmiş olmasıdır. Bir izdiham, bir kalabalık vardı ve müritler, ayrılmak için bir dağa çıkmak zorunda kaldılar. 
Bu, yaşamla Hizmet arasındaki seviye farkını temsil eder. 
Dağdaki Vaaz "çalışmak" isteyen insanlara hitap eder elbet- 

“te. Bu İncil'de, İsa defalarca, "Sizinle bir şekilde konuşuyorum; onlarla ise bir başka şekilde; size dosdoğru cennetin krallığından bahsediyorum, genelde insanlara ise, dolaylı olarak, meseller (*) yoluyla anlatıyorum bunları. der. Isa, burada sadece müritleri ile ilgiliydi ve onlarla dolaysız olarak konuşuyordu. Vaaz'ın hizmet eden insanlara, hizmet etme niyetinde olanlara hitap ettiğini aklımızdan çıkarmamalıyız. Ve eğer Vaaz açikça bu insanlara hitap ediyorsa, "Benim bu sözlerimi işitenler ve onlara uygun davranabilenler için, bu, kayanın üzerine ev inşa etmek gibi bir şey olacaktır." dediği son pasajda da vurgulandığı gibi, insanlar tarafından kabul edilmek ve bu hükümlere göre yaşamak üzere hazırlanmıştır. Bu yüzden, Dağdaki Vaaz ın, müritleri olan insanlar tarafından bir yaşam biçimi olarak alınmasını hedefleyen, pratik e olduğu mümkün 

bildiğince açık bir şekilde belirtilmiştir. i iğ Eğer, biz Leniimiz görev yapmak istiyorsak, bu belgenin ya da onun modem bir denginin bizim için bir yaşam biçimini temsil edip etmediğini sormalıyız kendi kendimize. Dağdaki Vaaz'ın sadece küçük bir kısmı, Uhrevi Mutluluklarla, içsel yaşamla, içsel dünyanın talepleriyle ik gilenir (bkz. s. 97'deki şeki). Bunlar niçin. en başta verikmişlerdir? Çünki bir testi, koşulları temsil ederler. Eğer bunları, kendinizi adadığınız şeyler olarak kabul ediyorsa- 


, esel: İçinde hakikat payı olan, kısa alegorik hikâye; ifade edilmek istenileni benzetme veya kıyas yoluyla anlatan söz veya konuşma. (Ç.N 3 
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nız, okumaya devam edersiniz ve o zaman geri kalan diğer hükümler de sizin için gerekli olurlar. Aksi hâlde size uygun. değillerdir. Eğer bunlar sizin şu andaki içsel durumu- 


; nuza ters düşmüyorlarsa ya da burada hedeflenen insan 


gibi olma olasılığının tohumlarına sahipseniz, o zaman söyleyeceğim şey sizin için gerekli olacaktır. , Dokuz Uhrevi Mutluluktan ilk ve sonuncusu İsa'nın cennetin krallığı olarak adlandırdığı koşulları işaret eder ve bu bölümün tümü cennetin krallığı üzerine yoğunlaşmıştır. Cennetin krallığı ne demektir? Burada cennetteki 


, krallıktan ya da bir başka dünyadaki krallıktan söz edilme- 


"mektedir. Cennetin krallığı, açıkçası bu dünyadaki mesele- 


“ler ile ilgili bir durumdur. Söze şöyle başlar: "Ne mutlu 


ruhunda fakir ve biçare olanlara, çünki cennetin krallığı onlarındır." Bu şu anlama gelmektedir: "Kendi hiçliğini görebilenler kutsanırlar"; boş olanlar, cennete girebilecek olanlar onlardır. ME i 
İnsanın bir hiç olduğunu görme noktasına gelebilmesi, çok büyük çaplı bir hazırlık çalışması gerektirir ve tüm bu çalışmalar, tıpkı müritlerin dağa çıkması ve tüm 


, yorum ve tahlillerin zirveye tırmanılana kadar başlamama- 


sı durumunda olduğu gibi, önceden tahmin edilen şeylerdir. Dağa çıkmanın ilk göstergesi, insanın kendi hiçliğini tanımasıdır; her şey bu noktadan sonra başlar. İnsan bir şeye sahip olma -korunması gereken bir şeye, ruhsal bir servete sahip olma- illüzyonunun tutsağı olmaya devam ettiği sürece, hiçbir şeye başlayamaz. Şu nokta açığa kavuşturulmalıdır ki, burada; maddi anlamda değil, ama ruhsal an-, lamda bir yoksulluk ve çaresizlikten bahsedilmektedir. İnsanın kendisine ait hiçbir şeyi yoktur, "ben'i yoktur, insan uyanık değildir. İşte bu idrak noktası, bizim çalışmamızın eşiği, başlangıç noktasıdır. Bu çalışmaya gelen herkesin başlangıç noktası, hiçbir ruhsallığa sahip olmadığının idrakidir. Bu; "yas tutma" kavramı ile temsil edilen bir ayrılmışlığın farkında oluş aşamasını beraberinde getirir: "Ne mutlu yas tutabilenlere." > 


İlgimizi, ayrılmışlık duygusundan ve kaynağımıza ye- 


niden kavuşma ihtiyacımızdan kaynaklanan özlemimize yöneltecek olursak, "çünki onlar huzura kavuşturulacaklardır" diye ifade edilen umut noktasına ulaşırız. Bu Yu-' nancada çok güzel anlatılmıştır. Bu sözler, orijin olarak büyük bir olasılıkla Yunanca yazılmışlardır ve o yüzden de, bu sözlerin anlamlarının en iyi kavranılabileceği dil Yu- 


nancadır. Makarioi hoi penthoontes, hoti owtoi parak- 


laythaysonteye.” Bir sonraki Uhrevi Mutluluk şöyle tercüme edilebilir: "Ne mutlu sabırlı ve yumuşakbaşlı olabilenlere: çünki dünyayı miras alacak olanlar onlardır." Bu, bundan sonra gelecek olan her şeyi anlamanın anahtarıdır. 
Yeni bir dünya kurulacaktır. Dağdaki Vaaz; bu yeni dünya ile, eski dünyanın terk edilip, yumuşaklık ve incelik inşa edilecek olan yeni bir dünya ile ilgilidir. : Uhrevi Mutluluklardan her biri, cennetin krallığına girebilmek için ulaşılması gereken aşamaların türünü resmeden bir bilgiyi yavaş yavaş, derece derece gözler önüne sermektedir. ? : 
İçsel duruma işaret eden ayetlerin sadece ilk baştakiler olduğunu daha önce söylemiştim. Daha sonraki her şeyin yaşama biçimimizle ilgili olduğu kolayca fark edilebiir. Bu; bir topluluğa hitap eden, bu dünyada insanların “birlikte nasıl yaşayacaklarını gösteren bir belgedir. Dağdaki Vanz'da bizim özel hayatlarımuzla ilgili çok az şey vardır; hayatlarımızla ilgili olan hemen hemen her şey bir topluluğun içinde gerçekleşir. Bu topluluk acı çekecektir, çünki bu dünyanın yabancısı olacaktır. Bu nokta, pek çok defa açığa çıkarılmıştır. Ve sonunda oldukça özel terimlerle ifa- 


de edilmiştir: "İnsanlar size küfrettiklerinde, zulmettiklerinde ve tüm lânetli şeyleri, benim hatırım için, z seniz de yüzünüze söylediklerinde emi kaçınılmazdır, çünki bu topluluk dünyada bir yabancı 
| olacaktır ve onun yolları, bu dünyanın yolları değildir. 
Bu daha önce de olmuştur ve sizlerin içinize korku düşme. 
yecek, cesaretiniz! kırılmayacak; çünki tıpkı peygamberler gibi, özel'bir hizmet için seçilmiş insanlar hep var olmuştur, bu acılar hep yaşanmıştır. Her ne zaman ki, bir ruhsal hizmeti yerine getirmek üzere insanlar çağrılmışlardır dünya onları asla Kabullenememiştir. Bu; burada ve İncil'in tüm diğer kısımlarında pek çok kez söylenen bir şeydir elbette. Sizden önce de, peygamberler aynı zulmü gördüler. Ya olduğumuz yaklaşım budur. 
ermeye hazır olunuz: "Ne : i ll le mutlu Meerhyaeili ve ba- 
Ve sonra, en büyük olan, en zor ol ir: ” 
ve temiz bir yüreğe sahip olmak." Bu, birine Ünler Met lulukta ifade bulan, insanın kendi içsel boşluğunu bilmesinden çok daha ötede olan bir şeydir gerçekten de. Bu aşamaya; insan, boşluğunu bir kez kabul ettiğinde ve kendisini bir şeylerle doldurma mücadelesine artık son verdiğin- de ve varlığını şuurlu olarak hiçliğe mahküm ettiğinde varabilir ancak. İşte tam o aşamada "üçüncü güç", uzlaştırıcı olan güç devreye girip çalışmaya başlayabilir: "Ne mutlu barışı yapabilenlere, barışı kurabilenlere." Barış yapmak, üçüncü gücün işidir. Bu yüzden, onlar "Tanrı'nın çocukla rı olarak adlandırılırlar, çünki Tanrı, artık onların içinde doğmuş olan üçüncü güçtür. Ama onlar acı çekmek zorunda kalacaklardır, böylece yine "Ne mutlu adalet uğruna zulüm görenlere." vs. noktasına geliriz. Birinci ve sonuncu vi Mutlulukta cennetin krallığı gelir. 
ger gerçekten de bu mutluluklar üzeri ğ - mayı başarabilirseniz, bunların hep birlikte, bir lim ele 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rak, yüce hizmet arzusuyla donatılmış bir insanın var olmasına zemin hazırlayan bir yaklaşımı temsil ettiklerini görürsünüz. Tüm bunların nedeni nedir? Tüm bunlara ni- 


çin gerek vardır? Çünki bunların tezahür etmeleri gerek-. 


mektedir. Böylece, bunları, “yerkürenin tuzu" ve "dünyanın ışığı" referansları takip eder hemen. İhtiyaç duyulan şey tezahürdür. Bu nokta, ilk başta, çok açık bir şekilde anlatılmıştır. Her tür şey, bunü olası kılmak için gerçekleşmek durumunda kalacaktır, ama sizin burada bulunuşunuzun nedenidir bu. Bu hakka sahip değilseniz, her ne düşünürseniz düşünün, hiçbir şeye yaramazsınız siz. O zaman dışlanmalı ve insanların ayakları altında ezilip gitmelisiniz. O çeşniye, kendinize ait o tuz tadına sahip olmalısınız, sizden çıkacak o ışığa sahip olmalısınız; insanlar size baktıkça, o üçüncü gücün faaliyetini görüp tanıyabilmeliler. 

Peki bu yeni dünya nasıl gerçekleşecek? Tüm eski kurumları yıkarak, tüm dinozorlari öldürerek mi? Hayır, tüm bunlar yerlerinde bırakılacaklar, tüm bunlar kendi kendilerini düzeltmek zorundadırlar ve düzeltecekler. Eski ku- 
“ rumlarla ilgilenmeye gerek yok; hepsi kendi içlerinde, kendi kendileriyle ilgilenmek zorunda kalacak ve bitecekler. Yeni bir şey doğmak üzere. Bu bölümün geri kalan kısımlarında hep bu yeni şeyden bahsedilecek. "Eski çağların insanları tarafından da söylendiği gibi" eski dünya da böyleydi ve yeni dünya daha başka türlü bir dünya olmak zorundadır; bir sebep ve sonuç dünyası değil, şeylerin alınıp satıldığı bir dünya değildir bu. 

Sizin kendi topluluğunuzun da böyle bir standarda sahip olması gerekmektedir. Farklı bir yaşama biçimini ve farklı türden ilişkileri gerektiren bir standarttır bu. Bölümün geri kalan tüm içeriği, yeni topluluğa ait olan ilişkilerin dönüşümleri ile ilgilidir. Eski dünyada öldürmeme ilkesi vardı, ama burada bir kabullenme ilkesi ile yerini degiştirirsiniz bunu. Kardeşini kabul et ve onunla barış. Bu- 
.nun için sadece zarar vermekten kaçınmak yeterli değildir; olumlu bir yaklaşımı bulup ortaya çıkarmak da şarttır. Sadece zarar vermeme, öldürmeme, yargılamama ve diğerleri gibi kuralları uygulamak yetmez. Sizin topluluğunuz kurallar üzerinde değil, bir yaklaşın üzerinde inşa edilecektir. 

"Gözünüz sizi incitiyorsa, onu çıkarıp atın." sözlerinin yorumundan daha önce bahsetmiştim. "Temel özellikten" bahsederken, bunun kendimizi ve başkalarını incitmenin nedeni olduğunu söylemiştim, fakat bu özelliği tahrip etmekle değil, bir ayrılma ve özdeşleşmeme eylemiyle kendimizi özgür kılabiliriz ancak. İncitmeyen bir gözle görmeyi; incitmeyen ellerle tutmayı başarabilmeliyiz. 

Bu toplulukta kadın-erkek ilişkileri farklı olacaktır; kadın ve erkekler bu ilişkinin zaman içinde her şeyin degiştiği gibi değişen, dışsal bir ilişki olmadığını ama değişik türden bir bağlılılık olduğunu anlamak zorundadırlar. Hayatta daima o "diğer niteliği" aramalıdırlar, ama kurallar, kontratlar ve benzeri şeyleri kullanarak değil. 

Bu yeni yol, çok daha ilerilere gider, şimdiye dek olan, her şeyden çok daha derinlere -şeytana direnmeyerek, hatta hiçbir şeyi yerli yerine oturtmaya uğraşmayarak- ulaşır. 
İdeal bir topluluğun arayışında olmadıkça, bunun anlaşılmasına imkân yoktur. Üzerinize yüklenilmesine izin vermek, baskılara karşı koyabilen ve dönüşüm yapabilen bir topluluğun sırrıdır, hiç kimse kendi hakları konusunda 1srarcı değildir, fakat üstüne gelinmesine ya da aptal yerine konmasına izin verir. Bu bir yaşam biçimi olarak öğrenilmelidir. Bu, başta çok zor görünen şeylerden biridir. İnsanlar, "İyi ama, bunu nasıl başarabiliriz? Hep her şeye izin 


verirsek, bu nereye kadar böyle gider? Ayaklar altına alı-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Tur, esir oluruz." diyeceklerdir. İsa, "Evet." diyor, "Bu; bu dünyada doğru sayılabilir, ama bu toplulukta ve bürada — değil" Ni 

Bu yaşam biçiminin bir tek kuralı vardır: mükemmellik kuralı. Onun dişında her şey yetersiz kalacaktır. İsa, "Bu 


“yüzden, cennetteki Babanız ne kadar mükemmelse, o ka- . 


dar mükemmel olacaksınız." diye bitirir sözlerini. "Cennet- 
. teki Baba kimdir?", “Bu cennet'nerededir?" Müritler, cenne- 


tin bir yerlerde olmadığını gayet iyi biliyorlardı elbette; he- 


pimizin içinde bir cennet olduğunu çok iyi biliyorlardı. Ve 

paylaşabileceğimiz bir cennet var, ama biz onu kendimize 

kapatıyoruz. i ' 
Baba biziz, bizim koşulsuz dünyadaki parçamız, için- 


den kopup geldiğimiz kısmımız. Yaşamlarımızı o kalıba, - 


dharma'ya (*), gerçek varlığımıza göre yönlendirmeliyiz, - dharma'mıza uymalı ve onu kabul etmeliyiz. 

Eğer topluluğumuz işleyişini sürdürmek zorundaysa, onun içinde yaşarken bizden talep edilen yaşam biçimini gösteren ipuçları hangileriydi? O zamanlarda, salt Hristiyanların değil, başkalarının da kurduğu pek çok topluluk vardı. Mitraik topluluklar ve eski tanrılara ait topluluklar vardı. Fakat Hristiyan toplulukları kendilerini belli bir görev için hazırlıyorlardı; hepsi birden dünyanın sonunun geleceği kehaneti karşısında hazırlıklı bir şekilde bekliyorlardı. Eski dünyanın sonunun gelmesini ve yeni bir dünyarun kurulmasını bekliyorlar ve kendilerini buna hazırlaeşi Buda'nın baş kavramıdır. Buda der ki: "Dharma'yı bilen, beni bilir, beni bilen dharma'yı bilir." (Samyutta Nikaya III, 120; Milinda Panha 73) "Vücut yaşlanır, dharma'ysa yaşlanmaz." (Samyutta Nikaya I, 48) Buda'nın öğretisini yaymak için her yana gönderdiği yazılıdır. "Gidin, dharma'yı eksiksiz olarak yayın. 


İsteğin, tutkunun tozuyla gözleri büsbütün körleşmemiş varlıklar vardır bu dünyada. Dharma'yı öğrenmezlerse mahvolurlar. Onlar sizi anlayacaklardır." Daha 


Yasa, erdem, görev, yöntem, Budizmin kurucusu 


fazla bilgi için, Bkz. Budizm, Dharma-Cakra-Pravartana, Orhan Hançerlioğlu, 


Felsefe Ansiklopedisi. Cilt 1, 5.311 (Ç.N.) i 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mak durumunda olduklarını düşünüyorlardı. Bazı toplu-Tuklar, özellikle Suriye'dekiler, bunu yanlış anladılar. Çün- - ki insanın bu yaşama olan tüm ilgisini yitirmesi gerektiğini 


“düşünüyorlardı. Onlara evlenmemeleri gerektiği, kadınla 


erkek arasında hiçbir ilişki olmaması gerektiği, her şeyi terk etmek zorunda oldukları söyleniyordu, çünki bunların hiçbirinin gelmek üzere olan dünyayla hiçbir bağlantısı yoktu. Fakat.bu belgenin, bu legominizmin yapılandığı hiçbir yerde, insanların evlenmemeleri ve normal yaşamlarını sürdürmeyip, tüm dışsal zorunluluklarını yerine getirmemeleri için herhangi bir öneri söz konusu değildi. Sadece kendi yâşam biçimlerininiri -kendi topluluklarına ait yaşam biçimlerin- sağlayabileceği belli bir güce sahip olmak durumundaydılar yalnızca, ancak bu şekilde ayakta kalabilirlerdi. ia : 

Elbette stres ve gerginlikler yaşandı. Topluluklar zur - 'lüm gördüler ve pek çok insan şehit edildi. Tüm ikinci yüzyıl boyunca olağanüstü bir güç gösterildi, çünki bu gücün yokluğunda tohum ölebilirdi. Bunun, yaklaşmakta. 
olan çok zorlu zamanlar için son derece uzak görüşlü bir 


“hazırlık olduğunu anlamalısınız. Kendilerini, benlikleri 


üzerindeki çalışmanın bu yüksek standardına ayarlamasalardı ve birbirlerini kabul etmeselerdi, salt birbirlerinin desteğini alamayacakları için değil, daha da öğemlisi, gerekli enerjiye sahip olamayacakları için bu baskılara direnemezlerdi. i is 
Tüm eşitsizliklere rağmen, bu toplulukların, pek çok kez tahrip ve imha edilmekten kaçıp kurtuldukları da olmuştur. Bunlar büyük çoğunlukla, M.S. 70'te Kudüs'teki yıkımdan sonra dağıtılan Diaspora Yahudi topluluklarıydı. 


. Mısır sahili İskenderiye'de, büyük bir cemaat toplantısı ya- 


pıldı. Kudüs, bu kez, gerçekten de fiilen yerle bir edildi. 
Yahudilerin çoğu, çok katı bir yaşam biçimine geri döndüler. Kanun'a (Musa'nın kanunlarına) sığındılar. Tapınak yıkıldığında, Kanun onların tapınağı olmuştu artık. Çok yüksek bir yaşam standardını sürdürdüler ve aralıksız bir biçimde zulüm gördüler ve tehlike içinde yaşadılar. Onların yolu, Kanunun çok katı bir biçimde uygulanmasını savunmak ve yaşamlarına ait olan her şeyi korumaktan geçiyordu. Bunu yaparak, kendileri de korunmuş oluyorlardı ve bü zorluklarla dolu zaman diliminde yaşamayı becere-. 
bildiler, ama onların rolü değişikti. Dağdaki Vaaz'ın ilkelerini izleyen topluluklar katı görenekçi topluluklardan fark- 
. lıydılar. 

Toplulukta, sahip olanlar yoksulluk çekenlere vermeli ve onlar için çalışmalıdırlar. Bu yüzden, üzerinde duracağımız ilk şey bu verme ve almanın nasıl gerçekleşeceğidir? Sadaka verme yasası vardır: Kutsal yasayla varlığınızan belli bir oranını yoksullara yardım için vermelisiniz. 
Ama hangi yolla? Bu, insanlar tarafından görülmemesi gereken bir şeydir; bu sizin bir ışık olmanız gereken yer değildir. Bundan beklenen farklı bir tezahürdür. Bu yüzden de bu şekilde, insanların gözleri önünde yapılmalıdır. Jik bakışta, "İnsanların önünde ışığınızın parlamasına izin ve- 


rin ki, sizin güzel eylemlerinizi görebilsinler. sözleri ile. 


Sadakanızı insanların gözleri önünde, onların göreceği şe kilde vermeyin." sözleri arasında sanki büyük bir çelişki varmış gibi görünebilir. Bu çelişkiyi ve daha pek çok çeliş- 


kiyi hethangi biri fark edebilir. Bu ışığı parlatmak; bu göz- 


le görülür eylemler veya kanun ve gelenekler yoluyla yapılmaz, o, bu topluluğun kendi içinden yayılan bir şeydir. 
Bu şey, Hizmetin.gizli olan kısmıdır. Şimdi çok basit kurallara gelelim ya da daha doğrusu davranış kurallarını değil de daha çok bazı ilkeleri açıklayalım. . , 

Örneğin, hizmetin iki aşaması ilkesi vardır. İnsan bir tür çaba ya da hizmet fedakârlığında bulunduğunda, bu- 


106 


DAĞDAKİ VAAZ 


nun ödülü günaha teşvik edici bir şeyin önüne konmaktır, ki bu farklı bir.şey yapma olasılığı anlamına gelir. Bu durumda, yoldan çıkartıcı olan şey sadaka verme karşılığında takdir görmektir. Buradaki -gerçek hizmet, gerçekten de vermek değil, teşekkür edilmeyi beklememektir. Özgürlügün başladığı yer işte burasıdır. Öyle bir biçimde vermek ki, insan verdiğinden dolayı teşekkür ya da takdir görmesin. Bu sırrı öğreniniz ve ancak o zaman Baba'yla, içsel dünyayla, içsel varlıkla bağlantı kuracaksınız. Bu aynı zamanda dua ve oruçla ile ilgili olarak verilen diğer örnekler için de geçerlidir. 

Dağdaki Vaaz'ın ikinci bölümü baştan sona cennetin © krallığına nasıl ulaşılacağı, nasıl böyle bir topluluk hâline gelineceği ile ilgilidir. Kullanmaya hazır olmanız gereken sırlar, yöntemler bunlardır. İnsanın çabalarından, fedakârlıklarından kaynaklanan enerjiyi kontrol altına almak için hizmetinizi mümkün olabildiğince gizleyin, onunla beslenmeyin ama onun çoğalmasına ve yapılanmasına olanak tanıyın. Ancak o zaman bu görev paylaşılmaya başlanır ve diğer insanlar da onun içindeki yerlerini alırlar; ve işte o zaman bir şeyler yapmayı, diğer insanlara gerçekten de yardım etmeyi başarabiliriz. Bu eylem Hz. 
İsa'nın Duasının sonunda tasvir edilir: "Bizi, bizlerin birbirimizi bağışladığı gibi, bağışla," 
© — İsa'nın Duası hakkında ayrıntılı konuşmak büyük bir iştir, fakat yine de bu konuda birkaç şey söyleyeceğim. İnsanın kendisine sormak zorunda olduğu ilk şeylerden biri, putperestlerin deyimiyle "boş tekrarlardan" ne kastedildiğidir. Bu, mantraları çok yoğun kullanan Mitra mezhebi- nin bir anlamda reddidir gibi görünüyor. Nedir bu tekrarlar? Boş gerçekte maddenin yokluğudur. Duanın hakiki, kendine uygun bir maddesi olmalıdır, o bir şeyden yapılmalıdır. i n 
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Aynı zamanda Baba'dan ne anlaşılmalıdır sorusu geliyor aklımıza. Niçin bizim Babamız da niçin benimi Babam değil? Dua bir cemaat duasıdır; bu duada ben yoktur, birinci tekil kişi yoktur. Daima bizim Babamız, bizim günahımız, bizim günlük ekmeğimizdir. Bu bir topluluk için yapılan duadır. Fakat buradaki "Baba" nedir? Ne anlama gelmektedir? Bu demektir ki, içinde yaşadığımız bu dünyanın kaynağı bir bâşka dünyadadır. İnsan, bunun orijinal dünyanın kendisi olduğunu, onun başladığı yer olduğunu asla düşünmemelidir. O tümüyle bir başka dünyadan gelir. İşte bu yüzdendir ki "cennetteki sanat" denmiştir. Burada değil, çünki burası onun başladığı yer değildir. O koşulsuz olan tarafta başlamıştır. i 

Daha sonra, Havarilerden birinin de, hemen hemen Vaaz'ın yazıldığı zamanlarda söylediği gibi, "Her ödül 


yukarıdan, Işığın Babasından gelir." Bilgimizin ulaşamadı- 


&$x içine nüfuz edemediğimiz, dolaysız bir deneyim sahibi olamadığımız koşulsuz dünyadan gelir; bu yüzden de onu kabul eder, tanırız. İşte bu yüzden Tanrı'dan değil de Baba' 'dan ve Baba'dan değil de isminden ("İsminle takdis ol.") 
bahsederiz. İsmin ya da hayalin ötesine geçemeyiz. Bu ha- 
. yalin ardında ne olduğunu bilemeyiz. Burada açıklığa kavuşturulan ilk şey budur gerçekten de; çağrıldığımız yer, geldiğimiz yer bu beden ve zihin dünyasının ötesindedir. 
Ona ulaşamayız; onun orada olduğuna inanabiliriz sadece. 
O bize yalnızca bir hayal olarak sunulur. Tüm kutsal hayaller, kutsadığımız o ismin suretleridir sadece. Fakat öy- 


leyse o krallığın gelmesini nasıl isteriz? Çünki o krallık bu, dünyaya gelmek zorundadır, burada görünmek ve kendi- . 


sini burada bu dünyada ilân etmek zorundadır. Bu, burada veya diğer yerlerde açıkça söylenen bir şeydir. İşte öğreti buydu; insanlara öğretilen şey buydu, ona nasıl bakmaları, nasıl yaklaşmaları öğretilen şey buydu. Kalıp budur, -öte 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taraftaki- cennetteki dharma budur. Bunu, burada, bü koşullu olan dünyada başarmak gerekiyor; "Yeryüzünde başaracaksınız." İİ i , i 
Pek çok kişi "günlük ekmek"ten neyin kastedildiğini sormuştur. Bu sözler Yunancadan değişik şekillerde çevrikmiştir, bazen de yüce ekmek, eri hakiki ekmek gibi sözcükler kullanılarak çevrilmiştir. Bunun pek de önemi yoktur. . 
Şu ya da bu şekilde besine, her türlü yiyeceğe ihtiyacımız vardır. Fakat bazı besinler bize koşulsuz dünyadan gelirler, bunlar bizim kendi kendimize toplayamayacağımız, 


, hazırlayamayacağımız besinlerdir, bize verilmeleri gere- 


ken besinlerdir. ” 
Sonra, bize öbür dünya ile ilişki olanağı sağlayan bir 


, “koşul olarak ortaya koyduğumuz, birbirimizi kabullenme, “ birbirimizi bağışlama fikrine geliriz; itiraz var oldukça, 


başkalarına itiraz ettikçe, öbür dünyaya açılan yola, yönteme de itiraz ediyoruz demektir. Aynı dua bir başka yerde de karşımıza çıkabilir, fakat burada tekrar edilerek altı çizilmiştir. i , Rİ 

Dağdaki Vaaz'ın orta bölümünü inceleyecek olursanız, tümüyle koşullu ve koşulsuz olan dünyalar arasındaki ilişkiyi ele aldığını göreceksiniz. Pek çok sözün içinde bu ilişkiden bahsedilmektedir. "Ziynetlerinizi, kendiniz için bu dünyada değil, cennette biriktirin." Yeryüzü daima koşullu dünyayı, dennetse koşulsuz olanı temsil eder ki bu, doğamuzın iki yanımı temsil eder. Tüm bunlar doğamızın bu iki tarafı arasındaki ayrılmanın nasıl önleneceği hakkındadır. 

Daha sonra, bize çok uygun düşen bir şeyle, üzerinde çok fazla düşünmemiz gereken bir şeyle karşılaşırız. Bu bölümün geri kalan kısımlarında "düşünceyi hesaba katmamak”, plân yapmamakla ilgili pek çok ima vardır. Etkin olan iki yaşam biçiminin varlığından söz edilir. Bunlardan biri kalıba, yani dharma'ya güvenmektir. Diğeri ise kendi 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hesap yapma kapasitenize güvenmektir. Hesap yapmayı seçerseniz, kendinizi bu dünyanın kanunlarına tâbi kılarsınız. Oysa kendinizi hesap yapmaya değil de dharma'nın kanunlarına, şeylerin kalıbına güvenmeye hazırlamışsanız o zaman o, size dikkat edecek, sizi o koruyacaktır. Oluşturmak zorunda olduğunuz topluluk böyle bir topluluktur. 
Bu kalıba, dharma'ya güven esası üzerinde temellenen bir toplultıktur. Herhangibir hesaplamayla boyunuza üç santimetre ilâve edebilir misiniz? İşte bu denli saçma ve anlamsızdır bu hesaplamalar. İnsanın hesap yapabilme sınırlarını göremiyor musunuz? İşte dünyanın işleyişini sürdürmeye çalıştığı yol budur. Dünya; hesap plânlama ve hazırlık üzerinde, doğal yasaların işleyişine itimat etme üzerinde ve nicel bilgilerini kullanan insanın onu canının istediği biçime sokma ve böylece kontrolüne geçirme arzusu üzerinde dönüyor. Verilen öğüt son derece açıktır: Top-Muluğunuzun işleyiş biçimi bu olmamalıdır. Sizin toplulugunuzun işleyiş temelinde dharma'ya, kalıba güven yatmalıdır. ji 

Bu tarihsel içerikli ayrıntıların tümü, bu konuya ne kadar büyük bir önem verildiğini göstermektedir, tıpkı ilk bölümde, "bu topluluk yeni bir topluluktur" düşüncesinin ısrarla vurgulandığı gibi. Bu topluluk, daha öncekilerin kurulduğu temeller üzerinde inşa edilmeyecektir. Yine Isa diyor ki: "Bu topluluk sadece yem olmakla kalmayıp, farklı bir yaşam ilkesine de sahiptir. Cennetin gözüyle görüp, cennetin kulağıyla işitmek..." Olayların kalıbını idrak etmek, hesap yapmaktan ziyade görmek, bu tür şeylere güvenmeye teslim olmak durumundadır. 

Son bölüm, topluluk üyeleri arasındaki gerçek ilişkiyi inceler. Öncelikle yargılamama ilkesi ve sonra da "İnsanlara her ne yaparsanız, size aynısını yaparlar." gibi basit ilkeler, kurulacak olan topluluğun ilişkilerini belirleyen türden 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prensiplerdir. Bu topluluğun hiyerarşik bir topluluk olmadığı asla söylenmemiş fakat ima edilmiştir ve başı yoktur, çünki tek bir bütün olarak çalışır. 

Size, bence çok önemli olan bir görüşü sundum: Dağdaki Vaaz, çok önemli yaşama ilkelerini, yıkıcı güçlere ma- 


. ruz kalmayan bir içsel yaşama sahip bir topluluğa ulaşma- 


nın yöntemlerini içeren bir belgedir. Dağdaki Vaaz'ın yorumlarında bu nokta genellikle vurgulanmamıştır; belki de zaten kesin gözüyle bakılması istendiği için bu böyledir, bilemiyorum. Fakat Dağdaki Vaaz tabii ki, çok yüksek bir 


"yaşama standardı kurmuştur. Ona, gerçek insanların, belli 


koşullar altında yaşayan erkek ve kadınların önüne konulmuş bir şey'olarak bakmak gerekmektedir. Onların koşul- 


“ ları bizimkilerden farklı değildir, bu yüzden bizim de ondan (Dağdaki Vaaz) haberdar olmamız çok önemlidir. Tek 


farkı şudur ki, Dağdaki Vaaz, göreceli olarak, daha çok yerel olmuştur. İnsanların bağlandığı tüm kurumların çöküşü neredeyse sadece Roma İmparatorluğu'na atfedilmiştir. 
Şimdi ise evrenseldir. Çok elverişsiz olacak bir dünyada yaşayabilme gereksinimine özlem duymalıyız ve eğer kendimizi bu standartlara ya da en azından benzerlerine ayarlamak üzere hazırlamazsak, hayatta kalmak çok da kolay olmayacaktır. 

Bunun toplulukla ilgili her şey olduğu açıkça görülüyox sanıyorum. İnsanların bu noktayı gözden kaçırmaları- nın ve fark edemeyişlerinin bir nedeni, belki de, tıpkı bizim durumumuzda olduğu gibi, bu topluluğun; bir tür hiyerarşi, bazı insanların diğerlerine otorite uyguladığı bir topluluk temeli üzerinde kurulmamış olmasıdır. Bunun, gücü ve otoritesi olmayan bir topluluğu ilgilendirdiği görülebilir. Bu, aynı zamanda, dünyada bir hizmet yapması beklenilen bir topluluktur, çünki Vaaz'ın başında İsa şöyle demektedir: "Işığınız parıldamalıdır, siz insanlara en 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emin yolu gösterecek bir yol gösterici, bir fener kulesi olmalısınız." i i na 
İşte bunlar, Dağdaki Vaaz'a nasıl bakmamız. gerektiğini söyleyen bazı görüş ve önerilerdir. Dağdaki Vaaz, benim için, uzun yıllar, ilkeleriyle yaşadığım bir döküman GEM tur. Kendi kendime daima, "Buna göre yaşayabilir misin? 


Burada bana 'Bunu yapamam, bu benim için olanaksız. . 


dedirtecek bir şey var mıdır?" diye sormuşumdur. Hiç de böyle olmadığını, Dağdaki Vaaz'da yazılı olan herhangi bir şeyin benim yapamayacağımı söyleyeceğim bir şey olmadığını -ve eğer böyle ise, her şeyin benim için daha da kö- 
.tüye gittiğini- zamanla daha iyi anladım. . 

Birinin Dağdaki Vaaz'ı, ta en başından en sonuna kadar, kendi yaşam biçiminin temel ilkesi olarak alan ve uygulayan bir topluluk kurmayı tasarladığını farz edelim. O zaman insanlar biraraya gelecekler, birbirleri tarafından 


ezilmeyecekler, birbirleri tarafından kendi çıkarları için . 


kullanılmayacaklardır. Böyle bir toplulukta büyük bir güç, büyük bir mutluluk olacaktır. Bu ilkeler üzerine kurulan tarihteki ilk topluluklarda böylesi bir mutluluk yaşanmıştı gerçekten de. i 
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Sevgiden, onu kendi benliğimizle karıştırma korkusunu duymadan bahsedebilmeliyiz. Sevebildiğimiz zaman bizde oluşan o hâli tanıyabilme ihtiyacı duyarız. Gereksinim duyulan şey; "bir bırakıverme, serbestçe salıverme" ile ilişkili belli başlı temel yeteneklerdir.Varlıklarımızı ve fiziksel şeyleri bırakmayı başarmaya ihtiyacımız var ve aynı zamanda duygusal olarak da özgür olmaya ihtiyacımız var. İşte ancak o zaman bağımlı olmayız. Eğer kendimizin bu istenilen durumda olamadığımızı fark edersek, kendimizi içsel olarak bu bırakıverme, salıverme durumuna getirebilmeyi öğrenmek zorundayız. 

Belli bir engeli aşmak için bu salıverme durumuna ihtiyaç duyulur ki böylece sevgi, sempati duymadığımız birine karşı kendiliğinden doğabilir. Bunu sürekli olarak uygulamalıyız. İnsan sevmeyebilir, ama aynı zamanda sevebilir de. Sevgi iradedet gelir ve bir irade eylemidir ve cazi- 


, be.ya da nefretle bağlantılı değildir. İnsanın içinden sev- 
- mesi için çalışmanın sırrı, İsa'nın "Düşmanını sev." sözle- : , rinde gizlidir. Bu konuda çalışmaya, bir insana “karşı olu- * 


şumuz" söz konusu olduğunda, tarafsız olması gereken sevgi duygusunu zihnimize getirerek ve onu "karşı" oldu-Şumuz bu insana yöneltmeye çalışarak başlayabiliriz. Bunu yaparsak, o insanı sevmenin mümkün olduğunu görebiliriz. i fi 
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Hoşlandığımız insanları sevmek kolay değildir. Onlarla birlikteyken her şeyimiz, beklentilerden bağımsız Ol- 
"malıdır. Hoşlanmadığımız. insanlarla ise bu daha kolaydır. 
Yakınlarımızla, korumamız altında olanlarla sevgi değil, egomuz olan talepler ve bağımlılıklar söz konusudur. Kendi kendilerine karşı bir muhalefetin var olduğu insanlara ise, kendimizi gittikçe artan bir şekilde açmamız mümkün olabilmektedir. Doğru olan her ne ise, daima mümkündür. 

Otoritesiz çalışırsak, her şeyden önce şunu kabul etmeliyiz ki, olumsuz bir davranış ortaya çıkacaktır ve biz bunu kabul etmek zorunda kalırız. Hizmetle çelişen unsur 

olaya nerede girmektedir? Bu noktayı gerçekten anlamalıyız. Hizmetin kapsamı, doğamızın her ne ise o olduğunu tanımaktan oluşur. Bu demektir ki, içimizdeki inkâr edici gücü kabul ederiz, fakat “mukaddes inkâr" | sözlerini ima ederek. i İ 
Burada roller sorusu ile karşılaşıyoruz. Bu roller gereklidir. İnsanlar bu roller için seçilmiş olabilirler ya da dönüşümlü olarak bu rolleri alabilirler. Aynı zamanda uz- 
- anlık isteyen roller de vardır. Rollerin kendi aralarında maksimum düzeyde değişebilirlikleri bağlamında düşünmek arzu edilen bir.şey midir? Verimlilik konusu hariç, uzmanlaşmadan kaçınmak arzu edilen bir şey midir? 

Bu sorular önemlidir, fakat daha da önemli bir soru var. Birbirimizi kabul edip,. nasıl olduğumuz sorusuyla yüz yüze gelebilir miyiz? Hepimizin, çoğunlukla, birbirimizden farklı olduğumuzu biliyoruz. Değişik katkılarda bulunabiliriz. Fakat daha da ciddi olarak, psikokinetik gruptaki hiç kimse mükemmel değildir. Bizim mükemmel olmayışımız diğer insanların yaşamlarını etkilemektedir. 
Hoşgörmenin ve insanların yaptıklarını kabul etmenin mümkün olduğunu görürüz ama yine de su yüzüne çıkamayan bazı duygular yerlerinde kalırlar. Dipte hep "Bu 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bunu yapıyor. Şu Şunu apıyor." var l . or. 
bir e Bunu inceleyebilir m m ii tiyaç duyulan şey, toplumu ilk di 
Iİ iz yere, kendimizi i e > ba Bu yüzden de, yıkıcı etkileti olan rasındaki farkları -kimi insan daha çok, kimisi i daha az katkıda bulunur kabul « i hüyar niz k - kabul edebilme ihtiyacı di b am sıradan hareketleri doğru Wi üze urulmuştur. Bu hareket insan yaşamının i ği insanlık için yok edildiğinde) len tâbi ei felâkete" aittir. i ii 
Gereken şey, yaklaşımımızı tümüyle inkâr edici güce 


, doğru değiştirmektir. İnkâr edici güç, biricik kaynağa dö- 


nüş noktasıdır. Bu, bir önem arz eden i 
, bir ö eylemin kaynağ in il ihtiyaç duyan birinin dönüm drink ünki gerçekte hepimizin bu inkâr edici gü i Gerçek bir psikokinetik toplulu Eğ eşe 
7 kta, herkes, herkesin diğ 
lerine kar si pi P . Ni 8 e KE eSiN diğer- e şı bir inkâr edici güç sergilediğinin idraki içinde-Burada yapmaya karar verm 
: e sorusu karşımıza çıkar. 
a ii. göni birliğiyle mi, ceyiz ml 
ayla mı? Ya da hem demokrasid 2 
otokrasiden farklı olan bir iL Di a fa n bir şey var mıdır? Dostlar Derneği of Friends) gibi gruplar hep birlikte bir rehberlik Li i Eri Peşinde olduğumuz şey, durumun şu örüntüsünü her birimizin payl 1 it bi 
; ylaşmasıdır. B 
e çalışmayla, danışman ve öğretmenlere ihüya vE 5 
in an bu şekilde çalışmak mümkündür. Bu çalı: ve etilebilir mi? li ki 
Bu, Gurdjieff'in, "Bura is ieff'in, ya sadece, kendisini beni - rr ii eri yerine koymayı ee e » “sözleriyle açıkladığı en son kri ittir. Bi likte yaşarken, insan bir r Mn . 
l a , ol oynamak zorundadır. İ diğe bir muhakeme ile" bilmeli ve er ii 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içsel olarak özgür olmalıdır ki, ne hissettiğini tam olarak 


i r.İ k Kendisini ortaya sermesin. Bu orta yoldur. İnsan, anca disini bebeler yerine koyabildiğinde, onlara, kendilerini: 


derinden etkileyen şeyler söyleyebilir... 
İnkâr edici güç, "onayın" koşuludur. Bu, iyice anlaşılmadıkça, objektif bir yaşam var olamaz. 
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İNSANOĞLU bu dünyaya boşuna i gelmedi. İnsanoğlu, uzun ve yorucu 


bir hazırlığı gerektiren olağanüstü. 
bir başarıdır, ama bu başarı tamamlanmış değildir. Eğer yeryüzündeki insan üzerinde yapılan bu deneyler başarısızlığa uğrasaydı, oldukça büyük bir kozmik felâket olurdu. Bu 


nedenle, bu deneylerin başarısız ol-. 


masını önlemek amacıyla -onun.yaşamaya hakkı olduğundan değil, gerçekten buna ihtiyacı olduğundan- çok şeylerin yapılması gerekir; - © 


EKLER i 
DÖRDÜNCÜ YOL 


J.G. Bennelt'in topluluk önünde son konuşması. 6 Kasım 1974, Friend's House, Londra, Basım için kısaltılarak hazırlanmıştır. 


Bu öğretiyi "Gurdjieff'in Dördüncü Yolu" olarak adlandırıyoruz, çünki bu terimi Batı'ya tanıtan odur, fakat fikir çok daha eskilere dayanır. Benim bilgilerime göre, tarihçesi sekiz ya da dokuz yüzyıl öncesine, günümüzden pek de farklı olmayan zamanlara kadar gider. Fikir şudur: Dünyanın bir krizin içinden geçtiği, insanların alıştıkları yaşam biçiminin tehdit edildiği zamanlar ve bir şaşkınlığın yaşandığı dönemler vardır. İnsanlar böyle zamanlarda bir rehber ve güvence arayışı içinde olurlar, çünki bu şekilde, tüm değişimler olup biterken, yararlı ve değerli bir yaşamı sürdürmeyi başarabilirler. e, 

Bu "Dördüncü Yol" fikrinin çok eskilere dayandığını söylemiştim. Bildiğim kadarıyla bunun ilk işareti, yaklaşık yirmi beş yüzyıl önce Zerdüşt zamanında, Orta Asya'nın ziraatçi toplulukları; göçebeler ve kuzeyden Turan'lar tarafından tehdit edildiklerinde görülmüştür; o zamanlarda göçebe kabilelerle yerleşik topluluklar arasında uzun süre devam eden büyük bir mücadele vardı. Zerdüşt öğretisinin ana unsurlarından biri yeryüzünü ve ziraati korumak zorunda oluşumuz ve dinin özünü teşkil eden bir hizmet sorumluluğunun varlığıdır ve bu sorumluluk Zerdüşt dininin özüdür. 
Daha sonra, yine bildiğim kadarıyla bu terim, "Dördüncü Yol" olarak ortaya konduğunda, onikinci yüzyılda 


© Orta Asya'da, Buhara'da Abdülkadir Geylani adında bü- 


yük bir öğretmen vardı. O dönemlerde oraya barış ve refah hâkimdi. Semerkant ve Buhara öğrenmenin ve kültürün büyük merkezleri hâline gelmişlerdi. Fakat aynı zamanda, insanların tanımayı reddettikleri kuzeyden gelen bir yıkım | tehdidi de vardı ki, bu yıkım'gerçekten de yetmiş ya da seksen yıl yaşandı. Abdülkadir Geylani bu konuda şöyle diyordu: Bir ruhsal mükemmelleşme yolunu bulmak zorundayız. Kimisi bunu "akıl yoluyla" bulur, çevremizde büyük bir akıl kültürü var ve bu da çok iyi bir şeydir. Digerleri "adama yolu"nu seçer ve özellikle de bir öğretmene bağlanırlar (bu, tıpkı Hindistan'da olduğu gibi o zamanlarda çok güçlenen bir inanç biçimiydi) ve bu tür bir bağlılık ve sevgi de çok güzeldir. Bir de dünyadan "çekilme yolu" -büyük olasılıkla sofunun inzivası- vardır, ancak bu yalnızlık tehlikelidir. İnziva şöhretli olmanın bir yoludur, şöhretse felâket getiren bir şeydir ve bundan kaçınmak zorundayız. "Dördüncü Yol'u izlememiz gerekiyor. Sanıyorum, bu terim ilk kez o zaman kullanılmıştı ve bu "Dördüncü Yol" hizmetin ve çabanın paylaşıldığı bir yol olmalıydı. 

Bir öğretmenin liderliğinde grup çalışması fikrinin kurucusu Abdülkadir Geylani'ydi sanıyorum. Ayrıntılara girmeyeceğim, fakat konu şudur: Abdülkadir Geylani "Dör- 


“ düncü Yol"u kurumlaştırırken, insanlar gittikçe büyüyen 


Tatar tehdidini görmelerine rağmen alıştıkları yaşam. biçiminin tehlikede olduğunu kabul etmek istemiyorlardı. : Sonra, onüçüncü yüzyıl başlarında, Cengiz Han ortaya çıktı. Kendisi belki de dünyanın gelmiş geçmiş en büyük fatihidir. Cengiz Han, tam Abdülkadir Geylani tüm bunlardan bahsettiği sıralarda, Moğol ulusunu yarattı ve 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1220'de Buhara ve Semerkant'ı fethetti. Yüzbinlerce insan 

" öldürüldü, büyük olasılıkla toplam olarak birkaç milyon insan öldürüldü. Şehirler yerle bir edildi. Bu bölgeyi dünyanın en zengin yerlerinden biri yapan sulama sistemi (bin veya iki bin yıl içinde kurulabilen bir sulama sistemiydi bu) tahrip edildi ve daha sonra asla yeniden kurulamadı. 

Tüm bu yakıp yıkmanın ortasında yapılması gereken büyük bir hizmet vardı: İnsanların yaşam biçimlerini yeniden inşa ve restore etmek, bozulan ziraat sistemini yenilemek ve şehirleri yeniden kurmak. Tüm bu işler büyük! ölçüde, Abdülkadir Geylani'nin, bazıları Doğu'da ' "erdem Üs- 

- tatları" olarak da bilinen ve büyük azizler ve öğretmenler olarak ünlenen bir grup müridinin yardımıyla yapıldı. İki ya da üç yüz yıl boyunca bu grup önemli bir rol oynamaya devam etti ve sonunda Orta Asya' da, onsekizinci yüzyılda- ki Rus istilâsına kadar, uzun süre bir barış dönemini inşa etmeyi başardı. 

Gurdjieff de "Dördüncü Yol" terimini hemen hemen aynı fikirle kullanmıştır. Kendisini bir öğretmene adayarak, kendi çabalarıyla, akıl-zihin yolunu araştırarak, sofu-Tuk ve kendini inkâr yoluyla ya da dünyadan inzivaya çekilmek suretiyle kendi ruhsal tekâmül tarzını araştırma 

. olasılığı her fert için açıktır, fakat bir Dördüncü Yol daha vardır ki, bu yol, yapılacak bir hizmet olduğunda ve » ancak o'zaman tümüyle etkindir. 

Gurdjieff'in düşüncelerinin bu son sözlerdeki vurgusu, benim daha önce bahsettiğim noktayla bağlantılıdır, o da şudur: Tıpkı Moğol istilâsı döneminde tüm Orta Asya'da ihtiyaç duyulduğu gibi, belli bir yerde bir hizmetin yerine getirilmesi ihtiyacı doğmuştur. Bir "yolun var oldu-Şunu, bunun sadece dışsal anlamda değil, insanların o zamanlarda istilâ, yıkım ve korkunç boyutlardaki insan kaybı yüzünden tümüyle paramparça olan moral ve güvenlerini tedavi etmek anlamında da, temelde bir “hizmet yolu" olduğunu kabul etmeliyiz. 

Bu yıkım, her zaman Cengiz Han ve Moğol istilâları dönemindeki kadar büyük çaplı olmayabilir. Aynı şey, iki yüzyıl sonra Timurlenk zamanında yine büyük bir tahribat yaşanırken, aynı ustaların yetiştirdiği ustalar tarafından 


- tekrar bir yeniden inşa süreci başlatıldığında da olmuştu. 


O zamanlarda, beniin sözünü ettiğim bu barış çağı resmen başlatılmış oldu. Her şey yaklaşık beş yüz yıl sürdü ve günümüzün sorunlarıyla ilgili olarak buradan çıkaracak pek çok dersimiz olmasına rağmen, bu olay yeterince çalışılma- 


.mış ve anlaşılmamıştır. Bu, tabii ki, bir grup erdemli ve ay- 


dınlanmış insanın büyük bir kriz yaşârurken bir bölgede insanlara yardımcı olmayı başarabilmelerinin biricik örneği değildir. Bu tür olaylar yazılı tarihte birkaç kez tekrarandı. 

Şimdi, tüm bunlar günümüze nasıl uygulanabilir, eğer uygulanabilirlerse? İnsanlar zor bir dönemden -hatta 


© bir kriz döneminden- geçtiğimizi gerçekten de kabul edi- 


yorlar ve yaşamımızın tehdit altında olduğunu görüyorlar. 
Fakat sanıyorum, bütün olarak bizlerin bu gerçeğin yaşanabileceğine inanmayı reddeden Buhara ve Semerkantlı insanlardan pek bir farkımız yok. Onlar da tüm yaşam tarzlarının bir iki yıl içinde yok olacağına ya da böyle toptan ölümlerin mümkün olabileceğine inanmıyorlardı. 

Bugün zor bir dönemden geçtiğimizi biliyoruz, ama bunun, belki bazılarımızın önceden tahmin ettikleri gibi bir yıkım ve tahrip derecesine ulaşmayacağını düşünüyoruz. 
Belki de öyledir, ama değişimlerin insanların kabul etmeyi istediklerinden çok daha büyük olacağına inanmak i için nedenler var. 

Bahsedeceğim değişimlerden biri, yiyecek konusudur, 


© daha sonra bu konuya yine Kionççeğimek Genel olarak bir 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besin kıtlığı periyoduna girdiğimiz kabul ediliyor. Hızlı nüfus artışı ile birlikte, durum çok daha ciddi olacaktır. Fakat yine çoğunlukla tahmin edilmektedir ki, sadece teknoloji musluğunu çevirerek yiyecek üretimimizi istenilen herhângi bir düzeye getirebiliriz. Bu doğru değildir. Ziraatin şu anki yayılımı, büyük ölçüde bir kimya ve mühendislik olayıdır ve olağanüstü denebilecek bir ölçüde petrol ürünlerine bağımlıdır. Suni gübre üretiminin büyük çapta- ki yayılımı ve ziraatin gittikçe artan bir biçimde makineleşmesi neredeyse tümüyle bol ve ucuz bulunan petrol ürünlerine bağımlı kılmıştır. Petrol ürünlerindeki fiyat artışının ve onun ziraatteki yansımasının etkilerini henüz yeni yeni fark etmeye başlıyoruz, fakat bunu sadece bir fiyat sorunu olarak görüyor ve bu çıkmazdan kurtulmak için bir yol , bulmanın mümkün olabileceğini sanıyoruz. 

Fakat gerçek şudur ki, yapmaya teşebbüs ettiğimiz şeyi yapmak durumunda kalırsak -yani yirmi yıl içinde yiyecek üretimini iki katına çıkarmak için dün üst düzey bir Amerikalı devlet adamının da açıkça belirttiği gibi- el altındaki tüm petrol kaynaklarını tüketeceğiz. Gübre elde etmek ya da taşımacılık ve makine gereksinimlerini karşılamak için gerekli olan kaynaklara sahip olmadığımıza göre, bu işin sadece bir teknik olanak sorunu olmadığı şeklinde bir hesap hemen yapılabilir. Çok konuşulan bir diğer olgu da aşırı sürüm nedeniyle toprakta tehdit edici boyutlara ulaşan verimlilik kaybıdır. Ama insanlar bunu görmek istemiyorlar. İtibar sahibi insanlar tarafından -üstelik de, saçmaladıkları kendilerine herhangi bir uzman tarafından söylenebilecekken, büyük olasılıkla özel olarak söylenmiştr de- besin üretimimizi iki katına çıkarmalıyız şeklinde bir ifadenin kullanıldığına tanık olmak ilginçtir. 

Eğer yüzbinlerce insanın açlıktan ölümü ile sonuçlanarak, tahrip gücü yüksek olan bir besin kıtlığı dönemine 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giriyorsak, bu demektir ki, dünya onüçüncü yüzyılda Orta “Asya'da yaşanan krize benzer bir krizi yaşayacaktır fakat bu sadece dünyanın ana toprak parçası olan Asya ile sınırlı olmayıp, tüm dünya bağlamında bir kriz olacaktır. 

İnsanların kendilerini rahatsız eden bir durumun herhangi bir şekilde gözleri önüne serilmesini kabullenmeye itiraz etmeleri tümüyle insana ait bir karakteristiktir. Bu yeni bir şey değildir. İnsan, tüm zamanlarda, gerçeklerle yüz yüze gelmeme ve bir rüya âleiminde yaşamı- 

-nı sürdürme arzusu gibi garip bir zayıflığa sahip olmuştur. Bu, elli yıl önce Batı'ya geldiğinde Gurdjieff'den öğrendiğimiz eh önemli şeylerden biridir. 

Dünya meseleleri ile politik bir bağlamda ilgilenmeye başladığımda, insanların gerçeklerle yüz yüze gelemediklerini görmek benim için yıkıcı etkileri olan bir şok oldu. 
1914-18 savaşından sonra yapılan ilk barış antlaşmalarını izledim ve Yakın ve Orta Doğu'da edindiğim bilgiler gibi, nerede gerçek bir bilgi sahibi olduysam, insanların sadece yeni bir dünya savaşı için formaliteler yazmaktan başka bir şey yapmadıklarını gördüm. Oysa bu insanlar, dünyada ebedi barıştan söz edip duruyorlardı. Böylece, insanlığın karşı karşıya olduğu en büyük sorunlardan birinin; uzlaşmaz gerçeklerle yüz yüze gelmeyi reddetmek ve rahatlatıcı bir teminat verebilecek herhangi birini dinlemeye hazır olmak olduğuna iyice inandım. . 

Fakat tahmin ediyorum ki, buraya gelenlerin çoğu benimle aynı sonuca ulaşarak geldiler. Eminim siz kendiniz de görüyorsunuz ki, insanla ilgili meselelerde kaçınılmaz olarak büyük bir felâkete yol açacak bir durumla karşı katşıyayız ve bundan sağlam çıkabilmek için kendimizi hazırlamamız gerekiyor ya da en azından çocuklarımız ve bizden sonra gelecek olanlar için farklı olabilecek bir şeyler hazırlamak zorundayız. Bu, sağduyulu, ciddi ve düşünen 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her insanın yerine getirmek durumunda olduğu bir hiz- 


mettir ve bizler, hepimiz bu görev karşısında he yapmalı- © 


yız? Günümüzde, büyüme üzerinde, ölçüye tapma üzerinde temellenen bir toplum yapısına sahibiz. Daha büyük olan her şey dahd'iyi olur diye algılanıyor. Gelişme, ölçüdeki artmayla, büyümeyle bir tutuluyor. Hepimiz bunun saçmalığını görmek zorundayız. Bu tümüyle hayali olan gelişme, tüm zamanlar boyunca zararlı olmuştur, ancak günümüzde öldürücü olacaktır. Bunun tersine döndürüleceği; büyüme adına büyümeden, gelişme adına gelişmeden vazgeçileceği, "daha çok" ilkesinden "yeteri kadar" il- 
'kesine dönüleceği, en azla ve gereken kadarıyla tatmin olunacağı koşulları hazırlamak için nasil bir şeyler yapabiliriz? Bu, insanların hazır olmadıkları bir benlik disiplinini 


gerektiren bir şeydir. Çocukluktan beri, daha fazlasını iste- 


mek üzere, eğer becerebiliyorsak daha fazlasını elde etme- 
-nin bir yetenek olduğunu kabul etmek üzere yetiştirildik, İnsan âlmaya muktedirse alır. Bize öğretilen budur. Sadece bütün yetişkinlerin kötü örnekleri tarafından değil, hatta eğitim kurumları tarafından, ahlâki kurallar tarafından da bize öğretilen budur. Hep daha fazlasını kapmak üzere koşullanmış olan bizler, daha azla yetineceğimiz bir yaşam 


biçimine nasıl döneceğiz? Bu konuda konuşmak, insanlara ' 


daha fazlasını kapmaktan vazgeçmek gerektiğini anlatmak yararsızdır açıkçası. İnsanların bunu yapmayı başaramayacaklarını görebiliyoruz kuşkusuz. Kökü çok derinlerde olan, atalarımıza özgü bu "alabilirsek alırız" davranışı -belki çok daha fazlasıdır; belki de bizim hayvan doğamızdan kaynaklanır- ancak kendimizi değiştirirsek yenilebilir. 

, Ve bir başka gerçekle. daha yüz yüze gelmek zorundayız: Zor koşullar sadece dünyada yaşanmıyor, fakat insanların kendileri değişmedikçe, dışarıdan bizlerin ya da bir başkasının yapabileceği herhangi bir şeyle, bu güçlükler 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çözülemez. Ancak insanların büyük çoğunluğu değişme- 


.yecektir ve.değişmeyi istemeyecektir. Bu yüzden değişme- 


yi arzu eden birkaç insarun bir katkısı söz konusu olabilir mi? Onlar bir köşeye çekilip, ancak kendi kendilerine ba- 


P kabilecek kadar küçük bir azınlık değiller mi? 


İşte bürada dördüncü bir yol fikri yine karşımıza çıkıyor. Dördüncü Yol, sadece bir hizmet yolu değil, aynı zamanda bir benlik mükemmelleştirme, bir benlik dönüştürme yoludur da. Hizmet etmek isteyen insanların fedakârlık etme kapasitesine sahip olmaları gerekir. Herkesin gözü üzerindeyken herhangi biri, çok parlak bir şekilde hizmet edebilir. Fakat şu ya da bu görevi, günlük fedakârlıklarla yapmak, üzerimize yüklenilmesine izin vermek, başkalarının bizden çok daha fazla yararlanmasına izin vermek, gururumuzdan, hatta bazen kendimize saygımız- dan vazgeçmek gibi fedakârlıklar çok büyük bir içsel değişimden geçilmeksizin asla yapılamazlar. İnsan bu değişimin şart olduğunu bilmeli ve kendisini bunu gerçekleştir- 


© - meye adamak üzere hazırlamalıdır. Sadece, kendilerini bu 


değişime adayanların "yolun insanları" oldukları söylene- : 


“ bilir. Bu "yol" ister dünyaya sırtını dönüp, kişisel mükem- 


melleşmenin izini süren yol olsun, ister bu dünyada çalışmanın ve hizmetin yolu olan Dördüncü Yol olsun, onu ancak kendilerini değişmeye adayanlar izleyebilirler. Ve özellikle de hizmet etmek istiyorsak, pek çoğumuzun belki de çok zor bir biçimde öğrendiğimiz gibi, olduğumuz gibi kalmaya devam ettikçe bu hizmeti gerçekleştiremeyeceğimizi bilmemiz gerekiyor. Değişmek zorundayız. 
Bu nedenle, Dördüncü Yol'un temel öğesi, nasıl değişileceğinin öğretimi, yani insanlar için kendilerini değiştirebilecekleri koşullar yaratarak, gereken usul bilgisini vermektir. Eğer bir görev varsa -dünyada pratikte üstlenilme- 


:si gereken bir görev varsa- her şeyden önce kişinin istenen 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yetilere sahip olması gerekmektedir. İnsan işinin ehli olmalıdır; sadece iyi niyet yeterli değildir. Tıpkı Ubeydullah Şah'ın onbeşinci yüzyılda Transoksanya'da tahrip olan zi- 
"rai sistemi restore edişi gibi, tam bir ziraat bilgisi temeline sahip olunmadıkça, ziraati düzeltmek imkânsızdır. Ubeydullah Şah en büyük üstatlardan biriydi. Gençliğini tümüyle kendi ruhsal tekâmülüne ve kendi egosunu yenmeye adadığı hâlde, ziraatin bozulan sulama sisteminden dolayı yeniden eski hâline getirilmesi ihtiyacının ortaya çıktığını gördüğünde, kendisini artık sulama sistemlerinin nasıl kalkındırılabileceği üzerinde çalışmaya adamıştı. Sonuç olarak büyük bir yiyecek kıtlığı yaşanırken, milyonlarca olmasa da, yüzbinlerce insanın hayatını kurtarmayı başarmuştı. 

Hizmet edebilmek için kişinin olması gereken ilk şey budur: pratik bir insan olmak. Ayrıca, insan kendisi bir şey olma arzusunu yenmelidir, çünki bu arzu bizi diğer insanlarla çatışmaya sürükleyen bir şeydir. Şu ya da bu şekilde parlama ihtiyacını kendimizden uzaklaştırmalı, bir şey olma arzisundan, görünen bir başarıdan dolayı takdir edilme özleminden kurtulmalıyız. Başka insanları hoşgörmeyi, -sadece dışsal olarak değil, kendi doğrularımızı empoze etmeye kalkışmayıp onları oldukları gibi görmeyi deneyerek- tümüyle hoşgörmeyi başarmalıyız. 


Tüm bunlar kolay değildir. Fakat bunlar Dördüncü 


Yol'un yoltuları tarafından daima bilindiler ve şimdi buradan da Dördüncü Yol'un okulları kavramına, bu bilgilerin insanlara verildiği, kişilerin kendi hata ve kusurlarından nasıl kurtulacaklarının, güçlerini nasıl geliştirebilecekleri- nin, hizmet eylemi içinde nasıl dâha etkin olabileceklerinin öğretildiği okullar kavramına geliyoruz. Dördüncü Yol okullarının çarpıcı olan tarafı budur. Bu konuyu, bahsetti- 


gim şeyi kanıtlamak için buraya aldım, çünki Orta Asya' 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nın bu erdem üstatlarının tüm bunları nasıl öğrettiklerine, hangi metotları kullandıklarına -insanlardaki güçlerin geliştirilmesini, öğretmenlik yetenekleriyle nasıl birleştirdiklerine ve insanlara kendi zayıflıklarını ve egolarını aşma- 


.nın yolunu bulmakta nasıl yardımcı olduklarına- dair fazlasıyla bilgiye sahibiz şu an. Bu bilgi, Ruslar Orta Asya'yı 


istilâ ettikten sonra da, büyük bir şans eseri olarak korunabildi ve üstatlar bu yüzyılın başlangıcına kadar öğretimlerini sürdürdüler. i 

Son yüzyılın sonlarıyla, bu yüzyılın başlarında Orta 


© Asya'ya gidip, bu öğretinin kalıntılarını bulmayı ve sadece 


bu öğretiyle değil, insarilarla ilişki kurmayı da başarabilen Gurdjieff'e çok şey borçluyuz. Ben bu Dördüncü Yol kavramıyla ilk kez 1923'de Fransa'da Gurdjieff'le birlikte oldu- 


. ğum bir sırada tanıştım. Kendisi bana o zaman -yani tam 


elli bir yıl önce- dünyada ortaya çıkacak yeni bir duruma hazırlanma gereğinden bahsetmişti. Bir başka dünya savaşının kaçınılmaz olduğunu; sosyal bir çöküş yaşanacağını; geçmişte yapıldığı gibi buna hazırlanmanın şart olduğunu; ve bunun, kendisinin yüklenmek zorunluluğunu hissettiği bir misyon olduğunu anlattı bana, Fakat onun öyle bir hayatı oldu ki, yapmak üzere yola çıktığı hiçbir şeyi hiçbir zaman başaramadı. Onun yolunu izlemek başkalarına düşüyor artık ve ben şimdi burada bu nedenle bulunuyorum, bu nedenle sizlerle konuşuyorum. , 

Önümüzde bizi bekleyen görev'nedir? Size bahsetmek istediğim görev nedir? 

Günümüzde büyük kurumlar üzerinde temellenen bir kültürümüz var. Bu, esasta bir ekonomik kültürdür ve daha önce de söylediğim gibi, büyük kuruluşlara ihtiyaç duyan ve onları destekleyen bir büyüme ve yayılma kültürüdür. Fakat kaynak sınırlılığından ötürü büyümenin artık pek de kolay olmadığı zamanlarda, büyük kuruluşlar, tıpkı günümüzdeki sıkıntılarına tanık olduğumuz gibi, birtakına sorunlarla karşılaşırlar. i , 
Aynı zamanda bir büyük şehir kültüründe yaşıyoruz. 
Dünyada, milyonlarca sakini olan büyük şehirler var; bu dünya tarihinde yeni olan bir şeydir. Geçmişin Roma ve “ Babil gibi büyük şehirleri bile, bugünkü modem şehirlere oranla çok daha küçüktüler. Böylesine büyük şehirler Vârlıklarını ancak taşımacılık sistemleriyle sürdürebilirler. Ancak taşımacılık, buhar makinesinin ve hemen arkasından da iç yakımlı makinenin icadıyla kolaylaştığında, yiyecek ve malların büyük şehirlere ve bu şehirlerden dışarıya ta- 


şınması, tıpkı günümüzdeki gibi, mümkün olabilmiştir. , 


Tüm bu işler büyük ölçekli organizasyonları gerektirirler ve bu organizasyonlar (bugün) tüm dünyada sorunlarla 


karşılaşıyorlar ve gelecekte çok daha kötü sorunlarla 'karşı- 


laşacaklar. N > 

» Bu yüzden bizleri bekleyen görev bu kargaşanın içinden ne tür bir toplumun ortaya çıkabileceğini anlamaktır. Geçen yıl bu konudan ilk kez bahsettiğimde, günümüz “toplumunu, dev kuruluşları, Cretaceous döneminin büyük sürüngenlerini andıran bir dinozor kültürüyle karşılaştırmuştım. Günümüzün büyüme iklimi, büyük kuruluşların 


yaşaması için nasıl elverişli ise, o zamanın iklimi de bu ko- 


"ca sürüngenlerin serpilip gelişmeleri için öylesine elveriş- 


liydi. Yine de, onlarla karşılaştırılamayacak kadar büyük - 


bir değişime uyum: sağlama güçleri olan ve en elverişsiz “ koşullarda bile yaşamlarını sürdürebilen memeliler, bu sürüngenlerin yerlerini aldılar. , ei 
Birisinin bugün bana söylediği gibi, dinozorları öldürenler antiloplar değildi. Ve eski toplumla çatışmaya girmek ya da onu öldürerek yerine geçmeye teşebbüs etmek yeni toplumun işi olmayacaktır. Eski toplum, büyüme artık imkânsız hâle geldiğinde kendiliğinden ölecektir. Onun 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yerini alacak olan toplumsa, daha büyük bir oranda mer- 
- keziyetçilikten uzaklaşmış, tarımı insan yaşamındaki doğ- 


ru yerine oturtmayı başarabilmiş bir toplum olacaktır. 
Üyelerine dolu ve zengin bir yaşam sağlamak için yeterince çeşitlenmiş etkinliklere sahip olan, çok daha küçük çaplı topluluklar ortaya çıkacaktır ve bunlar büyük ölçekli teknolojiye, en azından günümüzde olduğu kadar bağımlı olmayacaklardır. Belki biraz daha ileri gidilerek, insanlar yeterince akıllıca davranabilirlerse, bugünkü ölçeğin küçültülmesi için de herhangi bir neden olmadığı söylenebilir. 
Kuşku duyulmadan söylenebilecek tek şey, ölçeğin asla iki 


. katına çıkarılamayacağıdır. Bunun hiçbir yolu yoktur. Bu 


kesin. Bu yüzden de bu, eski toplumla yeni toplum arasındaki bir çelişki sorunu olmaktan ziyade, yaşama kabiliyeti olan, önümüzdeki yüz ya da iki yüzyıllık sürede dünyada var olacak yeni koşullarda yaşamayı başarabilecek olan bir toplumuri doğuşu meselesidir... ' 
Şu arda dünyanin her yerinde insanlar sizlere bahsettiğim bu konüları düşünüyorlar. Pek çok değişik ülkede, 


toprağa dönme ve büyük ölçekli mekanizasyon ve endüst- - .riden uzaklaşma fikrinden yola çıkarak, onbinlerce küçük 


topluluk kuruluyor. İnsan bu topluluklara baktığında ma- ' 


,dalyonun öbür yüzünü de görüyor, neredeyse hiç değiş- 


meyen bir başarısızlık. Bu topluluklar çok kısa bir süre yaşayıp, başarısızlığa mahküm oluyorlar; içlerinden çok azı : ayakta kalmayı başarıyor. - . 

© — Peki niçin? Fikirler güzel, insanlarda bir kendilerini . 
adama duygusu var. Fakat genelde iki hata yapılıyor. Birinci hata, insanın teknolojinin toptan yokluğunda da başarabileceğini sanması, modern dünyaya sirtıni dönüp, Gan- 


-di ya da Tolstoy'un modelini doğal olarak yaşayabileceğini" 


düşünmesidir. Bu olanaksızdır. İnsan bizimki kadar kalabalık bir düh yayla, var olan bilgiyi reddederek başa çıka-- 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“ maz. Bu yüzden yeni ile eski arasında, bazı insanların ara- 


yış içinde oldukları bu ayrım yapılamaz. 
Çok daha ciddi olan diğer bir yanlışlık ise, bir toplu- 


Tukta yaşamanın psikolojik zorluklarının daima küçümsen- : 


mesidir. Topluluğun kuruluşunda yaşanan coşku devam etmez. Ya çok fazla başarı ya da çok fazla yenilgi vardır. 
Bü topluluklar, çoğunlukla liderlik kapasitesi olan, insanlara ilham verme özelliklerine sahip bir bireye bağlı olurlar, fakat bu kişi aynı zamanda tahakküm etmek isteyen ya “da tahakküm etme eğilimine engel olmayan biriyse, o Zaman yine olanaksız durumlar ortaya çıkar. : , 

Bu yüzden, bu sorunları çözmek ve bir tür Yeni Çağ toplumu yaratmak için tüm dünyada harcanan çabalar -temelde usul bilgisinin eksikliğinden, salt teknik usul bilgisinin değil, psikolojik ve ruhsal usul bilgisinin de eksikliğinden dolayı- son derece başarısız kalmaya mahkümdurlar. 
ve bu gerçekle yüz yüze gelmek zorundayız. İşte burada yine Dördüncü Yol fikrine geliyoruz. 

Dördüncü Yol içle dışı birbirine bağlar: Dışsal hizmetle içsel dönüşümü birleştirir. İnsanlara kendilerini değiştirme olanağı sunar. Çünki en azından bir kendilerini mü- 

© kemmelleştirme ve dönüştürme sürecini yaşayamayanlar, bir tehdit altında olmadıkça ya da kendilerine bir ödül vaat edilmedikçe birarada etkin bir biçimde çalışmayı beceremezler. Ne kadar istekli olurlarsa olsunlar, katıksız bir hizmet eylemini gerektiği biçimde birarada yürütmeyi başaramazlar. Bu bilgi mutlaka göz önünde tutulmalıdır. İşte bu yüzden "kendi üzerinde çalışmak" diye ifade edilen eylemin insanlara öğretildiği okullar mevcuttur. Fakat bu Dördüncü Yol okulları bir görevin yerine getirilmesi için düzenlenmişlerdir. Daha başka bir geçerlilik alanına sahip değillerdir. Sadece bilgi iletmek ya da insanlara kendilerini mükemmelleştirmeleri için bireysel olanaklar tanımak üzere va i 
Ri Ni Ea e aeiçin nedeni mutlak yapılacak Gelecekte ihtiyaç duyulacak toplum ya ve bu toplumun nasıl işleyeceğini göüizmme li pimizin önünde bizleri bekleyen bir hizmet olduğunu anlamâk için yukarıdan herhangi bir ilham almak gerekmiyor sanırım. Benim tahminlerime göre, bu toplumun büyük ölçekli teknolojiye ve büyük kuruluşlara, günümüz toplumundan çok daha az bağımlı ünitelerden oluşan, merkeziyetçilikten çok daha fazla uzaklaşmış bir toplum olacağına kuşku yok. Fakat bu toplum, tüm bunlara sırtını çeviren bir toplum da olmayacak. Bunların birarada var olabilmeleri için uzun bir süre gerekecek. Fakat bu yeni toplumlar, sadece kendi varlıklarını sürdürme ae vermeyecekler ya da sadece gelecek için hazırlanmakla ilgilenmeyecekler. Besin üretiminin canlandırılması amacıy- e işi doğal bir zemin üzerine oturtmak, bu olamaz kei çok daha belirleyici bir görev olacaktır sanıyo-Petrol ürünlerine günümüzdeki bağımlılık lup, toprakla ilgilenmek ve besin irene, şu Mİ duğumuz bilgilerle mümkündür. Doğal metotlarla bugü > kü yöntemlerle elde edilenden çok daha fazla besin üretle” bilir, ama bu çok daha büyük çapta emek içeren bir besin üretimi demektir. Bir sanayi toplumu için gereken besini 


.makineleşme sayesinde, nüfusun sadece yüzde beş gibi 


küçük bir kısmının ürettiği, geri kalan yüzde doksan beşin 


© şehirlere doluşup, sefil bir yaşam sürdüğü bugünkü koşul- 


lar yerine, insanları daha büyük bir yoğunlu in ü 

timi için çalışmaya Ke e e mek rini kâr bir yaşama hem de daha kaliteli besinlere kavuşturmak mümkündür. Tabii bugün yapılan aynı yanlışı yapmamak olayı dayanılmaz biçimde kasvetli bir hâle getirmemek şartıyla. Ve, evet! Ziraat dayanılmaz bir biçimde sıkıcı olmaya başladı ve topraktan kaçışın esas nedeni bu. Yiyecek üretimini çekici bir hâle getirmek için, bu işi başka ilgi alanları- 


na da sahip olan topluluklar üstlenmelidir. İşte bu yüzden | 


bu doğrultuda bir deneme yapmayı öneriyoruz. 

Başkanı olduğum enstitüde (*) uzun yıllardır -aslında son savaşın sonlarından beri- dünyadaki çeşitli dinleri ve ruhsal akımları araştırıyor, izlenilen usulleri, metotları in- 

. celiyoruz. Temelde Gurdjieff vasıtasıyla ve benim Orta Asya'daki okullarla temaslarım sayesinde öğrendiğimiz yöntemlere, Ortâ Asya'nın erdemine her geçen gün biraz daha fazla bağlanıyoruz. Burada, Londra'da Kingston'daki deneyimlerimizle dört yıl önce Gloucestershire, Sherborne'da bir okul kurduk. Bu okulun amacı; kendileri üzerinde nasıl çalışacaklarını öğrenmek isteyen insanları hazırlamaktır. 


Biz bu insanları "yeni toplumun adayları" olarak adlandırı- 


oruz. 
i Eğri ve doğrularına rağmen, bu çalışma -benim kişisel olarak tahmin ettiğimden çok daha iyi sonuçlar- son derece umut verici sonuçlar ortaya çıkardı, şu anda bu deneyimden geçmiş birkaç yüz insan var ve bu çalışma devam edecek. Fakat bu, bu deneyin sadece ilk bölümüdür, çünki sadece insanlara kendi benlik mükemmelliklerine ulaşmak için nasıl bir çalışmanın mümkün olabileceğini ve bir "grup şuurluluğu"nun ya da "ortak bir hedefe yönelik, grup çalışması"na ait bir bütünlük duygusunun nasıl geliş-. 
tirilebileceğini öğretmeye yoğunlaşmıştır. Bunun mümkün “ olduğunu söyleyebilirim, bunu deneyimimizle kanıtlayarak gösterdik. 


Daha önce sözünü ettiğim ilkeleri esas alan bir "çalı- 


şan toplum"a ulaşıp ulaşamayacağımızı görmek için kendimizi daha ileri bir hedefe ayarladık. Ve şu anda size bun- 


İsefe ve Bilimler Enstitüsü. 


: © DÖRDÜNCÜ YOL dan bahsedebilecek durumdayım. Çünki kısa süre önce, Washington D.C.'deri yaklaşık altmış mil uzaklıkta, West Virginia'da (*) büyük bir arazi satın almak üzere bir anlaşma yapmak amacıyla Amerika'ya gittim, döneli daha birkaç gün oldu. Bu toprak gelişmek için çok şey Vaat ediyor ve daha fazla toprak kazanma olasılığı da söz konusu. Allahtan, bu arazide epeyce bina var da, yeni binalar inşa etmek için vakit kaybetmeyeceğiz. Önümüzdeki Ocak'ta Giloucestershire'daki okulumuz gibi bir okulla, oradaki çalışmalarımıza da başlayabileceğimizi umuyoruz... 

Yine umut ediyoruz ki, büyük ölçüde kendi kendine yeten, sekiz yüz bin insanı hedefleyen bir toplum yaratma .çalışmalarına başlayabiliriz. Daima belli bir optimum ya da istenilebilecek bir ölçü vardır. Bir Dördüncü Yol okulu için, insan sayısı yüzü aşmamalıdır, çünki kişisel ilişki ihtiyacı çok yoğundur. Benzer şekilde, bir toplum için, herkesin kendi ilgi alanına hitap eden işleri içeren bir çeşitliliğe gerek duyulduğundan dolayı, daha büyük bir insan sayısına ihtiyaç vardır. Ve tabit ki, aileler birarada yaşayıp çalı- 


> şabilecekleri gibi ikamet etmelidirler. 


Şimdi burada "Bu tür toplumları hayata geçirebilmek için gereken bilgi nereden edinilecektir?" sorusuyla karşılaşıyorum. Bu; benim çok fazla deneyimim olduğunu söyleyebileceğim bir şey değil. Ben daha çok bu çalışmanın psikolojik ve ruhsal tarafıyla ilgilendim, bu yüzden eski bir dostum olan Dr. Schumacher -kendisinin Küçük Güzeldir adlı kitabını okuyanlarınız olabilir- tarafından yürütülen değerli çabalardan ve diğerlerine kıyasla daha küçük çaplı toplulukların, kendi kendilerine yetebilmelerini sağlamak amacıyla, şimdilerde oldukça çarpıcı sonuçlar elde etmeyi başardığı ara teknoloji ile yaptığı çalışmadan haberdar ol- 


©) Claymont Sürekli Eğitim Okulu (Claymont School for Continuous Education) Ekim 1975'te D. Pierre Elliot'un başkanlığında eğitim-öğretimine resmen başladı. J.G. Bennett Aralık 1974'te öldü. 


133 


YENİ ÇAĞ TOPLULUĞUNUN İHTİYAÇLARI 


duğumda kendisine çok büyük'minnet duydum. 
Kendisinin bana bugün anlattığı, Amerika'da yapılan bir deneyle ilgili tek bir örnek vereceğim şimdi size. Massachusetts'de, balıkların kendileri için besin kaynağı olabilecek bir yiyecek türü üreten Dr. Todd'un adını duymuş olabilirsiniz. Bu konu, benim ilgimi özel olarak çekti, çünki . West Virginia, Claymont Court'daki yeni yerimizde büyük su kaynaklarımız var ve bu kaynaklarımızın su debisi de oldukça yüksek. Ben ilk başta, balıkçılık türü bir şeyler üretmeyi başarabileceğimizi umuyorum, ama balıkları nasıl beslememiz gerektiğini bilmiyordum. Dr. Todd'un deneyi, normal üreme hızlarını yaklaşık olarak otuz ya da kırk katı bir üretim hızıyla plankton veya deniz yosunu üretebilmek için, güneş ışığını depolamak ve yüksek bir ısı derecesini sürekli korumak amacıyla üzeri kubbeli bir havuz inşa etmekten ibaretti. Bu tür bir teknoloji, bizim için 


çok ilgi çekicidir... ve zirai üretim biçimimizi değiştirme © 


sırrının büyük bir parçasıdır, ki böylece büyük ölçekli mekanizasyona bağımlı olmayan, ama aynı zamanda günümüzdekinden daha az etkin de olmayan bir zirai üretim 


tarzının anahtarıdır. Umuyoruz, bu yönde bir araştırma ve , 


kalkınma için gereken şeyleri yapabiliriz. Fakat insanların birbirleriyle paylaşmak istedikleri bu metotlara sahip oldüğumuz yerlerde bile, yine insan problemi ile karşı karşıya geliriz. Her şeyin ötesinde bu gerçekle yüz yüze gelmek zorundayız. 

İnsanlar değişmedikçe dünya değişmeyecektir. Ve insanlar değişme gereğini hissetmedikçe değişmeyeceklerdir. Örneklerimiz var: Son savaşı anımsayacak kâdar yaşlı olanlarımız ve ilk savaşı anımsayanlarımız, o gerçekten korkunç, tümüyle anlamsız koşullarda insanlara neler olduğunu da anımsayacaklardır. Disiplinin bilinen formlarının kaybı, insanların oldukça yeni bir ilişki türünü geliştir- 
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. melerine neden oldu: Ön cephede herkes birbiriyle kardeş 


gibiydi. Ve insanlarda bir dostluk ve paylaşmaya hazır olma hâli hâkimdi. ” 

Savaş bittiğinde, Londra'nın bombardımanından sonra "Birbirimize beslediğimiz bu iyi niyet duygusunu en * azından, savaş öncesindeki o boğaz boğaza hayata yeniden saplanmaktan kaçınmaya yetecek kadar olsun koruyamaz muyız?" diye dua ederdim. Fakat on iki ay içinde her şey eskiye dönmüştü. Bizler hepimiz yine eski tamahkârlığımıza dönmüştük. Güçlüsü, zayıfı, zengini, yoksulu, herii insan yaşamını karakterize eden tam bir bencillik içineydi. Ni i 

İnsan bu deneyimden sonra umutsuzluğa kapılıp, "Ne yapılabilir ki? Bu ırk yaşamayı hak etmiyor." diyebilir. Fakat hayır, hak ediyor. Bu ırk çok güzel şeylere de sahip ve onun yazgısında dünyaya çok yüksek bir amaç için gel- 


,miş olmak var. Bu yerküreyi büyük bir kader bekliyor ve 


insan bu kaderin nüvesini oluşturuyor. İnsan şu an tekâmülünün daha ilk basamaklarında. O daha çok küçük bir derecede insanlaştı aslında ve bu dünyada sayıca çok az - gerçek insan var. Ama yine de bu büyük yazgı gerçekleşe- 


“cek. Bu yüzden hayatta kalmak zorundayız. Bu yüzden ile- 


riye doğru bir adım daha atmak zorundayız. Tek gerçek 

ilerleme budur. Gerçek olan tek ilerleme, hayvan değil, insan olmaya doğru atılan adımdır. Bu yüzden, insanlara gü- 

Ni verilmelidir. Ve bu, bence, tüm görevlerin en önemlisiir. 

Sadece yaşama şansı olan bir topluluğun oluşturulabileceğini, insanların ilginç ve çeşitlenmiş bir yaşamları olduğu için birbirlerini hoşgörmeyi ve birarada yaşamayı başarabileceklerini, büyük şehirlerin ve diğerlerinin hâkimiyetinden kurtulabileceklerini göstermek yeterli değildir. 
Bunların da ötesinde, insanlara -hepimize- güven vermek, 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© kendisiyle işbirliği içine girebileceğimiz, bize yardım 


eden, insanlığın geleceği ile ilgilenen, her ne olursa ol ' 


sun insana olan. umudunu hiç yitirmeyen ve aslında şu anda da çalışmakta olan bir "yüksek gücün", bir tuhsal gücün var olduğunun güvencesini vermek şarttır. Sanıyorum her şeyin anahtarı budur: Bu inancın içimizde köklenmesi gerek, çünki inanç iletişim kurar; inanç yayilır. İnsan ruhsal bir gücün varlığına inancını yitirirse, umudunu da yitirir. Ne zaman ki bu inanç geri gelir ve insanlar bu güce inandıklarını kendi yaşamlarıyla gösterirler, o zaman umut sadece onlar için değil, daha başka pek çok insan için de geri gelir. Benim görebildiğim görev budur. ' 


5 


SORULARIN CEVAPLARI 


İnsanın egoizmi ve bencilliği; doğum oranından da, sağlık bilgisinin süresi uzatılan yaşam üzerindeki etkisinden de daha önemlidir. Çok daha iyisini yapabiliriz. Bu konudaki sorunuza cevap vermekte zorlanıyorum, çünki insan ne zaman "görev"den ve "meli, malı"dan bahsetse, 


kendisine daima "İnsan ne yapabilir?" diye sormalıdır sanı- 


yorum: Sizlere bahsetmekte olduğum şeyler, benim ve arkadaşlarımın yapabildikleri ve yapacakları tüm şeylerdir. 
Fakat bana "Dünyadaki doğum oranını azaltmak bir görev 


midir?" diye soracak olursanız, size "Kimin görevi?" deme- ' 


liyim. Gidip insanlara doğum oranını azaltmalarını mı söy- 
- leyeceksiniz, bunu onlar için mümkün kılacak bir şey söylemeden, öyle yapmalarını mı bekleyeceksiniz? Çok güç olacak bir dönemden geçeceğimizi düşünüyorum, çünki doğum orani önemli bir ölçüde 'azalmayacak ve açlıktan kaynaklanan ölümleri yaşayan büyük bir nüfusa sahip olacağız. Sanıyorum bu kaçınılmazdır ve önümüzdeki yirmi beş yılda açlıktan yüz milyonlarca insanın öleceği gerçeği 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ile karşı karşıya gelmek zorundayız. O zaman bu durumu değiştirmek için bu durumun kendisi bir baskı unsuru yaratacaktır. - 

Nüfusun azalmasının daha başka bir biçimde gerçekleşebileceğini tahmin edemiyorum, çünki insanlar kendilerine ne yapmaları gerektiği söylendiğinde buna tepki vermeyeceklerdir. Hatta siz ve ben de bunu yapmayız; bu ko- 


" nuda dürüst olalım. Bizlere nasıl yaşamamız gerektiği öğ- 


retildi. Kendimize bakacak olursak, elimizin altındaki kay- 


“ nakları tüm dünyanın ihtiyaçları ile boy ölçüşebilecek 


oranlarda tüketmiyor muyuz? Hayatta kalabilmek için bu 


© dünyadaki herkes tarafından yapılması gereken bir kendi- 


ni sınırlama eyleminin derecelerini kendi üzerimizde sınıyor muyuz? Hayır. Bunu çok az insan yapıyor. Yapmaları gereken şeyi yapabilen çok az insan var; bu yüzden biz 


“kendi görevimizi başaramazken, başkalarına görevlerinin » he olduğunu söylemeye nasıl cüret edebiliriz? Sanıyorum 


bu, yüz yüze gelmek zorunda olduğumuz bir gerçektir. 
Bunun "benzeri görülmemiş bir durum" olup olmadıği hakkındaki ilk sorunuza gelince evet, sanıyorum öyledir. Bu, zamanla bağlantılıdır ve o da bir başka konudur diye düşünüyorum, Tarihte ilk kez, bir insanın yaşam süresi içinde sosyal çevresinde tam bir değişime tanık olduğu hızlandırılmış bir değişim aşamasına ulaşmış bulunuyoruz. Dünya, benim anımsayabildiğim 1914 öncesinden, tanınmayacak derecede çok değişti bugün. Bu, bu anlamda, daha önce benzeri görülmemiş bir durumdur. Daha 


, önce rastlanmamış bir diğer şeyse, durumun bütünselliği- 


dir. Artık yöresel değildir bu drum. Daha önce hiç böyle bir şey olmadı. Ve bu yüzden insan kendi kendine, nasıl oldu da böyle bir zamanda yaşıyoruz diye sormalıdır. Bu kendi içinde en ilginç ve en önemli olan bir konudur. "Zamanımızı", bu şimdiki zamanı ve bu bir ya da iki yüzyıllık 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periyodu, yazılı tarihin diğer kısımlarından daha farklı hâle getiren şey nedir? , , 

- Fakat bu farklı bir şeydir. Ve bu benim emin olduğum bir şeydir, bunun niçin böyle olduğunu, niçin şimdiye dek hiç rastlanmamış bir şeyle karşı karşıya olduğumuzu anlayabildiğimden eminim. Ve artık geçmişe doğru bakıp da; bir bölgedeki sorunun, bir diğerindeki göreceli denge sayesinde geçiştirilebileceğini söyleyemeyiz. Dünya artık böyle değildir. * 


.. Çin hakkında dikkati çeken şey, ziraatinin çok daha doğal ve etkin oluşudur. Çin -bu kocaman nüfusuna rağmen ABD'den büyük olmayan bir ülkede, ABD'dekinin dört katı kadar bir nüfus yaşamaktadır- dünyanın diğer yerlerindekinden çok daha büyük bir oranda doğal besin üretmeyi becerebiliyor. Bu bir başarıdır. Ve tabit ki, çok büyük bir oranda merkeziyetçilikten uzaklaşma da söz konusudur. Kırsal kesimdeki topluluklar, bizim gibi, sahip oldukları topraktan kaçmalarına yol açacak bir yaşam biçimi sürdürmüyorlar. Fakat biz kendi sorumuzla uğraşıyoruz. Dünyanın diğer kısımlarının yaşadığı sorunlardan Çin'in muaf tutulacağını söylemek istiyorsanız, bilemiyorum. il 

Bazıları buna inanıyorlar, fakat ben bilmiyorum. B nim bildiğim, önümüzde bir görev olduğu ve beni ilgilendiren tek şeyin bu görev olduğudur. i 

Dünyanın pek çok yerinde küçük topluluklar var. 
Köyler oralarda ve bu, onları bir koruma meselesidir. Büyüme ve yayılmanın arzu edilen şeyler olduğunu farz ediyoruz ve kalkınmakta olan ülkeleri, bir şekilde, geri kalmış ülkeler olarak adlandırıyoruz, çünki onlar kaynaklarını, dünyanın geri kalan kısımlarında olduğu kadar çok tüketmiyorlar ve aynı hızla büyümüyorlar. Sanıyorum bilmeleri 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gereken şey, her şeyin ötesinde, metotlardır. Şimdilerde büyük yoğunlukla yapılan bu ara teknoloji çalışması diğer ülkelerde, özellikle de gelişmekte olan ülkelerde yararlı sonuçlar vermeye başladı. li 

Yapabileceğimiz şeyi yapabiliriz. Ben, önümde beni bekleyen bir deneye başlama olasılığını görebiliyorum şimdi. Eğer işlerse, bir model olabilir bu ve bundan öğreneçeğimiz derslerle insanları eğitebilirsek -bunu özellikle vurguluyorum, çünki eğitilmemiş ve hazırlanmamış olan insanlar bu işi başaramazlar- herkes için geçerli olacaklardır. Temel eğitim olmadan, küçük ölçekli teknolojiye ait her çeşit teknolojik fikirle bir topluluk oluşturmaya kalkıştığımızda, başarısızlık kaçınılmazdır. Bu yüzden, bunun yayılabilme hızı, hangi sayıda insanın bu eğitimden geçmek istediğine ve hangi luzla yetiştirilebileceklerine bağlıdıx, çünki insanlara yardımcı olmak da fazlasıyla deneyim gerektiren bir şeydir ve insanları gerekli olan deneyimle birlikte, çalışmak üzere biraraya getirmek uzün yıllar alır. 
İnsan buna, şu şekilde bakmalıdır: Dünyadaki her büyük değişim, küçük bir değişimle başlamıştır. Gerçekten de iyi olan hiçbir şey, büyük olarak başlamamıştır. Bir şey iyi olduğu için, onu çabucak ve büyük bir ölçekte yapmanın daha iyi olacağını düşünmek büyük bir hatadır. 

İnsanlar diyeceklerdir ki, "Fakat niçin? Eğer her şey bu kadar acilse, bu kadar vahim bir durum yaşanacaksa, niçin daha büyük kaynakları seferber etmeyelim?" Cevap şudur: Ölçü kendi içinde bir engel teşkil eder. Doğal gelişimden daha hızlı hareket edemezsiniz. N 

... Gebelik süresini değiştirebilme olasılığının olduğunu ve bir kadının çocuğunu on ay yerine, iki haftada dün- . 
yaya getireceğini düşünelim. Bunun gerçekten de ileriye doğru atılmış büyük bir adım olacağını düşünür müyüz? 
Daha pek çok değişim, daha pek çok risk yaşanacaktır. 
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Eğer hiç kimsenin hayalini bile kuramayacağı bu şey gerçekleşmek zorundaysa, daha pek çok canavar üretilecektir. 
Ve biz yine de diğer şeyleri çok hızlı yapmaya çalışiyoruz ve gerçekten de canavarlar üretiyoruz. Gelişmenin doğal bir huzı vardır ve insan sabırlı olmalıdır. Dünyaya daha büyük bir zaman ölçeğinden bakabilmeyi öğrenmek zorun- 


dayız. Bakmak zorunda olduğumuz zaman, belki de kendi 


yaşam süremizin dışındaki zamanlardır. . 

Dünyaya önümüzdeki beş yüz yıl içinde bakmalıyız ve dünyada, bu yerküre üzerinde günümüzdekinden daha iyi bir insanlığın var olup olmayacağını görmeye çalışmalıyız. Eğer bu olabilirse, bizim de bu geleceğe küçük bir katkımız olabilirse, o zaman yaşamlarımızın bir anlamı olacaktır. Eğer çok şeyi çok hızlı yapmaya kalkarsak çanavarlar üretiriz. Bunu kabul etmek çok zor olabilir, ama ancak gerçek bir dönüşümün kanunlarını göremediğimizde yaşarsınız bu zorluğu. Ani ve çabuk bir dönüşümden bahsediliyor elbette. Bu da doğru değildir. Her şeyin gerçekleşmesi için kendi zamanına ihtiyaç vardır. 


di İnsan bu dünyaya nedensiz gelmedi. O, çok uzun 


ve zorlu bir hazırlık sürecini gerektiren olağanüstü bir başarının ürünüdür. İnsan üzerindeki bu çalışma henüz tamamlanmadı. Yeryüzünde kendisi üzerinde yapılan bu deney başarısızlığa uğrarsa, oldukça büyük çaplı bir kozmik felâket yaşanabilir ve işte bu yüzden, bu deneyin iflâsına engel olmak için -insan hayatta Kalmayı hak ettiği . için değil, kendisine gerçekten de ihtiyaç duyulduğu için büyük çaba harcanıyor. 


. İnsanı ne kadar eleştirirsek eleştirelim, insan olmanın , 


çok zor bir şey olduğunu idrak etmek zorundayız. İnsanlar bunu gerçekten kavrayamıyorlar. Gerçek anlamıyla, insan olmak fazlasıyla zordur. Bize, gerekli olan güçler, yaratıcı 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. güçler verilmiştir, fakat bunlar korkunç derecede tehlikeli- 
"dirler. İnsan yine, kendisine gerekli olan ama.son derece tehlikeli de olabilen bir özgürlüğe sahiptir ve insan ırkına karşı düşmanca ya da olumsuz bir yaklaşım geliştirmek doğru değildir. Yüce güçlerin böyle bir kini yok, bizim de 

, olmamalıdır. Tersine, neredeyse imkânsız bir yazgıyı gerçekleştirmeye çabalayan bu mücadeleci yaratığa karşı, büyük bir şefkat, büyük bir sevgi göstermeliyiz. Düşmanca 

. hisler beslememeliyiz. Kibrimize, bencilliğimize rağmen, dünya üzerinde sürüp giden bu mücadelenin içindeyiz. 
Pek çok insan, kendi yaşamından daha iyi bir şeyler ortaya 


- © çıkarmaya çabalıyor. İnsanlığa büyük bir şefkat besleme- 


dikçe, bu dünyadaki görevimizi yerine getiremeyiz. 

Devremizdeki insanlara karşı göstereceğimiz herhangi bir düşmanca his, herhangi bir itiraz, yüce amaca ters “düşer. Diğer insanlardan daha iyi olduğumuzu, bir şeyleri diğerlerinden daha iyi gördüğümüzü ya da başkalarından, çok daha yüce bir idealimiz olduğunu düşünerek, bir tür üstünlük duygusuyla insanlığa hizmet etmemeliyiz. Biz diğerlerinden daha iyi değiliz. Ben bir başka insandan daha iyi değilim, çünki ben bir insanım; başka bir şey değil. 
Ve hepimiz aynı gemideyiz. Bu duygu, hepimizin aynı gemide olduğu duygusu içimizde iyice güçlenmelidir. Ancak bu şekilde gerçek bir merhamet duygusuna sahip olabili-TİZ. 


Evet, çok teşekkür ederim sizlere. 
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İkinci Temel Kurs, 1972-73 J.G. Bennett'in Uluslararası Sürekli Eğitim Akademisinin açılışında öğrencilerine yaptığı tanıtıcı konuşmanın metni, (*) > . 


. Niçin biraraya geldik ve birlikte geçireceğimiz bir yıl 


içinde neler yapmayı umuyoruz? Burada cevaplanması ge-AN bir ikleğma San Birisi netür bir insan olmak istiyoruz ve böyle bir insan olmak için ileriye doğru bir adım atmanın yollarını burada bulabilecek miyiz? Diğer soru İse kendimiz, çocuklarımız ve çocuklarımızın çocukları için 


nasıl bir dünyada yaşamak istiyoruz? Bu dünyayı yarat- . 


e R N da bulamak için bir katkıda bulunabilmenin yollarını burada. 
bilir miyiz? Cevaplanması gereken bu iki soru olmasaydı, 


ben burada olmazdım sanıyorum; artık inişe geçen bu yaş- © 


ıllarımda salt özel bir tür insan olmanız için sizlere si olmak gibi bir görevi, her ne kadar önemli ve gerekli bir görev olsa da, üstlenmek zorunda olduğumu düşünmezdim. Çünki şuna inancım tamdır ki, tüm hakikatimizi; görmek istediğimiz, içinde yaşamak istediğimiz bir dünyaya yöneltmek çok daha önemlidir. Burada bulunuş nedenimiri bu olduğuna, kafalarınızdaki sorulara cevaplar bulmanıza yardımcı olabilmek için tüm güçlerimi, ulaşa- 


“ö)lik kez iştrmz i ili itüsünde (Com- 

'de Karşılaştırmalı Tarih, Felsefe ve Bilimler Enstitüsünde (Cor 5 

lee bi ie History, Philosophy and Sciences, Ltd.) Gloucestershire, İn giltere'de basıldı. Bu enstitü artık çalışmalarını sürdürmüyor. 
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bildikleri yere kadar kullanmaya hazır olduğuma inanıyo- ' 


rum. Hepimizin 'birden paylaşmak zorunda olduğumuz bir sorunun cevabına doğru giden bir yolu izleyeceğimizi umut ediyorum aynı zamanda. Bu soru şudur: Nasıl bir dünyaya doğru gidiyoruz ve onu içinde yaşamak istediğimiz dünyaya benzetebilmek için bir şeyler yapabilir miyiz? 

Herkesin ne tür bir insan olmayı hedeflediği gerçekte kendi problemidir. Seçim bize bırakılmıştır. İnsan olmanın anlamı budur. İnsanın ne tür bir varlık olacağını, ne tür bir yaşam sürdüreceğini seçme gücü vardır. Evrende böyle bir varlık türüne çok nadir olarak rastlanır. Bunların çoğu, kozmik düzende tayin edilip, pay edilmiş görevlerdir mişlerdir ki, kozmik düzen içindeki rollerini oynamak zorundadırlar. Onların başarısızlığı, onlara gerekli koşulları sağlamak için var olan çevrenin başarısızlığı olabilir yalnizca. Palamut, meşe olacaktır, başka hiçbir şey değil, tabit çevre koşullarının izin vermesi şartıyla. Kuzu, koyun olacaktır; solucan da solucan. 
Tüm bunlar gerçekleştirilmesi gereken ciddi kozmik rollerdir. Ağaçlar olmadan, koyunlar, solucanlar olmadan dün-, ya yazgısını gerçekleştiremeyecektir ve aynı şey tüm diğer varlık türleri için de geçerlidir. Aynı zamanda dünyadakinden daha yüksek seviyeli bir düzene ait varlıkların da olduğuna inanıyorum ve bunların da Paylaştırılmış birtakım özel görevleri var ve bunlar da, kendilerinin olmak istedikleri şeyi seçmelerine göre de insandan çok daha az şans verilerek, yüce bir iradenin arzusuna göre kendilerine pay edilen görevleri gerçekleştirebilecekleri bir biçimde var edilmişlerdir. Bunun nedeni, belki de, bu hizmetlerin, bu varlıklar için özel olarak ayarlanmış görevler oluşu gibi, mutlak surette gerçekleştirilmeleri gereken çok çok önemli hizmetler olmalarından kaynaklanır . 

Fakat biz insanlar farklıyız. Biz, her birimiz, ne tür bir 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insan olacağımıza karar verme gücümüzle karşı karşıya geliyoruz. Her birimizin bir ideali ve olmak istediğimiz kimlikle ilgili umutları var, fakat ona nasıl ulaşacağımızı ve oynamak istediğimiz rolü hayata geçirebilmek için kendimizi nasıl donatacağımızı pek bilmiyoruz. İnsan bunu görmesini sağlayacak kavrayışlara sahip olmak üzere uyanmadıkça, izlemek zorunda olduğu yol bile kendisinden saklanır. Garip bir karakterimiz var; her insanın gerçekleştireceği kozmik bir rolü vardır ve biz onun ne olduğunu bilmiyoruz. Kendimizi bunun için nasıl hazırlamamız gerektiğini bilmiyoruz, ama yine de, içsel olarak, her birimiz -ve özellikle de burada toplanan her birimiz- yaşamlarımızla ilgili yapmamız gereken bir şeylerin var ok. 


duğuna çok derinden inanıyoruz. Her biriniz, kendinizle - ilgili keşfetmek zorunda olduğunuz bir şeyin, olmanız ge- 


reken bir şeyin var olduğunu ve bu olmanız gereken şeyi olabilmenin yoluyla ilgili olarak bilmek ihtiyacında oldu- 
&umuz bir şeyin var olduğunu biliyorsunuz. 

Kişiye önce böyle bir ruh hâli yaşattırılması, insanın kendisiyle ilgili olarak bilmek zorunda olduğu bir şeyin ve 


hayatını sürdürmesi gereken bir yolun var olduğuna inandırılması, ama öte yandan gözlerinin önüne bir perde çeki- 


lerek, bilmeye en çok ihtiyaç duyduğu şeyin kendisinden 


büyük ölçüde saklanması çok tuhaftir. İnsana rehberlik : 


edebilecek tek şey kendi insanlık tarihidir, bizden önce in sanların nasıl yaşadıklarmın, doğru bildikleri yaşam biçiminin ne olduğunun ve insanların sürdürmek zorunda oldukları yaşam biçimiyle ilgili olarak, geleceğe neyi miras bıraktıklarının bilgisidir. Yerküre tarihinin pek çok aşamasında bu bilginin geçişi başarıyla sağlanacaktır, fakat bu geçişin artık çalışmadığı zamanlar da olur. Koşullar çok derinden değişiyor ve eski örnekler, eski gelenekler, eski kural ve emirler daha önce anlaşıldıkları biçimde uygulanmıyorlar. Bu geçişler insanlık tarihinde defalarca tekrarlandı. Bunlar, insanın kendi rolünü yaşama geçirebilme yeteneğinin arayışında olduğu, bazı zamanların, diğerlerine oranla çok daha önemli bir hâle geldiği, son derece ilginç son derece anlamlı ve önemli anlatdır. i Tarihin öyle bir periyodundayız ki, yetersizliğimizin 

apaçık ortada oluşu .bize acı veriyor. Bunu biliyoruz, ama insanların bunu kabul etmeye istekleri olsun veya olmasın, neden herkesin aynı düşünceyi paylaştığını anlayamıyoruz. Oysa o hep orada, onu kendimizden ve başkalarından başarıyla gizlesek.de gizlemesek de, çok derinlerde bir yerlerde bir şeylerin eksik olduğunu biliyoruz. Bu bizi korkutuyor, bu eksiklik başkalarının önünde, dünyanın önünde bizi korkutuyor. Ve yine, bu korkuyu kendimizden gizlemeye çalışıyoruz. Durumumuzun en kritik noktası budur: Bir şeyin doğru olmadığını ya da eksik kaldığını biliyoruz, ama bunun ne olduğunu bilemiyoruz. Ona tüm dikkatimizi yöneltiyoruz. Nasıl bulup ortaya çıkaracağımızı bilemiyoruz. 

N Ancak bu, durumumuzu değiştirmek için yapabilecegimiz pek çok şey olduğunu da bilmiyoruz anlamına gelmez. Öğrenecek çok şeyimiz olduğunu, kendimiz üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmaya, diğer insanlara daha fazla anlayışla, daha fazla sempatiyle yaklaşmaya ihtiyacımız olduğunu gayet iyi biliyoruz. Arzu edilmeyen pek çok alışkanlığın esiri olduğumuzu biliyoruz ve bunları düzeltmek istiyoruz, ama çok daha derinlerde bir şey var. Bu, tepki vermeyi başaramadığımız bir şeyin bizi çağırdığının farkına varma noktasıdır. i 

Bu konuda insanların bu duruma sut çevirip, her şeyi 

unutarak, bu soruyla karşı karşıya gamalı a deki celeri hariç, birbirlerinden pek bir farkları yoktur. Böyle insanlar için, sorun dış dünyadır. Eğer işler kötü giderse, bu, 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diğer insanlar yüzünden, koşullar, şanssızlıklar ya da en çok kendi hataları yüzündendir, çünki ne yapmaları gerektiğini bilememişlerdir. Fakat bu hataları Kabul etseler bile, henüz hâlâ, içimizde eksik olan bir şeylerin varlığını fark edebilme aşamasının derinliğine sahip değillerdir. Kafalarını böyle köklü bir soruya takmadan, bu şekilde yaşamayı. 
becerebilen insanlar, bir anlamıda şanslı sayılabilirler. Çünki onlar, bu sorunun içlerinde yanmaya başladığı insanların çekmek zorunda kalacakları acı ve eziyeti yaşamazlar. 
Çok etkin, hayatta çok başarılı olabilirler ve başarılarından dolayı tatmin olduklarına da kendilerini inandırabilirler. 
Bunu diğer insanların gözlerinde başarabilirler. Kendilerine hayran olunduğunu, taklit edildiklerini ve bunlara dayanarak onlar için her şeyin yolunda gittiğini hissederler. 
, Fakat yaşlandıkça, zamanı gelince, belki de anılar gelince, aynı soru yine bu insanlara kendini anımsatır ve bu 


bir şaka değildir, çünki onlar için sorunun cevabını bulma. . 


zamanı çoktan geçmiştir. Fdkat bu sorunun, zihinlerinde hiçbir zaman canlanamayacağı çok fazla sayıda insan da vardır, onlar hayatı başardıklarını düşünerek, büyük bir. 
tatmin olma duygusuyla mezara girerler.'Ve bir anlamda 

- başarmışlardır da gerçekten. Belki yapmaya niyetlendikleri şey buydu ve belki de gerçekleştirmek durumunda oldukları rol buydu. Hatta derin soruların varlığından haberdar olamama beceriksizliği, onlara bu rolü oynamalarını sağlamak için verilmiş bile olabilir. 

Burada bu soruyu sormak için bulunduğumuzu ve eğer yaşamlarımızla ilgili, toplumumuz üzerinde başarılı bir etki bırakmaktan daha fazlasını ifade edecek, yapacak bir şeyler bulamazsak, tatmin olamayacağımızı bildiğimizi 

, düşünelim. Burada, bu kursta yapmaya çalışacağımız şey; bu soruyla yüz yüze gelebileceğimiz bir noktaya ulaşmak ve içimizdeki boşluğu sözcükler ya da açıklamalarla ifade 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edemeyeceğimizi, fakat onu nasıl yeneceğimizi ve ardında- ki Realite yi nasıl bulacağımızı, ancak içsel bir sezgi ve görüşle fark edebileceğimizi anlamaya başlamaktır. Sizlere * 


. bu konuda yardimcr olabilirsem; bu olabilecek en büyük 


başarı olacaktır benimi için. Geçen yıl buraya gelen insanların oldukça büyük bir oranı bunu başarabildi. Şimdi bunu belki çok'daha rahat söyleyebilirim, çünki geçen Yıl bu çalışmaya ilk kez başladığımızda yapmaya kalkıştığımız şeyi, on kısa ayda başarıp başaramayacağımızı bilemediğimi herkese söylemek zorunda kaldım, daha önce teşebbüs edilmiş bir şey değildi bu. En 
Ben bunun yapılabileceğine inanıyorum ve gerekeni özelliklere ve yeteneklere sahip olan sizler de bunu başaracağınızı umut edebilirsiniz. Başkaları bu çalışmaya bu yıl gelmeyebilirler, ama sizler çalışmalarınızı iyi bir zemine Oturtursanız, daha sonra da geleceksiniz. id 

,, Çalışmamızın çok daha derin bir anlam ve önemi olduğundan bahsetmiştim. Bu hemen ortaya çıkmayacaktır. 
Hazırlanılacak çok şey var ve hazırlık, kendi başına ilerlemedir zaten. Çalışmamız geleneksel olarak, egzoterik, mezoterik ve ezoterik diye adlandırdığımız üç bölüme ayrılır. | Egzoterikten kastımız, kendi doğamızın dışa dönük problemlerine uyum sağlamak, kendimizi insan makineleri olarak -bedenlerimizin, hislerimizin ve zihinlerimizin işleyişinden haberdar olmak anlamında- tanımak ve kendimizi 


- nasıl kontrol edeceğimizi bir dereceye kadar öğrenmektir. 


Çalışmanın bu kısmında kendimizi, hepimiz için doğru olan prensipleri anlamak üzere da ayarlarız. Bunlar, konuşma veya örneklerle ya da değişik deneylerle insanlara iletilebilirler, çünki hepimizin paylaştığı ve bizim bilme ema pak geçmeyen bir dünyayı temsil ederer. Eğer bu çalışma, kendi kalıbın. iyi giderse iki ya da üç v7 alır. ie e e 


; 
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Bundan sonra, kendi doğamıza çok daha derinden nüfuz etmenin peşine düştüğümüz ve kendimiz için, kendi 

. realitemizle nasıl temasa geçebileceğimizi anlamaya başladığımız mezoterik bölüme geliriz. Bu bir görme sorunudur. Teorik sözcüğü İngilizcede, bizim modern kullanımımızda soyut bir anlam ifade eder, fakat Yunancada theoria, sıradan öznel opsisten farklı olan nesnel bir görme bi- 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eğer becerebilirsek izlenecek bir yol olacaktır. - il 

Size sorduğum diğer soru şu: "Görmek istediğimiz dünya nasıl bir dünyadır? Ne tür bir dünyada yaşamak istiyoruz, çocuklarımız ve çocuklarımızın çocukları için nasıl bir dünyanın gelmesini görmek istiyoruz?" Bu noktadan . 
çıkışla, artık benim ya da sizin yaşamlarınızın bir önemi yoktur, önemli olan insanlığın yaşamıdır, bizden sonra ge-İenlerin, çocuklarımızın bu yerküre üzerindeki yaşamlarıdır. Şu an içinde yaşadığımız dünyanın kabul edilebilir bir dünya olduğunu, seçme şansımız olsaydı, sahip olmayı isteyebileceğimiz bir dünya olduğunu düşünen çok kişi yoktur aranızda, hatta belki tek bir kişi bile yoktur. Dünyada çok yanlış giden bir şeyler var. 

Bu yanlışlığın nedenlerinden biri, şu an dünyada yaşayanların realiteyle karşı karşıya gelememeleridir elbette. 


© İnsanlar ne kendilerindeki, ne de dünya olaylarındaki rea- 


liteyi görebiliyorlar. Yüzyıllık zaman ölçekleri içinde incelenmesi gereken meseleler gözden ırak tutuluyorlar. On yıllık ölçeklerde bakılması gereken olaylar ihmal ediliyor. 
İnsanlar anlık yaşıyorlar. Sendeleye sendeleye bir krizden diğerine gidiyoruz ve organizasyonumuz ne denli büyükse, büyük meselelerle yüz yüze gelmekten kaçınma ve sadece küçük şeylerle ilgilenme eğilimimiz o denli artıyor. 
Ben bu dersi bundan elli iki yıl önce, bir barış konferansında, çevirmen olarak, çağın tüm büyük bilim adamlarının -Başkan Wilson, Lloyd George, Clemenceau ve Sforza ve dünyanın geleceğini belirlediklerini sanan diğer tüm insanların- arkasında durmak zorunda kaldığım zaman öğrendim ve dünyanın bu büyük adamlarını; ufak tefek kıskançlıklarının, değersiz kişisel görüşlerinin ve hatta cinsellik ve paranın nasıl etkilediğini kendi gözlerimle gördüm. 
Bir yandan tüm bunlara tanık olurken, bir yandan da: ne zaman bir fırsatını bulsam Ouspensky'nin konferanslarına gidiyordum. "İnsan yapamaz. İnsanın, kendi kaderi üzerinde kontrolü yoktur. İnsan kendisine neler olduğunu kendi kendine anlayamaz. O bir makinedir. Uykudadır!" 
diyordu Ouspensky. Ve Ouspensky'den-bir önceki gece duyduğum her şeyin, gün boyunca kendi gözlerimin önünde doğrulandığını görmek çok ilginçti. Kısa sürede, bunları kendimiz için de doğrulamaya başladık. Hayal et- 


tiğimizden ya da diğer insanların tahmin ettiklerinden ne. 


denli uzak düşen insan kimliklerine sahip olduğumuzu 


gördük. İnsanın tüm bunlarla ilgili realiteyle karşılaşmaya . 


nasıl isteksiz olduğunu gördük. . 

Fakat bu dünyada bizim görebileceğimiz çok daha belirgin başka şeyler var. Sorunlardan biri şudur ki, insanlar kendi duygularının esiridirler ve kendi mantıklarıyla hare- 


“ ket ederler. Uzlaşamazlar, zor ve utanç verici durumları! 


sağlıklı bir mantıkla kabullenemezler, çünki duyguları çok zayıftır. Zihinleri bu zayıf duygularının esiri olmuştur ve bunun sonucunda bir sorundan diğerine atlarlar, "ısırgan otunu tutmayı" ve çok büyük bir zarar görmemek için birazcık olsun ısırılmayı başaramazlar. ' 


Bu dünyada -salt bu yerkürenin ekonomisi yüzünden . . 


değil, uzay ve zamandaki tüm varoluşun doğasından dolayı- varoluşun o bilinen doğasından dolayı, maddi bir kısıtlılık durumunda yaşıyoruz. Her şeyin nicelikle ölçüldüğü bir beden içinde yaşıyor olduğumuz gerçeğiyle sınırlıyız. 
Kaçılması imkânsız olan bir gerçek var ve o da şudur ki; olabilecek olan şeyler, olması muhtemel olan şeylerden çok daha azdır; bu yüzden olması muhtemel olan şey, 'asla olamaz. Bu ise, hiçbir şey, ihtiyaca yeterli olacak kadar yeterli olamaz gibi basit bir önermeyle kendini ifade edebi- 
“lir. Çünki biz insanların büyük bir adaptasyon gücü vardır, onu kullanmayı seçersek, kendimizi çok sıkı bir şekilde disipline etmeye ve alabileceğimiz her şeye saldırıp 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kapmamaya hazırlarsak, kendimize yetecek kadar şeye Sahip olabiliriz. Hepimiz gayet iyi biliyoruz ki dünyânın gidişatı hiçbir şekilde iyi değil, Ve nerede güç varsa, orada 


ii kapma var. Hiç kimse gerçekten vermek istemiyor. İnsan- 


lar, kendi duygusal zayıflıkları.-bir şeylerini yitirme- korkuları yüzünden kendileri çekilip başkalarına yol açmak istemiyorlar. Niceliğin bağımlısı oluyorlar ve niceliğin hiçbir anlam ve önemi olmadığını ve realitenin tümüyle niteliksel olduğunu göremiyorlar. Değerin ölçüsü, "Ne kadar?" ' 


.sorusunda değil, "Ne kadar gerçek?" sorusundadır. 


Hepiniz buraya, bu elini uzatıp kapan dünya tarafından koşullandırılarak geldiniz. Şuuraltınızda, büyük ölçüde başkalarının ihtiyaçlarını göz ardı edip, sadece kendinizinkileri düşünmek üzere koşullandırıldınız. Bunu, buradaki davranışlarınıza bakarak anlamak mümkün. Eğer bu 


“ yönünüzle mücadele etmeye ve ondan kurtulmaya istekli 


değilseniz, dünyaya nasıl bir örnek olabilirsiniz ve olması gereken dünyayı insanlara gösterecek herhangi bir şeye nasıl sahip olabilirsiniz? . i 
Şimdi, bu yer ve zamanda minyatür bir dünyamız olacak. Bu kurs düzenlenirken, buraya gelmeyi isteyen pek çok insanın mektup ve raporlarını okumak durumunda kaldım. Sizleri kabul ederken, bu kursu, mümkün oldu-Şunca çok değişik yaşlarda, değişik türlerde ve'mevkilerde insanın biraraya geleceği şekilde düzenlemeye çalıştım. Ve bütün olarak, bu şekilde başarılı oldu da. Çocuklarımız olsun istedik ve çocuklarımız oldu da, hatta belki de dünyanın sahip olduğu çocuk sayısından çok dahâ fazla bir oranda. i 
O hâlde, burada, sahip olduğumuz bu küçücük dünyada bir insanın, tatminkâr bir biçimde yaşamasının mümkün olduğu bir yaşam modeline -sadece size ve bana değil, tüm insanlara hitap edecek bir yaşam kalıbına- göre yaşa-A 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maya çalışıp çalışmayacağımızı sormalıyız kendi kendimize. Bu ancak, kendimizi inkâr edersek mümkün olabilecek- 


tir. Kendimizi, diğerleriyle tam tamına aynı kefeye koyup, - 


bir başkası için isteyebileceğimizden daha fazlasını, kendimiz için asla istememe deneyi yapacağız. Dünya, bunun dışındaki bir yaşam biçiminin sadece çatışmaya ve sonunda da felâkete yol açacağını anlama noktasına yavaş yavaş getirilmelidir. 

Peki ne yapabiliriz? Bu şekilde yaşamanın mümkün olabileceğine ve bu şekilde yaşamanın verdiği tatmin olma duygusunun hazzına bizim de varabileceğimize kendimizi inandırabilirsek, ancak o zaman insanlara bir şeyler anlatmaya ve dünyanın bugünkü yaşam biçiminin, geleceğin yaşam tarzı olamayacağını söylemeye hakkımız olacaktır. 
Benim kendi yaşam deneyimimde öyle olmuştur ki, ne zaman kendim çekilip başkalarma yol açsam ve üzerime yüklenilmesine izin versem, bu benim için hep iyi olmuştur. Fakat ne zaman kendim çekilmeyi reddetsem ve her şeyi kendi istediğim şekilde elde etmeye çalışsam bu benim için hep kötü olmuştur. Bu deneyim uzun bir yaşam süresinde edinildi. i : : 

Çok yakında, bazı durumları çalışacağız, size onlardan şimdi bahsediyorum, çünki bu durumlar çalışmamızın temelini oluşturur. Bunlardan biri, insanın, sevdikleri ve sevmedikleri tarafından, cazibe ve nefret tarafından yönetilmeye devam ettikçe, insan olarak tatmin edici bir varlık .olamayacağıdır. Bu tür reaksiyonlar dış güçler tarafından değişik yönlere çevrilebilen, polarize bir varlık olmayan insanın gerçek doğasina yabancıdırlar. Evet-hayır, sevmeksevmemek, aktif-pasif; bunlar Bagavatgitâ'da zıt çiftler olarak adlandırılırlar. Bu tanıtım konuşmasında size onlardan bahsediyorum, çünki bunlar, normal bir insan hâline gelme olasılığımızda çok hayati bir rol oynarlar. Sevdikleriniz 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ve sevmediklerinizin esiri olmamaya karşı başlatacağınız savaşta yapabileceğiniz her şeyi yapmak üzere hazırlanirili o zaman burada bulunmanızın pek bir yararı yok. i 

Sıradan yaşam biçimlerimizde bizi ilgilendiren şeyleri yapar, ilgimizi çekmeyenleri ise reddederiz. Örneğin bir yüksek okula gidiyorsanız, büyük bir olasılıkla ilginizi çe- 


. ken derslere devam edersiniz. Ders şıkıciysa ya da ilginizi 


çekmiyorsa, ondan uzak durursunuz. Biz burada tam tersini yapmanızı isteyeceğiz: Mademki her şeyi bir yana bırakmak, sizi ilgilendiren ve yapmak istediğiniz şeyleri bir kenara atmak zorundasınız, özellikle sevmediğiniz ve ilginizi çekmeyen şeyleri yapmanızı isteyeceğiz sizden. Eğer burada sizi cezbettiğini hissettiğiniz insanlar varsa ve ayrıca sizin ilginizi pek fazla çekmeyen ya da bizzat sizin, kendileri için pek de ilginç olmadığınızı düşünen başka insanlar varsa, o zaman tüm ilginizi bu ikinci türden olan insanlara yöneltmenizi isteyeceğiz sizlerden. Eğer daha çok uzak durmayı yeğlediğiniz birtakım işler varsa ve ayru zamanda sizi bir o kadar çeken, yapmayı istediğiniz başka birtakım işler de varsa, o zaman bu sevmediğiniz işlere özel bir dikkat sarf edip, onları çok iyi bir şekilde yapmanızı isteyecegiz. 
Bunlardan yine şimdi bahsediyorum, uzun süreli deneyimlerim bana şunu gösterdi: Bu çalışmanın insanı realitenin eşiğine getiren aşamalarındaki hiçbir şey, sevdiklerimize ve sevmediklerimize karşı başlattığımız mücadeleden daha kazançlı olamaz. Bunu yapmaya ve sürekli olarak anımsamaya kendinizi hazırlamamışsanız o zaman buradaki vaktinizi boşa harcıyorsunuz demektir. Sizin ilginizi çekmeyecek ama zorunlu olarak yapılacak bazı etkinlikler olacaktır. “Bu belirli konu ya da ders beni ilgilendirmiyor, öyleyse şimdi gidip giysilerimin söküklerini tamir edeyim." ya da bu türden bir şey ya da sadece "Gidip dinleneceğim, yorgunum." demeye meyilli olacaksınız daha çok. 


“Hayır, ilgimi çekmeyen bu ders, gidip dinlemem gereken . 


derstir ve beni çeken konu ise, fedakârlık yapıp, gitmekten vazgeçmem gerekendir." deme noktasına gelebilecek misiniz? Bunu yapabilirseniz, esas önemi o olan şeyde -yani kendi varlığınızda, kendi gerçek benliğinizde- ilerleme kaydedebileceksiniz. i ' 

Buraya bir şeylerle "ilgilenmek" için gelmediğinizi 


unutmayın. Size yararlı olacak konuları öğrenmek üzere 


gelmediniz buraya. Buraya geldiniz, çünki gerçek bir insan olmak istiyorsunuz. Ve gerçek insan, özgür insandır, özgür olmayan, insan değildir. Bu bir ayrıcalıktır ve özgür olma hakkı insana bahşedilmiştir, ama insan onu kazanmak zorundadır. Ve insan sevdiklerinin ve sevmediklerinin esiri oldukça özgür olamaz. e. 

. Tabii, bunu söylerken burada öğrenebileceğiniz hiçbir yararlı şey yok demek de istemiyorum. Daha önce sahip olmadığınız pek çok beklenmeyen yetenekler edinip ayrılabilirsiniz buradan, bunu umut ediyoruz. Beden, duygular ve zihinle bağlantılı pek çok şey öğretilecek sizlere. 
Bunların nasıl çalıştıklarını ve sıradan anlayışla bilgimizin sınırları içinde olmayan çok daha derin şeylerin neler olduklarını direkt bir içsel görüş sayesinde anlama aşamasına geleceksiniz. i Mİ 

Burada değişik şeyler düzenlenecek ki, önünüze birtakım fırsatlar sunulsun. Örneğin, bir şeyden herkes kendi payını alırsa, herkese yetecek kadar olan bir miktarda mevcut olduğunu düşünelim; eğer bazıları kendi payların- dan fazlasını alırlarsa ve diğerlerini Kendilerine düşen pay- dan mahrum bırakırlarsa, dünyanın nasıl olduğunun bir resmini elde edebiliriz buradan. Ortaya bir yiyecek kondu-Şunu, herkes tarafından yenmek ve tadına varılmak isten- 


< 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diğini -ki böyle olması gerektiği doğrudur- farz edelim, Fakat ilk gelenler hakları olandan fazlasını alırlar ve sonradan gelenlere hiçbir şey kalmazsa, dünyanın şu. andaki karakteristik davranışını yineliyorsunuz demektir. Alabilen herkes alır; alamayanlar, alma gücü olmayanlar açıkta kalır. Dünyanın hâli budur işte. o 


İstemediğimiz dünyanın âdil bir dünya olduğunu hep 


. aklımızda tutmalıyız. Adil bir dünya istiyorsak, tüm ey- 


lemlerimiz âdil olmalıdır. Esirler âdil olamazlar, sadece özgür insanlar âdil olabilirler. Dünyanın durumuna bakmanız için, size özel birtakım olanaklar yaratacağız ve buradan ayrıldığımızda yapacağımız çalışmaya kendimizi hazırlamadan önce, son beş ya da altı haftayı anlama ve yapabilme noktasına geleceğimiz şeylerin yaşama geçirilip, kullanım alanına sokulmaları için harcayacağız. R Gurdjieff'in kendi enstitüsündeki Çalışma Evine astığı 


.bir vecizeyi ele alalım: “Biz buradâ sadece koşulları yarata- 


biliriz; sizin işinizi sizin adınıza yapamayız." Bu sözler burası için de doğrudur. Çalışma Evindeki bir başka vecize de şuydu: "Buraya sadece kendinizle mücadele etmek için geldiniz. Size bunu yapma fırsatını verebilecek herhangi birine minnet duymalısınız." Çevreme baktığımda birsürü güzel yüz görüyorum. Keşke birkaç tane gerçek canavar olsaydı aramızda, sanırım her şey çok daha kolay olurdu o zaman. Hepimizin, bir yerlerimizde gizli bir canavarımız var, bu yüzden ithal canavarlara ihtiyaç duymadan bu işi beceririz belki de. ' 

Biraz evvel söylediğim şeyi, "Hiç kimse sizin işinizi, sizin için yapamaz." sözlerini yüreğinizde hissetmelisiniz. 
Bu kolay bir yol değildir. İnsanın kendisinden sorumlu olması kolay iş değildir. Eğer sadece dayanmanız gereken çok zor koşullar yaratsaydım ve bu koşullara dayanabildiğiniz için sizlerle gurur duysaydım ya da 'ben bir canavar 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gibi davransaydım ve siz "Evet, ben ona tahammül edebiliyorum, zira benim için fazlasıyla canavarlaşmış sayılınaz." 
diyebilseydiniz, belki bu kadar zor olmazdı bu iş. Ben bu tür bir şeyin bizi gerçekte varma ihtiyacında olduğumuz noktaya vardırmadığına yeterince tanık oldum. Çalışma içten gelmelidir. Kendi ihtiyacımızdan, kendi kararımızdan kaynaklanmalıdır. Bunu anımsamaya çalışın; kolay değildir bu. Çok çalışmak zorundayız. 

Ve her tür pratik çalışmayı içeren çok geniş bir etkinlik dağılımına sahibiz gerçekten. Bunlar ayarlandı ve pratik çalışmalar yapmak için her türlü olanağa sahibiz. Geçen yılki kursumuza katılanlardan bazıları, sizin için üzüldüklerini çünki sizin bu yıl tavanı çökmüş bir mutfağı ve yüz insana yemek pişirmeye yetecek kırık dökük bir ocağı olan soğuk taştan bir eve gelmeyeceğinizi söylediler. Buradaki yaşamın nasıl olduğunu bilemeyeceğinizden korkuyorlardı. Ben bunun her zaman gerekli olduğunu düşünmüyorum. Önümüzde bizi çalışmaya davet eden ahır bloğu var ve hem içerde, hem de bahçede yapılacak çok iş var. Bu işlerin her biri, olumlu bir şekilde çalışma, yetenekler kazanma, dikkati geliştirme, başka insanlarla birlikte çalışma, tüm işlevleriniz üzerinde çalışmayı öğrenme olanakları sunacaktır sizlere ve bunların hepsi de çok yararlıdır. 

" — Bunlara ilâveten, "hareketlerle" de ilgili pek çok çalış” ma yapacağız. Bunlar insanın sadece bedensel güçlerini değil, ayrıca zihin, beden, duygu ve iradeyle ilgili tam bir dengeyi de geliştirmek üzere son derece güzel bir biçimde plânlanmışlardır. Bunun teorik zemini, Dick Holland'la yapacağınız psikolojik içerikli görüşmelerle mümkün oldu-Bunca hazırlanacaktır. Her hafta sabah buluşmalarımızda size üzerinde çalışacağınız üç ayrı egzersiz göstereceğim ve birlikte anlama ile ilgili bir çalışma yapmak üzere bir konu vereceğim. Yarın sabah size ilk haftanın ilk konusunu vereceğim bir toplantımız olacak ve cuma akşamı da, bu konuyu çalışırken neler bulduğunuzu konuşmaya başlayacağız. ş : 

Ayrıca çalışma amacıyla çok değişik alanlarda birtakım özel konular da sunacağım size. Geçen yıl dil çalışırken yaptığımız şeyleri tekrarlamayı plânlıyorum. Türkçe . 
veya Sanskritçeden hangisi öğretilmeli sorusu üzerinde çok düşündüm. Gitâ'yı kendi ana dilinde ezberden okumak ya da muhteşem Vedik ilâhilerinden bazılarını öğren- 


“mek çok ilginç olabilirdi. Fakat iletişim kurma açısından 


Türkçe öğrenmek daha yararlı olur. Çünki Türkçe, Avrupa dillerinden tümüyle farklı bir dil. Ayrıca, çizgi ötesi bir deha olan Henri Bortoft'u sizlere Hermeneutics (Tefsir İlmi) hakkında iki ders vermesi için buraya getirebildiğimiz için çok mutluyum. İlk dersiniz çok yakın bir tarihte başlayacak ve çoğunuz, buraya gelmelerini sağlayacağımız Alexander insanlarıyla (bedeni bir hizada tutmak için Alexan- 


. der Tekniği) birlikte çalışma olanağının tanınmasını iste- 


miştiniz. Bu yüzden çok değişik konuları kapsayan bir programımız olacak. Diğer bazı ihtisaslaşma isteyen alanlarda, başka uzmanlar da getireceğim. 

Böylece yapılacak işlerde bir ilgi eksikliği söz konusu olmayacak ama umarım -ve sanıyorum bunu da başaracagız- ilginç bulmayacağınız bazı işler de olacak. Sizlere bu işleri yapma olanağı sağlayacağız, bu tür işleri seçtiğiniz için değil, sevmediğiniz için özellikle sağlayacağız bu olanağı. Tüm insanların aynı olduğunu ve bizim için Bay X'le arkadaşlık etmek ya da konuşmanın, Bay Y ile arkadaşlık . 
etmek ya da konuşmaktan daha zor olmadığını ve birbirimizin ve yaptığımız işlerin arasında hiçbir fark olmadığını, bir çöpçü ya da prens olmanın hep aynı kapıya çıktığını anlama noktasına gelemezsek, bu aşamaya ulaşamazsak özgür olamayız. 
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İnsanın kendisi için "bir şeyler yapma" mücadelesi i 


Bu kitaptaki konuşmalardan biri hariç, tümü İngiltere, Sherborne'da Uluslararası Sürekli Eğitim Akademisinde (International Academy for Continuous Education) J.G. 
Bennett'in ölümünden dört yıl önce 1971'de kurduğu "deneysel" Dördüncü Yol okulunda yapıldı. Bu tarihten önceki otuz yıl boyunca pek çok insanın çalışma ve araştırmalarından yararlanmasına rağmeri Bennett, Sherborne'daki okulü açana kadar kendini bir öğretmen olarak ilân etme: mişti. Sherborne'daki akademi, elli yıldan fazla bir süre öncesinden başlayan ve kendisinin 1920'de Rus öğretmen ve filozof George İvanovitch Gurdjieff'le ilk kez karşılaşmasından sonra şekillenmeye başlayan ruhsal araştırmalarının doruk noktasıdır. : 

Sherborne'da, sadece on ay süren kurslarda Bennett, 


-her seferinde yüz öğrenciye- kendi yaşam boyu araştırma- . 


larının meyvelerini sunmaya çalışma görevini üstlenmiştir. 
Bunun kendisine verilmiş bir görev olduğunu ve kendisinin meşakkatli hayatı süresince kazandığı pratik bilgilere ve derin ruhsal erdeme özellikle de genç insanlar arasında gerçek bir ihtiyaç duyulduğunu hissediyordu. 

Bu riskli bir girişimdi. Bennett, bu kadar kısa bis şüre- de insanlara kayda değer bir şeyler iletmenin mümkün olup olmayacağını bilemiyordu ve bunun için ne adaylar, 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ne de maddi kaynaklar hazırdı. Fakat 1971 Yazında, bunlar çabucak biraraya geldiler. 

Bennett'in öğretim metodu 1920'lerin başlarında Gurdjieff'in, Fransa Fontainebleau'da İnsanın Uyumlu Gelişimi Enstitüsünde (Institute for the Harmonious Development of Man) geliştirdiği metoda dayanır. Öğrenciler evde ve bahçede pratik görevler üstlenirler; Bennett'in kendi görüşlerini olgunlaştırdığı konuşmalara katılırlardı; Gurdjieff'in "hareketleri"yle kutsal ve âyinsel (ritüel) danslarla ilgili sıradışı bir repertuvardan alınan kapsamlı çalışmalar 


yapıldığı gibi, aynı zamanda Gurdjieff'in psikoloji ile ilgili 


yazılarından ve derslerinden parçalar da okunurdu. Bunlara ilâveten, Bennett'in Orta Doğu'daki ustaların kendilerin: - 

den direkt olarak öğrendiği sufi teknikleriyle çalışılırdı. 
Bennett, Sherborne'u daima yaşamının son yılında 


"deneysel" anlamda hayal ettiği “ideal insan toplumu" ola- 


rak göstermiştir. Bu "deney" sözcüğü; Bennett'in "risk" fak- 


törünü tüm varoluşun içine işleyen ve ona kendi "dramını veren bir faktör olarak nasıl algıladığını gösterir. Bu nedenle dört ciltlik büyük çalışmasına Dramatik Evren adını vermiştir. Bennett, riski, ilerleme olasılığı sunduğu kadar, başarısızlık tehlikesi de verebilen bir şey olarak anlamış ancak her iki olasılıktan da korkmamıştır. Dünya ve insanın dünyadaki yeri ile ilgili uzun araştırmalarının sonuçlaxından tutarlı bir anlam çıkarabilmek için pek çok yöntem denemiş, pek çok erdem kaynağına başvurmuştur. Doğası itibarıyla pratik bir insan olduğundan, bu.yöntemleri, kendi pratiğinde meyve verdiklerini gördüyse GM zırlanmış, aksi takdirde terk etmiştir. 

* Amerikalı bir anne ve İngiliz bir babanın üç çocüğiime i dan en büyüğü olan ).G. Bennett 8 Haziran.1897'de doğdu. 


“ Annesi, devrim öncesi eski bir New England ailesinden ge-. 


liyordu, babası uluslararası haber ajansı Reuters'in muhabirlerinden biriydi. Bennett, Tanik (Witness) adlı eserinin otobiyografisinde çocukluğundan çok az SÖZ etüği hâlde, başka yer ve zamanlarda yoğün çalışma ve hoşgörülü olma erdemlerini kendisine aşılayan annesine çok şey borçlu 

ğ ifade etmiştir. e i , ie acili günlerini İtalya'da geçiren Bennett, İngilizceden önce İtalyanca konuşmuştu. Bu durüm kendi- 


sine yaşamının daha sonraki yıllarında (içleriride Gurdji- | 


i â EREM kendi 
eff'in de bulunduğu) pek çok spiritüel öğretmenle, 4 

ana dillerinde konuşabilmesini ve Hindu, Budist, Islâm ve Hristiyanlıkla ilgili kutsal metinleri, orijinal formlarında 


© okuyabilmesini sağlayan, olağanüstü bir dil öğrenme kabi- 


iyetinin temelini oluşturmuştur. i : 
MY resmi eğitimi okulda yarıda kesildi. Oxford Üniversitesinden kazandığı matematik bursunu hiç kullan: madı, çünki koşullar onu yaşamın içine öylesine hızla itti “ki, geriye dönmek için hiç zamanı olamadı. Fakat mükemmel bir sporcuydu ve okulun ragbi futbol takımının kaptaniydı. Ordu takımında Yeni Zelanda Milli Takımı gibi heybetli rakiplere karşı oynamaya devam etti. Bu sert sporu yaparken, bir kez kolunu, iki kez de köprücük kemiğini kırdı ve devam etti. Bu deneyimler, onun, çok genç bir yaşta, kendi bedenine karşı geliştirdiği çok değerli bir kayıtsızlık ve özgürlük duygusu yaşamasına neden oldular. 
Birinci Dünya Savaşı sırasında, Bennett yirmi.bir ya- 


şındayken, Kraliyet mühendislerinin, sinyaller ve telegrafi , 


ile ilgili sorumluluğunu üstlenen ekip şefi olarak çalıştı. O günlerde yazdığı mektupları okuyan biri, yüz yüze geldiği tehlikelere nasıl bu denli kayıtsız kalabildiğine şaşırıp ka- 
“ Jacaktır. Hatta nişanlısına yazdığı bir mektup iki taraflı bir bombardıman esnasında bir bomba kraterine sığındığı SIrada, kendisi açık arazideyken yazılmıştır. Buna rağmen, savaş, Bennett'in yaşamına yeni ufuklar açan deneyimle- 


, 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rinden birisi olmuştur. Ameliyat-masasında, başından feci şekilde yaralanmış ve bilinçsiz bir hâlde yatarken, insanda bedenden bağımsız olarak varlığını sürdürebilen bir şeyin mevcut olduğuna kendisini inandıran bir "beden ötesi" de-. 
neyim yaşadı. . Ni ”. 

. İyileşme dönemindeyken bir Türkçe kursuna katılması istendi, çünki ordunun Yakın Doğu'da bilgili subaylara ihtiyacı vardı. Doğası gereği, kendini coşkuyla göreve veren Bennett, çocuk denecek kadar küçük bir yaşta Türklerle İngilizler arasında çok hassas bir mevkide İstanbul'da buldu kendini. Akıcı Türkçesi sayesinde oradaki pek çok * yüksek rütbeli politik simanın güvenini kazandi ve bu, onun tüm yaşamı boyunca hiç terk etmediği bir Türkiye bilgisi ve sevgisini olgunlaştırmasını sağladı. Çok daha önemlisi, Avrupa düşünce biçiminin dışındaki diğer düşünce yöntemlerini anlamaya başladı. 

Büyük savaşın ve Rus devriminin olumsuz sonuçları 1921'de İstanbul'u büyük bir değişim ve kargaşa merkezi hâline getirmişti. İstanbul ayni zamanda pek çok yersiz insanın Batı'ya giderken geçtikleri bir tünel gibiydi ve bu in- “ şanların bu hareketlerini izlemek ve onlara yardımcı olmak Bennett'in görevinin bir parçasıydı. Bu "yerinden yurdun- dan olmuş" insanların arasında "koşulların" Bennett'le bağ-Jantı kurdurduğu son derece sıradışı iki adam vardı: Gİ. 
Gurdjieff ve P.D. Ouspensky. i 

Bennett, Gurdjieff'le Türk saltanat ailesinden yakın bir arkadaşı, reformcu bir düşünce adamı ve derin bir ruhsal bilgiyle donanmış bir kişi olan Prens Sabahattin aracılığıy- 


— Ja tanıştı. Bennett'in Gurdjieff ve Ouspensky ile İstanbul'da 


zamari zaman arası kesilen buluşmaları, daha sonraki ruhsal araştırmalarını şekillendirmiştir. Fakat onlar Avrupa'ya geçtiklerinde Bennett Türkiye'de Kaldı bu ülkedeki, sonuç- 


ta saltanatın yıkılıp Türkiye Cumhuriyeti'nin ilânına yol 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açan lâbirent gibi çapraşık birtakım politik ve sosyal gelişmeler onu büyüledi. i i , 
Türkiye ile ilgili meselelere böyle yakından nüfuz edişi ve Türkiye'de yaşayan bir İngiliz olan Winifred Beaumont adlı İngiliz kadınla ilişkisi, İngiltere'de kalan ilk karısı Evelyn'e karşı gittikçe artan yabancılaşma duygularını son haddine getirdi. Bennett, savaştan hemen sonra genç bir yaşta -belki de. çok genç bir yaşta- evlenmişti. Kızı Ann' 

in doğumuna rağmen, evlilikleri devam etmedi. Boşanma- dan sonra, kendisinden yirmi yaş büyük bir kadın olan Bayan Beaumont'la evlendi ve kırk yıl sonra Beaumont'un ölümüne dek hep birlikte oldular. 

© Bennett İngiltere'ye döndüğünde, hükümet kendisine 

bir Orta Doğu uzmanı olarak başvurdu ve Türkiye ile Yunanistan arasındaki sorunları çözmeyi amaçlayan 1924 
Londra Konferansı'nda mütercim olarak görev aldı. Kamu yaşamında bir kariyer sahibi olabilirdi, parlamentoda görev alması istendi, ancak ruhsal araştırmalarının önceliği onun için çok daha değerliydi. i 


1923 Yazında yeniden Gurdijieff'le bağlantı kurdu ve i 


onur Fransa'daki Enstitüsünde üç ay geçirdi. Kalış süresi- nin kısalığına rağmen, Bennett burada insanın ruhsal dönüşüm geçirmesinin mümkün olduğuna ve Gurdjieff'in buna ulaşmanın teknikleriyle ilgili derin bir bilgi ve anlayışa sahip olduğuna kendisini inandırarak pek çok şey gördü. Gurdjieff, Bennett'e Enstitüde iki yıl geçirirse, kendisine kayda değer bir ilerleme yapması için yardımcı olabileceğini söyledi. Bennett'in sonradan pişman olacağını SeZmesine rağmen, yine de ayrılmak Zorunda olduğunu hissetmesi tuhaf görünüyordu, fakat parası çok azalmıştı ve işlerini bir düzene sokması gerektiğini düşünmüştü. Nasıl olsa en kısa sürede Gurdjieff'in yanına döneceğini umuyordu; ancak 1948'e kadar karşılaşmadılar. 
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j Bennett, İngiltere'ye döndüğünde Gurdjieff ÖĞLEN dikleri "sistem'"i çalışan P.D. Ouspensky'nin bin katıl dı. Ouspensky ile birlikte geçirdiği on beş yıl boyunca, profesyonel yaşamında birkaç garip sapma oldu. Türkiye ve Yunanistan'da sonuçta başarısızlıkla biten çeşitli linyit madenciliği girişimleri oldu, yine de bu çalışmalar kendisinin madencilik ve kömür kimyası ile ilgili bilgi sahibi olmasını sağlamıştır. Dört yıl Yunanistan'da kaldı ve tahtından olan Türk saltanat ailesi fertlerinin toprak talepleriyle ilgili uzatmalı birtakım entrikalara karıştı. Bu süre boyunca denİZ korsanlığı türü bir deneyimi oldu, fakat 1930'ların ortalarında yine İngiltere'deydi ve bir kez daha kömür endüstrisi işine girdi. 1938'de Britanya'nın ilk endüstriyel araştırma organiZasyonunun (Britich Coal Utilization Research Association -BCURA-) başına gelmesi istendi. 

BCURA'nın önemi İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasıyla arttı ve araştırma, petrole karşı kömürü esas alan bir alternatifin bulunması üzerine yoğunlaştı. BCURA, gaz gücüyle çalışan arabalar, maden kömürü içerikli plâstik ve güncel olmasa da çok daha önemlisi, daha az yakıtla daha çok Isı veren fonksiyonel şömine yapımını geliştirdi. Tüm iy boyunca da Bennett, Ouspensky ile, onun görüşlesa e ii yöntemleriyle bağlantısını ve çalışmala- 

1941'de Ouspensky Amerika'da yaşamak ü İngiltere'yi terk ettiğinde, Bennett kendi olm ii 5 
netiyor ve kendi derslerini veriyordu. İkinci Dünya Savağl boyunca da, savaşa rağmen, Bennett, Gurdjieff'inkilerle birlikte kendi görüşlerini de olgunlaştırmaya ve yazmaya başladığında, gruplar Londra'da çalışmalarını genişleterek sürdürdüler. Fakat ilk kitabı İnsan Meselelerinde Krizi 1947'de, yani elli yaşında yayınlanmıştır. i 

Onun halka açık konuşmalarını dinlemeye gelenler ve 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özel gruplarına katılanlar, yaşından daha genç görünen, mavi gözlü, uzun boylu heybetli bir simayla karşılaşıyorlardı. Küçük konuşmalar yapmayan, özünde utangaç biri olan bu adamın bazı insanların korkutucu boyutlarda bulduğu bir zekâsı vardı. İlk konferansında sinirli idi, fakat kısa süre sonra notlarını okumaya son verip, daima spontan konuşmaya başladı. Yaşlandıkça dersleri, görüşlerini olgunlaştırdığı temel yollardan biri hâline geldi. O, tam anlamıyla, "ayakları üzerinde düşünüyordu". Birkaç kitabı, ders notları olarak başlıyordu ve Bennett'in ölmeden önceki birkaç yıl içinde Sherborne House'da yaptığı konuşmalar bazı olağanüstü kavrayış ve görüşler üretmişti. i 1946'da Bennett, içinde birkaç bina ve Edward döne- 
'mine ait bir villa olan, Londra'nın birkaç mil güneybatısın- da, yedi dönümlük bir gayrimenkulü, Coombe Springs'i satın aldı. Kendisi ve karısı küçük bir araştırma topluluğu oluşturmak amacıyla almışlardı bu toprağı. En yakın öğrencilerinden birkaçı, onunla birlikte Coombe Springs'e taşındılar ve burası, grüp çalışmasının bir merkezi hâline , geldi ve yüzlerce insanı kendine çekti. , 
Tüm bu süre içinde Bennett, Gurdjieff'in görüşlerini 


açıkça yayıyordu, ama kendi içsel yaşamında büyük bir 


karışıklık hâkimdi. 1945'te Ouspensky onu reddetmişti, bu Bennett'e çok acı veren bir şey oldu ve uzun yıllar öğretmeni olarak gördüğü Gurdjieff'le de ölmüş olabileceğini düşündüğünden bağlantısı kesildi. Gurdjieff'in hayatta olduğunu ve Paris'te yaşadığını öğrendiği 1948 yılı Bennett için çok önemliydi. il 

O sırada hesabına çalıştığı maden kömürü şirketi, Powell Daffryn'deki yoğun iş programına ve Coombe 


Spring'deki grup çalışmalarının kendisine yüklediği s0- 


rumluluğa rağmen, Gurdjieff'in ölümünden (29 Ekim 1949) 


önceki bu on sekiz ay, Bennett'in, Paris'e -genellikle hafta i 


166 


© BİYOGRAFİK NOTLAR sonlarında- gitmek için her fırsatı değerlendirdiği bi yi b em / r ırsa değerlendirdiği bir zâ- 
1949 Yazında bir ayını Paris'te Gurdüeff'le yoğ 
r ay : Jieff'le yoğun bi çalışma yaparak geçirdi ve bu deneyim Bennelt'in yaşa, mında ve ruhsal çalışmalarında belirgin bir dönüşümün temelini oluşturdu. Bu bir dönüm noktasıydı ve yaşamının m kalan yirmi beş yılında Bennett, çok daha. yaklaşılabi-. 
ir, çok daha şefkatli bir insan hâline geldi. Gurdjieff'le birlikte ei ne kadar az bir zaman geçirdiği düşünülürse, olanaklardan böyle fazlasıyla i i olağ e Yy asıyla yararlanabilmesi olağa-Gurdijieff'in ölümü, tüm müritleri ici uğu gibi dj mü, çin olduğu gibi, 
Bennett için de çok ciddi bir darbe oldu. Birlikte çala bir süre için başarabildiler, fakat yavaş yavaş hizipler ortaya çıkmaya başladı. Bunlar kısmen, Gurdjieff'in kendi en yakın dostlarıma ihtilaflı bir otorite vererek karışıklık zemini hazırlama eğiliminden kaynaklandı. Bennett'in durumunda ise, kendisini Gurdjieff'in görüşlerini alıp, daha da olgunlaştırmaya ve Gurdjieff'le ilgili kitabının girişinde de ei e bu görüşlerden kendisi için bir şeyler çıkar- e €iesi vermeye istekli oluşu çatışmayı şiddetlen-Bennett 1950'de profesyonel ii i n 0'de $ yaşamına son verdi, daha sonra endüstriyel yönetim ve araştirma bei © dönmesi için yapılan birkaç cazip öneriyi reddederek < pe Springs deki grup çalışmalarına yoğunlaştı. Gurdje f in sistemi hakkında sık sık konferanslar vererek, onun görüşlerini yaymak ve anlaşılmalarını sağlamak için verdi- 


.8i sözü tüm gücüyle yerine getirmeye çalıştı. 1953'te 


İslâmiyet ve değişik sufi tarikatları ile kisi ğ 

A şisel bağlantı kurmasını sağlayan uzun bir Orta Doğu gezisine çi İngiliere'ye döndüğünde, Çoombe Springs'de büyük bir konferans salonu inşa etmek üzere bir proje başlattı. Dokuz ta- 
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"raflı sıradışı mimari dizayn, Gurdjieff'in tanıttığı, doğanın temel kanunlarını temsil eden eski bir sembolden, enegram'dan esinlenerek yapılmıştı. Binanın yapımı iki yıl sürdü ve 1957'de açılış konuşmasında Bennett, böyle bir projenin gerçek değerinin, binayı inşa etmekten çok, bir topluluk inşa etmek olduğunu söylemişti. Ve o sırada Coombe Springs'de büyük bir enerji vardı elbette. 


Daha sonra yine 1957'de, Bennett, Endonezya'da yeni : 


ortaya çıkan bir ruhsal akıma, Subud'a karşı başlayan ilgisiyle tüm çevresini şaşkına çevirdi. Bennett, Gurdjieff'in bazı nedenlerden dolayı bu ülkeden bir öğretinin çıkacağı beklentisi içinde olduğunu hissetmişti ve Subud ruhsal egsersizlerini bizzat kendi deneyerek, her zamanki tipik enerjisiyle kendini, bu hareketin kurucusu .olan Pak Subuh'a, öğretisini yaymak için yardımcı olmaya adadı. Subud mesajını yaymak amacıyla hem Pak Subuh'la, hem de yalnız başına pek çok seyahat yaptı. Endonezya dilini öğrendi ve Pak Subuh'un konferanslarını değişik dillere çevirmeyi başardı. Bennett'in kendi yazdığı, Subud Hakkında (Concerning Subud) adlı tanıtıcı kitabın dünya genelinde binlerce baskısı yapıldı. ' 

Bennett'in bazı öğrencilerinin cesaretleri kırılmıştı ve onun Subud hareketi için duyduğu coşku, Londra ve Paris' teki diğer bazı Gurdjieff grupları arasındaki bölünmeyi de derinleştirdi. Tanrı iradesine itaat etmeye ve sadece bir tek pratiğe, latihan'a güvenmeye özellikle önem veren Subud, bazılarına Gurdjieff'in ruhsal uyanma yöntemlerinin bir antitezi olarak göründü ve pek çok insan Coombe Springs gruplarını terk etti. Ancak buna rağmen başkâ insanlar yine büyük sayılarla gelmeye devam ettiler ve Coombe Springs, birkaç yıl boyunca, Avrupa'daki Subud hareketinin merkezi oldu. Bu merkez sansasyon peşinde koşanları ve meraklı gazete haberlerini ilgilendirdiği kadar, ciddi 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arayıcıları da kendine çekti. Fakat tüm benliğiyle kendini Subud hareketinin olgunlaşması ve yayılmasına âdayan 


Bennett, 1962'de Gurdijieff'in yöntemine dönmenin şart ol- - 


duğunu hissederek Subud organizasyonunu terk etti. 
Böylece küçük bir grupla, yeniden Gurdjieff'in sistemi üzerinde çalışmaya başladı. Dramatik Evren adlı şaheseri- nin son ciltleri üzerinde çalışmaya başladı (ilk cilt 1956'da, ikinci cilt 1961'de basıldı). 1963 yılı başlarında -1946'da kendisi tarafından kurulan ve Coombe Springs'in asıl sahibi olan- "Karşılaştırmalı Tarih, Felsefe ve Bilimler Enstitüsüne", topluluğun yenilenmesini ve Coombe Springs'in bir yandan Subud üyelerine açık tutulurken, bir yandan da, öncelikle Gurdjief£ sistemi çizgisini izleyen bir ruhsal dönüşüm arayışında olan insanlara tahsis edilmesini öneren bir plân sundu. Yaşamının sonuna kadar Subud öğretisin- 


den çok büyük ölçüde: yararlandığını ısrarla söylemesine . 


rağmen, umutlarını yitirmek ve Bennett'e karşı olmak sırası şimdi de Subud üyelerindeydi. . . 

O sırada, Nepal'de yaşayan bir Hindu azizi ile önemli bir bağlantı kurdu. Bennett kendisini ilk kez 1961'de ziyaret ettiğinde Shivapuri Baba 135 yaşındaydı. 1963'te bir kez daha bir başkasının görüşlerini tanıtmak görevini üstlendi. 
Shivapuri Baba'nın öğretisinin basitliği ve katılığı daha sonra kendisini öğretmeni olarak gösteren Bennett'i çekiordu. 


Fakat 60'ların ortalarına doğru, Coombe Springs'deki * 


çalışmanın yeni bir ivme kazanmasına rağmen, Bennett bir başka değişiklik yapmaya hazırdı yine. Kendisi ve grubu (günümüzde sufizmin tanıtıcısı olarak çok iyi bilinen, ama o zamanlarda sadece İngiltere'de kendini tanıtmaya çalışan) İdris Şah'la ilişki kurdu ve bir kez daha Bennett birine yardım elini uzattı. Karşılaştırmalı Çalışmalar Enstitüsü ile 


Coombe Springs'teki tüm mülkleri Şah'ın üzerine geçirmeyi önerdi. Bu son derece gülünç bir tasarıydı; çünki toprak gittikçe değer kazanıyordu, fakat yine de, 1966 İlkbaharın- da hediye verildi. Ancak Bennett ve Coombe Springs'i in diğer bazı sakinlerinin komşu kasaba Kingston-upon-Thames'e taşınmalarından hemen sonra, Şah Coombe Springs'i mesken satışı amacıyla çarçabuk satıverdi! 

Pek çok kişi, Bennett'in bir başka büyük hata yaptığını düşündü. Fakat aslında -göründüğünün tam tersine- Şah, Bennett'i ömrünün yirmi yılını adadığı bu yerden tümüyle özgür kılmakla ona yardımcı olmuş ve gerçek bir hizmet yapmıştır. Bu fedakârlık olmasaydı, Bennett, hayatının en son ve büyük olasılıkla da en'önemli projesini -ruhsal dönüşüm tekniklerini insanlara iletmek amacıyla bir pilot Dördüncü Yol okulu açma projesini- hayata geçirmeye kalkışmazdı belki de. 

Ancak bu okul hemen ottaya çıkmadı. Bennett dört yıl ailesiyle sakin bir, yaşam sürdü. İkinci eşinin ölümünden sonra, 1958'de Elizabeth Howard'la evlenmişti ve şimdi iki oğlu ve iki küçük kızı vardı. Küçük bir bilim adamı grubu ile -Gurdjieff'den öğrendiklerine dayalı bir pratik analitik metot olan- "sistematiği", doğal dünyanın süreçlerini yöneten kanunlarla ilgili kendi araştırmalarına dayanan bir sistematiği geliştirmekteydi. Bu araştırma; yapılanmış bir öğrenme metodunu pazarlamak amacıyla yapılan başarısız bir çabayla sonuçlandı, ancak açıkça görünüyordu ki Ben- 


neti, bir sonraki görevinin ne olması gerektiğini görebilme ' 


beklentisi içindeydi. Tüm bu zamanlar süresince öğrencileriyle grup çalışmalarını ve Yakın Doğu'daki öğretmenlerle yeni bağlantılar kurmayı sürdürdü. 

Sonra, 1969'da çok tehlikeli bir biçimde, neredeyse ölüm döşeğine gelecek kadar hastalandıktan sonra (bu deneyimi otobiyografisinin son basımında tasvir edilmiştir) ruhsal yaşamında, onu temelden değiştirmek üzere ortaya 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çıkan bir başka önemli adım attı. Ölüme karşı yapılan bu 


müsabakadan hemen sonra, gençlerin koşullarıyla, özellik- 


lede hayatın anlamıyla ilgili ciddi sorular soran, 60'lı yılların sosyal ve kültürel karmaşasını yaşayan, ancak sorduğu sorulara tatminkâr cevaplar bulamayan gençlikle ilgilenmeye başladı. Onların neler hissettiklerini anlayabilmenin bir yolunu bulmak amacıyla; araştırmalarının bir parçası , 


“olarak, 1970'te, Isle of Wight'daki (İngiltere 'nin güney sahi- 


linde bir adada) büyük rock'müziği konserine katıldı. Tüm bunların sonucunda, bütün bir yaşamı kapsayan bir araş- 


». tırmadan, yaşamın "anlam ve amacını ve özel olarak da in- 


san yaşamının anlam ve amacını" keşfetmek üzere yapılan bir araştırmadan öğrendiklerini öğretmek için bir "akade- 


, mi"Kurdu. 


“ Başlangıç olarak Kingston'da çalışan iki düzine ö öğren- 


ci “düşünmüştü, fakat hemen sonra -insanlara, insanlık ve 


yaradılışın geri kalan diğer varlıkları arasındaki doğru iliş- 


, kiyi öğretmeyi amaçlayan herhangi bir ,programın ana kı- 


sımlarından biri olan toprakta çalışma için- çok daha bü-' , 


”.yük bir sayı gerekeceğini anladı. Ve sonra -özelliklede 


ABD'den- önerisine ummadığı derecede olumlu bir cevap 
geldi. Böylece, hemen yüz insanı kendine çekebildi ve 1971 
Sonbaharında Karşılaştırmalı Çalışmalar Enstitüsünün desteğiyle, İngiltere Gloucestershire'de, Sherborne köyün- de Uluslararası Sürekli Eğitim Akademisini (The İnternational Academy for Continuous Education) açtı. 

On aylık kurslardan "bir deney mahiyetinde" önerdiği beş ayı olumlu sonuçlar verdi ve pek çok insari Bennett'in umut ettiği gibi, sunduğu görüş ve yöntemlerle çalışmak üzere gelmeye devam etti. Amacı kursların işleyişini sağla- 


mak ve sonra -yine kendi karakteristiği olan bir biçimde- 


başka şeyler de yapmaktı. Ancak, dördüncü kurs dönemi başladıktan kısa bir süre sonra 13 Aralık 1974'te öldü. Bu 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kurs ve beşincisi, eşi Elizabeth ve en deneyimli öğrencilerinden birkaçının çabalarıyla tamamlandı. e 
Bir on yıl daha yaşasaydı-daha neler yapardı sorusu 


bir varsayımdır. Ölümünden önceki aylarda, kendisinin - 


geliştirdiği ve Gurdjieff çıkışlı metot ve görüşlerde donanmış, deneysel bir "İdeal İnsan Toplumu" kurma hedefi için yoğun bir çalışma içindeydi. Gurdjieff'in takipçisi çeşitli gruplar arasında ortaya çıkan bölünmüşlüğü yok etmek için büyük çaba harcadı ve en şaşırtıcısı da, modern dünyaya uygun düşecek, yeni tapınma biçimlerinin geliştirilmesi gereği hakkında konuşmaya başladı. 

J.G. Bennett'in'mirası, varoluşun sırları ve anlamını araştırmak üzere tüm benliğiyle ve acımasızcasına sürdü- 


rülen bir araştırma yolculuğuydu. Sayısız eser (maalesef . 


pek çoğu artık basılmıyor) yayınlandı. Benlikçilik pahasına da olsa, yüzlerce insana realiteyi araştırma ilhamı verdi ve Sherborne ve Coombe Springs'den ilettiği görüş ve metotlarla çalışmalarını sürdüren öğrenci gruplarının oluşumuna öncülük etti. Bu insanlar onun şu örneğinden hâlâ bir şeyler öğrenmek üzere çalışmalarını bugün de sürdürüyorlar: "İnsan ruhsal dönüşüm ideallerinden oluşan bir sistemi izlemek istiyorsa, onlarla çalışma ve onlardan kendi adına bir şeyler ortaya çıkarma çabasını göstermek zorundadır". 


Geoxge Bennett 


Cava Junction, Oregon 
Ekim 1989 
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Kaynak olarak başvurulanlar hariç, tüm tırnak içi ifadeler ).G. Bennett'e aittir. Kitapların konusundaki bibliyografik ayrıntılar için bibliyografyaya bakinız. 


DÜNYANIN DURUMU 
1. Bu bölümdeki konuşmalar 1973'de Uluslararası Sü- 


rekli Eğitim Akademisinde öğrencilere verilen derslerden oluşturuldu. Bölümün sonuna yakın kısımlardaki bazı ko- 


nuşmalar aynı yılın Aralık ayında Londra, Caxton Hall'da 


verilen bir konferanstan alınmışlardır. ; 

2. "Üçüncü ya da uzlaştırıcı olan prensip linsanınl| duygusal doğasındadır... Bu; Büyük Ruh doktrininden ya da Evrensel Sevgi olarak geçen Hristiyanlığın Ruhül Kudüs fikrinde de anlaşılacağı gibi, Evrensel olan bir Ruhsal Güçtür... öte yandan Tanrı Yaratılışla bağlantılıdır." Gurdjieff'in Yeni Bir Dünya Yaratmak adlı eserinden. 

Bugün yaşadığımız pek çok acı ve karmaşanın kaynağının "duygular" ya da hislerimizle ilgili doğamızın bir koşulu olduğunu söylemeye gerek yok. Bennett, yukarıdaki referans çalışmasında ve diğer birkaç kitabında da insan doğasının hissetmeyle ilgili olan bu görüntüsünün içyüzünü gösteren pek çok bilgi verir ve bununla nasıl çalışacağımuza dair kutsal geleneğe dayalı pratik bir rehberlik hizmeti sunar. . NN 

3. Ashiata Shiemash'ın varlıkla ilgili beş zorunlu çabası kendi benlik mükemmelleştirme yolumuzda yürürken 


içimizdeki gerçek vicdanı uyandırabilen araçlardır. (G1. 


Gurdjieff'in Beelzebub'dan Torununa Masallar adlı eseri) 

4. “Tarihin devirlerini gece-gündüz eşitliği zamanının gerilemesine bağlayan ve yirmi beş bin yıllık büyük yılı veya büyük deviri -güneşin sabit bir yıldızdan iki kez geçtiği yıl- zodyakın on iki işaretine (burçlara) bölen çok iyi bili- 

“nen bir görüş vardır. Bunu doğrulama olanağı bulamadığım için en eski kayıtların gökyüzünü on iki yerine, on bölgeye ayırdığını belirttim. Bu, her küçük devir ya da çağ için iki beş yüz yıllık bir süre verir ki, bu da tarihsel kanıt lara çok daha uygun düşer." (Erdem Üstatları s. 42) 


Erdem Üstatları'nın "İlk Üstatlar" bölümünde Bennett; 


İsa'dan önceki on bin yılın izini sürer ve bu süreyi dört çaga ayırır: Geri Çekilme ve Konsantrasyon Çağı, Parçalanma Çağı, Çelişki Çağı, Kahramanlık Çağı. Ayrıca bu kitabın "Bir Toplumun Ruhu" bölümüne de bakınız. | 

5. Bu zorunluluk, Bay Bennett'in, Uluslararası Sürekli Eğitim Akademisi (Sherborne'deki) deneysel Dördüncü Yol okulunda; yemeklerden önce öğrencilerine okuduğu duada çok güzel ifade edilmiştir: "Tüm yaşam tektir ve yaşayan her şey kutsaldır. Bitkiler, hayvanlar ve insanlar yaşamak ve birbirlerini beslemek için yemek zorundadırlar. 
Bize bu yemeği vermek için biten yaşamlara duacıyız. Varoluşumuzun borcunu ödemek için yapmamız gereken 'görevi' düşünerek, şuurlu bir şekilde Yiyelim." 

"Şuurlu bir şekilde yeme"nin ne anlama geldiği hakkında çok şey söylenebilir ve yiyeceklerle olan ilişkimizde pek çok yanlış anlima, karışıklık ve fantezi vatdır. Ancak yine de, yemek zamanlarında ağza alınan ilk lokmada şuurlu olmak, yiyeceğin alımı ile başlayan enerji dönüşümü sürecinde çok önemli bir rol oynar. Okuyucu P.D. Ouspensky'nin İnsanım Gerçeği, Kendini Bilmek (Ruh ve Madde” 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Yayınları) adlı eserine başvurâbilir. 


6. İşte bu nedenle Bennett, Sherborne'daki çalışmayı filme ("Bir Çift Göz" adlı BBC programı için) aldırtmayı kabul etmiştir, oysa on beş yıl önce böyle bir projeye olumlu 
bakmazdı. .. 7 

7. "Gurdjieff, Beelzebub'dan Torununa Masallar adlı kitabında, karşılıklı himaye dokirininin, büyük Kürt filozofu 


, Atarnak tarafından keşfedilen eski bir Sümer metninden 


çıktığını iddia eder. İlgili paragrafta şöyle denmektedir: Tüm olasılıklar içinde, var olan her şeyin bir karşılıklı himâye kanunu vardır. Bizim yaşamlarımızın da dünyadaki 


“ küçük ya da büyük herhangi bir şeyin devam ettirilmesine ,hizmet ettiği açıktır (Hepsi ve Her Şey, 5. 1094)." Gurdjieff: 


Yeni Bir Dünya Yaratmak, s. 189. : 

, 8 Bazıları "kendi üzerinde çalışma" için gereken "kendini hatırlama" ve “özdeşleşmeme" gibi enerji uyandırma ile ilgili olan meditasyon tipi bir oturma pozisyonunda ya-. 
pılan egzersizler. i 

9. "(Gurdjieffi evrende varoluşun koşulları tarafından empoze edilen sınırlar içinde bir inkâr edici gücün var olduğunu gösterir. Bu güç kötü değildir, aslında yüce amacın tezahür ettirilmesini sağlamak için gerekli olan bir şeydir." (Gurdjieff: Yeni Bir Dünya'Yaratmak, s. 199) 

z a ı 


RUHSAL TOPLULUK 


1. Bu kitapta sadece bu ve Dağdaki Vaaz'ın birinci bö- 


, lümü (her ikisi de 1968'de yayınlandı) Uluslararası Sürekli 


Eğitim Akademişinde çalışılan yıllarda yâpılan konuşmalardan alınmamışlardır. Bennett'in burada'kısaca değindiği kozmolojik fikirlere ait daha derin bir keşifle ilgilenenler, onun Dramatik Evren adlı dört ciltlik şaheserine bakabilir. 
"Dramatik Evren tüm insan deneyiminin, bilinenin olf ili j i kadar zamansız duğu kadar bilinmeyenin, tarihsel olan kadar zamansı ' ir değerin hâkimiyeti kadar, gerçeğin hâkimiyetinin de yeterli bir tanımını verebilmeyi amaçlayan bir araştırmadır. İnsan, asla sadece bu görünen dünyada var olan bir 


varlık olarak anlaşılamaz. Maddi varoluş için bile bir tek , 


ü glamında düşünmek yeterli değildir. Realite bee 2 hiçbir kanun kesin değildir." (İngiltere'deki ilk kısaltma.) 
a ri Potansiyeller deposu; uzay, zaman ve hiparksisle birlikte dört belirleyici koşuldan biri. Sonsuzluk, varlığın yoğunluğunun ölçüsüdür. (Başvuru: Dramatik Evren, 1. Cilt, Doğal Felsefenin Temelleri) 
3. Hiparksis: Var olabilme yetisinin koşulu; uzay, Zaman ve sonsuzlukla ilgili dört belirleyici koşuldan biri : Dramatik Evren, 1. Cilt). Na a Dünya ve Hiparkik Gelecek gibi terimlerle ne demek istediğine dair daha derin bir anlayış için, ilgilenen okuyucular Dramatik Evren, Cilt 1'e bakabiii Varoluş: Tüm varoluştaki "varlık" (deneyimin beraberliği) unsuru. Varoluş tüm olası varlıktır. (Kaynak: Draik Evren, 1. Cilt) , N ir Gurdjieff: Yeni Bir Dünya Yaratmak adlı kitabında, Demiurgik Zekâyı duygularımızla algılayamadı-Şımız, hatta zihinlerimizle bile bilemediğimiz, fakat kendileriyle işbirliği içine girmek zorunda olduğumuz vasıtalar olarak belirtir, çünki bunlar "güneş sisteminin. (evrimsel) düzeninin gelişme sürecinden sorumlu" olan daha yüksek yarı meleksel birtakım güçlerdir. Okuyucu 1.G. Bennettin Erdem Üstatları adlı kitabının "Kâina-tın Yaratıcısı" (The Demiurge) bölümüne bakabilir. . 
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1. Bu bölüm 1973'te Sherborne House'da öğrencilere * yapılan bir konuşmadan oluşturulmuştur. Üç beyinli var-Jıkların mükemmelleşmeleri için Ebedi Yaratıcımız tarafından, kaderlerinin önceden çizilmesi, şuurlu emekler ve maksatlı acılar: (varlık-parktdolg görevi) gibi bir yöntem belirlenmiştir. Bu, ruhsal realiteye aittir ve bizim sıradan bir şekilde düşünebileceğimiz bir şey değildir. (Beelzebub'dan Torununa Masallar, s. 123) 

2. Bkz. G.L Gurdjieff, Hepsi ve Her Şey: Beelzebub'dan Torununa Masallar, Bölüm 28. z i 

3. "Karşılıklı himaye kendi özel anlamı bağlamında, var olan her canlı sınıfını, diğer.smıfların da varoluşlarını sürdürmelerini sağlamak ya da himaye etmek için birtakım enerjiler ya da maddeler üretmeleri sayesinde, evrenin kurulmuş bir yapıya ya da kalıba sahip olduğunu ifade - 


eder." (Gurdjieff: Yeni Bir Dünya Yaratmak, s. 189) 


4. Bu bölümün 2. notuna bakınız. 
BİR TOPLUMUN RUHU 


1. Bu bölüm, 1973'te, Sherborne House'da öğrencilere yapılan bir'konuşmadan alıntıdır. "Ruh" sözcüğü, burada varoluşun, uzayda genişletilip büyütüldüğü ve zaman içinde süreklilik kazandırıldığı bir biçimi almadığı bir ruh dünyası, âlem-i &rvah anlamına gelir. Burası sadece zihin değil, kendine özgü yasalara ve ekolojiye sahip olan, rüyaların, zihnin ve daha süptil enerjilerin dünyasıdır (İngiltere'deki ilk baskısından). i 

” 2. Bennett'in beşinci boyut, "sonsuzluk" fikri. Dramatik Evren (İngiltere'deki ilk baskısından). 


v 
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YENİ ÇAĞ TOPLULUĞUNUN İHTİYAÇLARI 


3. Bkz. Bilgelik Üstatları (The Masters of Wisdom). 
Bölüm 1 ve2. 


4. Tanrı, insana yardım etmek için ölür. Şiva dünya i 


zehirini içer, Mitra dünyayı kurtarmak için kurban edilir. 
Çok daha eski örnekler vardır (İngiltere'deki ilk baskısın- 


dan). i i 
PSİKOKİNETİK TOPLULUKLAR 


1. Bu bölüm 1974 yılında Sherborne House'da öğrenciler için yapılan bir konuşmadan alınmıştır. Bennett'in terminolojisinde Khwajagan (Harzemşahlar) "erdem üstatları"ydılar. Bunlar, hâlin realitesini görme yetenekleriyle, egoizmden uzak oluşlarıyla, aralarında işbirliği yapma yetenekleriyle dalavere uzmanlarından farklı kişilerdi... 
Bu dünyadaki hayata tümüyle nezaret eden yüksek zekâ ile irtibat hâlirideydiler ve bu hayatın nereden gelip kade- 


rinde nereye gitmek olduğunu görebiliyorlardı (Erdem Üs- © 


tatları, s. 22). , 

2. GI. Gurdjieff, "Ashiata Shiemash'ın Çektiği Bütün Azizlik Çilelerinin Mahvoluşundaki Baş Suçlu" adlı bölüm Beelzebub'dan Torununa Masallar. 

3. Bektaşiler, 13. yy'da Orta Anadolu'ya yerleşen Mevlâna'nın çağdaşı olan Hacı Bektaş Veli'nin spiritüel takipçileridir. 


DAĞDAKİ VAAZ 


1. Birinci bölüm 1968'de yapılmış bir konuşmadan alınmıştır. İkinci bölüm ise 1973'te Sherborne House'da öğrenciler için yapılan bir konuşmadır. ' , 

2. Dean Farrar: "Gururlu aydınlanma, hayır işlerinde, aziz gibi kendinden tatminkârlik duymak kadar derin bir suç-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NOTLAR 


tur. (İngiltere'deki ilk baskısından) 

tlf oil. Bennet, iler ve barla özle YÜ ri ei Dağdaki ii sırrına ve manasına bike ele bireye karakteriniğir. Kayden ip m bo. yapılıyor (İngiltere'deki ilk baskı- e. e el İnsanın Gerçeği, Kendini Bil- 


PSİKOKİNETİK YAŞAMIN ÖZELLİKLERİ 


1. Bu bölüm 1974 da Sherborne House'da öğ ilere hitaben yapılan mi si. ig 

2. "Bu felâket nedir? İnsan hayatının manası hakkında temelden bir yanlış anlayış ortaya çıkmıştır. İnsanlar sorumluluk yaşına gelmeden önce bir şey ters gider. Gurdjieff'in konuşması egoizm hakkında değil, bizim çocuklarımuza yaptığımız bir şey hakkında." (Beelzebub'dan Torunu- 


na Masallar kitabının Yasaya Uymayan Felâketler adlı bö- 


Jümden.) 


3. G.L Gurdijieff, Hepsi ve Her Şey veya Beelzebub'tan - 


Torununa Masallar. Bu deyiş, Ar. iri m , ş, Araf'a giriş k - rının sözlerini ifade sdbn a 
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G. 1. Gurdjieff, 1949 
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- BU KONUDA YARARLANABİLECEĞİNİZ 
DİĞER YAYINLARIMIZ 


İksa Gerçeği "Kendini Bilmek" — P. D. urek 

Dünyadaki pek çok inisiyatik merkezleri dolaşarak-kendi okulunu kuran Gurdjieff, insanın kendisini bilmediği meselesini batıya duyurmaya vesile olmuş bir kimsedir, Kitabını sunduğumuz Ouspensky ise onun en iyi öğrencilerinden biriydi. 

Gurdjieff öğretisi sufilik öğretisiyle, Hint, Tibet, Mısır ve Babil öğretisini birleştirerek fakir, keşiş ve yogi yollarının üstünde olan bir 


“dördüncü yolun mevcudiyetini ortaya koyarak, uyanma yolunu çağdaş 


bilgi ve anlayış düzeyine getirmiştir. Kitabın konuları "ezoterik bilimin" en önemli konularını içerir. 

İnsanın Bilinmeyen Psikolojisi — P. D. Ouspensky 

Tarihte hiçbir zaman psikoloji, günümüzde olduğu gibi böyle di düşük bir seviyede kalmadı. Kökeni ve anlamıyla tüm ilişkisini kaybetti ve bu yüzden şimdi psikoloji terimini tanımlamak bile güçtür. "Psikolo-Ji nedir ve neyi araştırmaktadır?" anlamına gelir bu sözler, Tarihte hiçbir zaman bu kadar çok psikolojik kuram ve psikolojik yazılar olmaması gerçeğine karşın, durum yine böyledir. İnsan için mümkün olan dört 


“ şuurluluk durumu vardır: "Uyanıklık şuuru, kendinin şuurunda olma,., 


uyku ve objektif şuurluluk", fakat insan sadece kısmen uyku, kısmen de uyanıklık şuuru olarak adlandırılan iki durumda yaşar. 

İşte bunun için insan psikolojisi, gerçekten bilinmiyor. Bu kitap insan psikolojisine yaklaşan çok önemli bir kitaptır. 


"Şuur" Gerçeğin Araştırılması — P.D. Ouspensky 

"Kendi üzerinizde ciddi olarak çalışmak istiyorsanız, kendinizde pek çok şey keşfetmelisiniz. “Önyargılarınızı, sabit fikirlerinizi, kişisel' özdeşleşmelerinizi ve garezlerinizi kendinizle birlikte taşıyamazsınız. 
Ama aynı zamanda kişiselliğin her zaman hatalı olmadığını'da anlamaya çalışın. Kişisellik, çalışmaya yardımcı bile olabilir fakat özdeşleşme ile müçadele ve mekanikliğinizin ve zayıflığınızın idraki sayesinde netleştirilmemişse son derece tehlikelidir." 


Ruhsal Hayatın Değişimi "Metamorfoz" — Rudolf Steiner, 

Steiner, Antropozofi hareketinin kurucusudur. Antropozofi: İnsan Hikmeti diyede adlandırılmış olup Steiner bu doktrini ile, sanatsal, siyasal ve sosyal sorunlara çözüm getirdiğini söyleyen filozoflar Tanrı Hikmeti'ne karşı, İnsan Hikmeti'ni savunuyordu 

Steiner insan doğasının 4 düzeyi olan duyular, imajinasyon, ilham ve sezgilerin ruhsal gelişimi için bir yol olarak görüyordu. Başlıca eserleri Yüce Alemlerin bilgisi, teozofi: Dünyanın duyular Üstü Bilgisine ve İnsanın Kaderine Bir Giriş, Genel Okült Bilimi adlı kitapları vardır. 
19925'de Almanya'da ölen R. Steiner'in takipçilerinden olan Metamorfoz İsviçre'deki Antropozofi Demeği'nin özel bir yayınıdır. 


Kendine İnan Kendine Güven — Dr. Robert Denmar Kendine inanmak ve güvenmek insan için her zaman ulaşılması ya dâ elde edilmesi gereken manevi bir hedef olmuştur. Kimi insan yaşamının erken çağlarında kendine inanmaya ve güvenmeye başlar, kimileri de ömürlerinin sonuna kadar inan ve güven peşinde koşar dururlar. 
Kendine inan ve güveni eksik olan milyonlarca insanın biri birlerine karşı olan dengesiz tutumları onların beşeri mutsuzluklarının kaynağını oluştururken, buna karşın, yücelme ihtiyacının amansız baskısı altında yaşamın her dalında en iyi olmak hırsını da getirmiştir. Sanatların her dalında, icatların, sportif yarışmaların, işletme ve siyasetin ve s0Syokültürel faaliyetlerin büyük bir kısmında kendini gerçekleştirmek isteyen her insanın kendini tanıması, kendine inanması ve güvenmesi gereklidir. : 
Kendini Bilmenin Temelleri — Harry Benjamin 
Bu kitabın yazılmasındaki en büyük amaç, kendini bilme konusunu olabildiğince basit olarak ele alıp, bu önemli konuyla bağlantısı oimayanların da ilgisini çekebilmektedir. Söz konusu olan ozoterik (içrek) psikolojidir ve yazar bu alandaki sınırlılığın şuurundadır. Yine de . bir çok kişinin cesurca davranıp kendini bilme çalışmalarını derinleştireceklerini ummaktadır. Bunun kendileri için sonsuza dek yararı olacaktır. Aslında bu konuda pek çok şey söylenmiştir ve bu yüzden okurlar bu bilgileri tartıp irdelemeye hazır durumdadırlar. 
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